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Modern yaşam biçimlerinin hayatımızı yönlendirmeye başladığı, inanç ve ahlak dünyamızın hızla zedelendiği çağımızda, ahlaki değerlerin ortak bir davranış bilincine dönüştürülmesi ve yaşayan değerler olarak bir hayat tarzı hâline gelmesi noktasında bize katkı sağlayacak önemli bir kaynak eser olan İhyâ, 





okuyucusuyla buluşuyor. 
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Hastalıklı bir memnuniyetsizlik biçimi olan radikalizmi, aslında hayatın ve tarihin her alanında görmek mümkündür. Bazen bilimde bazen dinde bazen siyasette ortaya çıkan radikalizm, ilkin bireyi ve toplumu ölçüden, dengeden, makulden uzaklaştırır. Radikalizmin en tehlikeli türlerinden biri de dini radikalizmdir. Çünkü insanlara dünya ve ahiret saadeti vadeden dinlerin, şiddet ve ötekileştirme aracı olarak kullanılması gerçekten kabul edilebilir değildir. 


Dini radikalizm denildiğinde tek bir düşünceden değil; muhtelif coğrafyalara yayılmış, farklı beslenme kaynakları bulmuş onlarca düşünceden, doktrinden ve aktörden bahsetmiş oluyoruz. Kimi ideolojik ön kabullerden kimi temel metinlerden kimi hayali bir altın çağ fikrinden neşet eden radikalleşmenin İslam dünyasında ortaya çıkan versiyonlarının arkasında iki temel sebep yatmaktadır. Biri, sömürgeci, işgalci müdahalelerin yol açtığı tepkisellik; diğeri, güç ve iktidar devşirmek maksadıyla dinin araçsallaştırılmasıdır. 





Tarih boyu muhtelif sebeplerle ortaya çıkan radikalizm çeşitleriyle karşılaşırız. Ama modern dönemde radikalizmin sistematik bir sapmaya dönüştüğünü görürüz. Bu açıdan büyük ölçüde sanayileşme ve modernleşmeye paralel gelişen bir sorundur. 
İslam dünyasındaki iç çatışmaların büyük ölçüde küresel güçlerin art niyetli emel ve eylemlerinden kaynaklandığını unutmadan büyük resme bakmak gerekmektedir. 





Radikalizmle mücadele, denge dini İslam'ın önceliklerindendir. İslam dini, bireyi ve toplumu radikal bütün süreçlerden korur, uzak tutar. Nitekim vahyin nüzulü ve ilk İslam toplumunun teşekkülü yirmi üç yıla yayılan tedrici bir sürece dayanır. Bugün bize düşen, radikalizmin her çeşidiyle mücadele etmektir. Huzur dini İslam'ı uluslararası çıkar çatışmalarının ve bölgesel hesapların üzerinde tutmaktır. Radikalizmin en büyük zararı her zaman Müslümanlara yönelik olmuştur. O, ümmet bilincini yaralamış, birbirini anlama kanallarını tıkamış ve toplumsal huzuru temelinden dinamitlemiştir. Tefekküre, sahih bilgiye ve saygıya dayalı dindarlık kültürünün yaygınlaşması radikalizmin panzehiridir. 


Diyanet Dergisi olarak radikalizm konusunu dosya konusu olarak sayfalarımıza taşıdık. 


Prof. Dr. Halil Aydınalp, “Dini Radikalizm: Anlamı, Sınırları ve Çözümü Üzerine”; Doç. 
Dr. Muhammed Kızılgeçit, “Yeni Dini Hareketler ve Radikalizm”; Mustafa Irmaklı, “Hakikat Tekelleşmesinden FETÖ Radikalleşmesine”; Dr. Mehmet Nur Akdoğan, “DEAŞ Özelinde Selefilik ve Radikalizm” başlıklı yazılarıyla dosyamıza katkıda bulundular. Bu ayki söyleşi konuğumuz Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Özdemir Hocamız. 


Bu vesile ile değerli okurlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik eder; bayramın milletimize, ümmet-i Muhammed'e ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah”tan niyaz ederim. 


Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere... 


Doç. Dr. Fatih KURT 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Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla. 


Tarih boyunca büyük savrulmalara ve sosyal sorunlara neden olan radikalizm zihinsel olarak ötekileştirmeyi, eylem olarak ise kendinden olmayana karşı tahammülsüzlüğü ve iddete başvurmayı ifade eden bir kavramdır. Gerekçeleri farklılık gösterse de fikirde benmerkezcilik, duyguda fanatizm, davranışta ise şiddet, radikalizmin en dikkat çekici özellikleridir. Siyasi, iktisadi, dini ve bireysel birçok alanda haklarının ihlal edildiği- ne, ayrımcılığa maruz kaldığına, kendisini ifade edemediğine ve kendisinin temsil edilmediğine inanan toplulukların radikalizme yönelmesi insanlığın genel bir sorunu olarak hep var olagelmiştir. Ayrıca küresel emperyalist politikaların, toplumları ve devletleri dizayn etmek için radikalizmi araç haline getirmeleri de onu güçlendiren ve perçinleyen bir etken olmuştur. 











Geçmişten günümüze kendini merkeze koyan, kendinden olmayanı dışlayan, geçmişe özlem duyarak ve geleceğe dair devrimci bir idealizmi benimseyerek, bu uğurda ötekinin can, mal, din, dil ve düşünce gibi evrensel haklarını ihlal ve istismar 


RADİKALİZM 


eden radikal kişi ve gurupların var olduğu bir gerçektir. Örneğin İslam coğrafyasında, geçmişte metinci ve tekfirci anlayışın savunucusu Hariciler ve ezoterik anlayışın temsilcisi Batiniler bu durumun tipik örneklerindendir. 
Günümüzde ise batıni düşüncenin ve takiyyeci zihniyetin takipçisi FETÖ ve dışlayıcı, tekfirci yaklaşımın savunucusu DEAŞ gibi yapıların varlığı ortadadır. 
Birçok sebebin bileşeni olarak zuhur eden söz konusu yapıların Yüce dinimiz İslam'dan meşruiyet bulması mümkün değildir. İslam'ın en temel kavramlarını bile batıl amaçları için kullanmaktan çekinmeyen bu örgütler, radikalizme varan düşünce ve eylemlerini de hep masum Müslüman coğrafya- da sergilemişlerdir. Maalesef zaman zaman, cehaletten kaynaklı veya bilinçli algı operasyonları ile radikal, marjinal düşünce ve davranışlar İslam ile ilişkilendirilmekte ve böylece bir din, coğrafya ve medeniyet tümden hedef gösterilmektedir. 
Aynı zamanda planlı ve maksatlı bir şekilde radikalizmin küresel odakları perdelenmektedir. 
Örneğin insanlığı felakete sürükleyen evanielizm, siyonizm 





gibi sapkın inançların peşinden gidenler radikalizmin en marjinal örnekleri olarak ortadadır. 
Bir İslam düşmanlığı olarak sürekli islamofobiyi gündeme getirenler, mensuplarının terör ve anarşi faaliyetlerinden dolayı Judaizmofobi, Hristiyanizmofobi, budizmofobi gibi kavramsallaştırmara gitmemektedir. 


Diğer yandan İslam”ın ana kaynakları ve temel referansları dururken birtakım örgütler üzerinden bir İslam imajı oluşturulmaya çalışılması da kasıtlı bir İslam düşmanlığının somut göstergesidir. Esasen İslam coğrafyasında şiddet ve terör uygulayan FETÖ, DEAŞ gibi maskeli ve radikal örgüt mensuplarının küresel merkezlerle ve kirli çıkar odaklarıyla ilişkisi „radikalizm kavramının ifade ettiği anlamı da aşan bir amaca sahip olduğunu göstermektedir. 





Bugün Avrupa'da ve dünyanın değişik bölgelerinde Müslümanları dışlayan, onlara şiddet uygulayan ırkçı ve dini görünümlü birçok fanatik örgüt bulunmakta ancak bunlar radikal örgüt olarak görülmemektedir. 
Emperyalistlerin Oo amaçlarına ulaşmak için Orta Asya, Balkanlar, Ortadoğu, Asya, Afrika gibi bölgelerde hakları kısıtlanan Müslümanları tahrik eden ve terörize etmeye çalışan söylem ve hareketlerinin varlığı da herkesin malumudur. 


İçinde bulunduğumuz çağda radikalizm, yerellik ve bölgesellikten çıkmış küresel bir boyut kazanmıştır. Bugün radikalizm karşısında yapılacak en doğru ve rasyonel davranış, insanlığı 


İslam'ın evrensel değerleriyle buluşturmaktan geçmektedir. 
Zira yüce dinimiz İslam'ın temel kaynakları Kuran ve sünnet; hürriyet, barış, adalet, merhamet, paylaşma ve güzel ahlak gibi evrensel ilkelere sürekli dikkat çekerek insanları ötekileştiren her türlü radikal anlayışa karşın ideal bir Müslüman bilinci inşa etmeyi hedeflemektedir. Nitekim Rabbimiz Kuran”ı Kerimde “Dinde zorlama yoktur.” (Bakara, 2/256.), “Dileyen inansın dileyen ise inkar etsin.” (Kehf, 18/29.), “Sizin dininiz size benim dinim banadır.” (Kafirun, 109/6.) ayetleri ile inanç ve düşünce hürriyeti hususunda müminlerin nasıl bir anlayışa ve bakış açısına sahip olmaları gerektiğini bildirmektedir. Ayrıca Yüce Allah “Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.” (Maide, 5/32.) buyurarak yaşam hakkının kutsallığını ve dokunulmazlığını dikkatlerimize sunar. Kur'an'ı Kerim'de Yüce Allah “Kendiniz, anne babanız ve akrabalarınız aleyhine de olsa adaleti ayakta tutun.”(Nisa, 4/135.) “...Hep birden barışa girin.”(Bakara, 2/208.), “İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Günah ve düşman-ИК yolunda yardımlaşmayın.”(- Maide, 5/2) hatırlatmaları ile her türlü fanatizme ve radikalizme karşı Müslümanın uyanık olmasını ister. Allah Resulü'nün “Mümin, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.” 
(Tirmizi, İman, 12.) “Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.” (Ebu Davud, Edep, 58) tavsiyeleri de Müslü- 








BAŞYAZI e— 


manca bir hayatın hangi bilinçle yaşanması gerektiğini ortaya koyar. 


Geçmişten günümüze kişilerin ve gurupların radikalleşmesine ve şiddete başvurmasına sebep olan birçok etken olmuştur. 
Ancak yüzyılın son çeyreğinde radikalleşmeyi küreselleştiren yeni bir olgu ile karşı karşıyayız. 
Birey ve toplumların kimlik ve kişilik inşasında her geçen gün etkinleşen bu olgu dijitalleşen dünya ve sosyal medya olgusudur. Fiziksel sınırları ortadan kaldıran bu baş döndürücü alan, geçmişte pasif bir dinleyici ve izleyici olan insanı bugün aktif ve katkıda bulunan bir duruma getirmiştir. Difital dünya ve sosyal medya olumlu yönleri bir tarafa aynı zamanda fanatik ve radikal kişilerin kimliklerini gizleyerek kitleleri yönlendirmek ve şiddete sevk etmek için sürekli aktif olduğu ve propagan- da yaptığı bir zemindir. Dolayısıyla Müslümanlar olarak sosyal medya ve dijital dünyanın birey ve toplumların zihinlerini iğdiş eden gücünü ve etkisini göz önünde bulundurmak zorundayız. Yazdığımız bir düşünceden beğendiğimiz ve paylaştığımız bir görsele kadar her şey Müslüman kimliğimize ve ahlak anlayışımıza uygun olmalıdır. 
Bütün bunlarla beraber bilinçli ve kontrollü bir kullanıcı olmak dijital dünyanın radikal üyesi olmaktan bizi koruyacağı gibi Müslüman kimliğimizi de muhafazada bizi güçlü kılacaktır. m 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. DİNİ RADİKALİZM: ANLAMI, SINIRLARI 


VE ÇÖZÜMÜ ÜZERİNE 


| Prof. Dr. Halil AYDINALP 


Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 


atinceden Batı dillerine, oradan da diğer dillere geçen “radikal” sözcüğü kök, esas, temel gibi anlamlara gelir. En genel anlamda, radikalizm, bilinen usul ve ilkelerden “kökten” ve “esaslı” biçimde ayrılarak ısrarlı ve kesin bir değişim talebini ifade etmektedir. Hem kök, hem terim anlamları itibarıyla, fundamentalizm/köktencilik kavramıyla benzerdir; hatta dinlerin radikal ve aşırı uçlarını tanımlamak ve tartışmak için son kırk senede bir “fundamentalizm sosyolojisi” oluştuğunu söylemek mümkündür. Genel olarak bilimde, 


dinde, siyasette kökten ve esaslı yenilikler yapma eğilimi, mevcut hayatın kurucu unsurlarını tenkit ve köklere vurguyla asıllara dönme gayreti; kurulu düzenin temellerine yönelik toplumsal ve ekonomik değişimler yapmaktan yana olan tutum şeklinde tanımladığımızda, radikalizmin ne olduğu daha net ortaya çıkarken, dini anlamları da kendiliğinden belirmeye başlamaktadır. Dini radikalizmin anlam arkeolojisi yapıldığında, kavramı, (a) “kökten” ve “temelden” karşı çıkma (katılık), (b) kökten ve temelden karşı çıkılan aktörü/olguyu/süreci/kurumu/ düzeni/ basit bir ısrardan öte hırslı biçimde “değiştirme” talep ve teşebbüsü (devrimcilik), (c) değiştirmedeki başarısızlık ya da değişimin imkânsızlığı karşısında mevcut yapıdan “kararlı” bir tecrit ve soyutlanma hâli (anti-modernist soyutlanma ve ikircikli tercihler), (d) “kök” ve “asıllara” vurguyla geçmişteki bir “altın çağı” hem yaşamak, hem de diriltmek üzere takip edilen “dışlayıcı” bir hayat felsefesi (sert dini gelenekçilik) şeklinde somutlaştırabiliriz. 


Yukarıda verilen genel anlam atlasını daha anlaşılır hâle getirelim. Sosyal bilimlerin çoğu temel probleminde olduğu gibi dini radikalizmi anlamak da çoğul bakış açısı gerektirir. Biz genelleme ya da indirgeme hatasına düşmemek için dini radikalizmin en az dört farklı yaklaşım içinde anlaşılabileceğini düşünmekteyiz: 


(1) Tarihsel Yaklaşım: Geçmişten günümüze, bütün büyük geleneklerde dini asıllara katı bağlılığı savunan, entelektüel ve toplumsal özgürlüğü tehdit olarak algılayan, yeniliklere tepki 





gösteren düşünce ve hareketler hep olmuştur. Yahudi Sikariler ya da Müslüman Hariciler misal olarak verilebilir. Bu anlamda 


törlerin radikal eylemleridir. Fakat hareketler de örgütlendikleri coğrafyaya, tarihsel ve kültürel 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da şüphe etme, bazen bütünüyle uzaklaşma, bazen onlara yö- 





arka planlarına, kurucularına, 





radikalizm ne gelenekle ne de mantıkla örtüşen bir taassup olarak karşımıza çıkar ve kadim bir insanlık problemidir. 


(2) Dini Yaklaşım: İlmi ve felsefi açıklamaları kabul etmeksizin kutsal kitapların “daha çok” lafız anlamını dikkate alan ve hayatın bütün alanlarının kutsal metinlerin ve dini geleneğin “seçilmiş” yorumlarına göre düzenleneceği soyut bir sistem algısını, somut gerçeklik hâline getirme arzusunda olan düşünce ve hareketler. 


(3) Sekülerleşme Yaklaşımı: Dinin seküler yapı içinde aşırı bir kimlik olarak algılanması ve geleneksel toplumdaki hâkim rolünü kaybetmesi karşısında, devlet ve toplum hayatını yeniden kutsallaştırma şeklinde ortaya çıkan katı düşünce ve hareketler. 


(4) Popüler Yaklaşım: Çağdaş olmanın ne anlama geldiğini anlamayan, özgürlük ve demokrasiye karşı, şiddete müracaat etmekten çekinmeyen farklı düşüncelere kapalı fanatik görüş ve hareketler. Bu tanımlamalar- dan sonuncusu daha çok medya tarafından oluşturulan; diğer tanımlamalar ise din sosyolojisinde ilgili literatürde tartışılan daha bilimsel yaklaşımlardır. 





Hem tarihsel olarak hem de günümüz itibarıyla dini radikalizm düz çizgi takip eden bütüncül bir yapı olmadığı için dini radikalizm, daha çok, ayırt edici özelliklerinden hareketle tasvir edilmeye çalışılmıştır. Radikalizmin dünyadaki en somut karşılıkları çeşitli hareketler/ örgütler ve bunlara mensup ak- 





öne çıkardıkları felsefeye, terör- den pasif direnişe kullandıkları yöntemlere kadar farklı çizgiler içinde boy göstermektedirler. 
Dolayısıyla ortada “dini radikalizm” değil; aslında geniş bir düşünceler, doktrinler, hareketler ve aktörler yelpazesinden oluşan “dini radikalizmler” söz konusudur. Kavram, modern dönemde, dinin yeniden tasdik, teyit ve tasvip edildiği karmaşık bir “dini canlanmalar” kümesini tanımlamak için kullanılmakla birlikte akademide, özel olarak, tüm dini sınırlar içindeki “katı ve 








nelik de şiddete girişebilme; (f) modern toplumla uyumsuzluk ve bazı durumlarda seküler deбепегі bütünüyle reddetme; bu bağlamda bilim, devlet, hukuk, eğitim, kadın gibi konularda sert yorumlarda bulunma; yine de modernite karşısında pragmatist bir tutum içinde, işe yarayacak kavramlardan ve üründen faydalanma, (g) ezoterik bir anlayışla tarihi, olayları, aktörleri kutsallaştırma, ilahi olanla şeytani olanın savaşında, milenyaristi/mehdici nihai bir kurtuluş anlayışına sarılma, (h) bu çizgide en kaybedilen noktada bile kurtuluşa olan kesin inançtan bes- 





militan” eğilimleri ifade etmek için kullanılmaktadır. 


Dini radikalizm, bir özellikler seti olarak sunulursa aşağıda sıralanan genel eğilimlerin radikal hareketlerin çoğunda görüldüğü söylenebilir: (a) Hayatın bütün sorularına cevap veren, ahlaki ve hukuki nihai temel olarak dinin katı bir sistem olarak yorumu, (b) kutsal metinleri literal anlama eğilimi, dinden hayata değil, umumiyetle, ideolojik kabullerden/önderlerden dini metinlere gitme, (c) dini esasların “mükemmel” biçimde uygulandığı kök bir “altın çağa” inanç, böylesi bir çağın yeniden tesis edilmesine yönelik büyük arzu ve bu arzuyu taşımayanları bir nevi “ötekileştirme/şeytanlaş- tırma”; (d) uygun fırsat, imkân ve destek elde edildiğinde, gerekirse bu arzunun yerine getirilebilmesi için şiddet kullanma potansiyeli; (e) sadece diğer dinlere inananlardan değil, aynı zamanda ikiyüzlü olduklarına inanılan kendi dindaşlarından 














lenen bir idealizmle herhangi bir uyum arayışı ve pazarlığa genelde kapalı olma; dünyevi ödüllere kolay kolay itibar etmeme. 





Tahmin edileceği üzere, bu genel özelliklerin önemli bir kısmı, Müslüman toplumlardaki radikal eğilimleri de çeşitli şekillerde açıklar. Analizlerimizi Müslüman dünya bağlamında genişleterek ilerleyelim. Hemen belirtilmeli ki Müslüman radikalizmi tek başına bir din yorumu meselesi değil; daha çok Müslümanların yaşadıkları siyasal süreçler ve toplumsal koşullarla ilgilidir. Radikalizm İslam'ın soyut-teorik metinlerinden ziyade, o metinleri belirli sosyal şartlar altında yorumlayan insanların ürettiği dinsel bir kimliktir. Din kutsal, dini kimlikler ise sosyolojik bir inşadır. Yine kategorik gidecek olursak, bir kimlik olarak Müslüman radikalizmini en az üç bağlam içinde anlayabiliriz: (T) Metnin ve geleneğin “kendine has” yorumu. (ID Bu yorumu üreten tarihsel, bölgesel, sınıfsal, kültürel temelde “sosyolojik durum”. (ID Her ikisini dün de bugün de etkileyen global bağlam olarak kapitalist “dünya ekonomik sistemi”. İslam dünyasında dini radikalizm temelde bu üçlü terkibin tetiklediği akışkan bir kimliktir. Burada dini radikalizm dikkat edilirse özellikle birinci bağlam açısından dinle ilgilidir. 
İkinci bağlam açısından dini radikalizm İslam dünyasındaki otorite problemleri, devlet ve hukuk zafiyetleri, siyasal bütünleşme sorunları, sivil siyasetin yeterince gelişmemesi, üretilen refahın üst sınıflarda sıkışması, orta tabakalaşma sorunları, bunun neticesinde kültürel olarak da orta tabakaların yeterince geliştirilememesi, teknoloji ve ürünü üretmekten ziyade tüketme; ezcümle adalet, liyakat, ciddiyet ve şeffaflığın egemen olduğu bir düzen kurmadaki eksikliklerle ilgilidir Üçüncü bağlam ise küresel kapitalizmin İslam dünyasındaki etkileridir. Bunlar da enerji ve hammadde temini, enerji ve hammadde yollarının güvenliği, geniş bir pazar olarak İslam dünyasını kapitalizme entegre etme, otorite boşluklarının ürettiği göç hareketlerinden ve ucuz iş gücünden yararlanma, silah ticareti, esrar trafiğini ve kaçakçılığı kontrol etme, ileri karakol vazifesi gören askeri üsleri muhafaza etme, vekâlet savaşları ekseninde silahlı grupları yönlendirme ve Orta Doбиа İsrail'in güvenliğini sağlama şeklinde somutlaştırılabilir. 
Sadece sınırları değil, cinsiyeti bile yeniden tanımlayan küresel kapitalizm yeri geldiğinde bütün dinlerdeki radikalizmleri de herhâlde yönlendirebilecek kudrete sahiptir. Yazının sınırları açısından sosyal ve global 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bağlamı burada derinleştirmemiz mümkün değil; fakat Müslüman radikalizmini tek boyutlu dini tartışmalarla sınırlandırmak meseleyi kısır sayılabilecek tek bir alana hapsetmektir. 


İslam'ın temel hedefinin radikal bireyler üretmek olmadığı gayet açıktır; dolayısıyla burada bir yanılsama vardır. Aslında olaylara bakıldığında, zaten çeşitli şartlar altında radikalleşen bireylerin çatışma süreçlerini kutsallaştırmak için İslami söylem ve sembolleri araç olarak kullandıkları fark edilmektedir. Peki dinin bu “araçsallaştırılması” ve “motivasyonel bir kaynak olarak kullanılması” nasıl gerçekleşir? Din nasıl ideolojikleştirilir? İstisnaları olmakla birlikte, Müslüman radikalizminin din ve gelenekle ilişkisi şu şekilde netleştirilebilir ki bu aynı zamanda, geleneksel “dindarlıkla” radikal “dinselligin” farklarını ve sınırlarını da ortaya koyar: 


(a) Çok belirgin bir katı nakilciliğe sahiptirler. Bu anlamda İslam sosyal tarihi içinde ağırlıklı olarak ehl-i reyden (akılcı) ziyade ehl-i hadis (nakilci) geleneğin- den beslenirler. (b) İslami metinlerin “daha çok” lafzi anlamlarını öne çıkarırlar. Lafzi anlam kendi düşüncelerini desteklemediğinde, yorumu, kendi fikrisabitlerini geçerli kılmak adına tersten kullanırlar. Mesela ulema kavliyle sahih bir dini metnin anlamının daraltılamayacağına inanırlar, onlara göre asıl olan metnin kendisidir, fakat kendi kabullerini desteklemek için seçtikleri örnekler ya da ulema kavilleriyle anlamı daraltmaktan çekinmezler. (c) İslami metinleri birbirini tamamlayan mütemmim bir yapı olarak değil, genelde tarih, gelenek ve aktörden 




















kopuk okurlar. (d) Bu anlamda barışa nazaran savaşla ilgili metinleri öne çıkaran parçacı ve seçici bir yaklaşım sergilerler. 
(e) Sadece ayetler ve hadisler konusunda değil, İslami gelenek konusunda da dengesiz bir seçicilik yapma eğilimleri dikkat çeker. Mesela geleneği sıklıkla Ahmet b. Hanbel ve İbn Teymiyye üzerinden okurlar. 





Buradaki beş madde tek başına okunduğunda radikal kimlik bir yöntem problemi gibi görülebilir. Fakat bu kimliği üreten sadece usul tercihlerindeki metodik farklılaşma değildir; aslında bu maddeler sebep olmaktan ziyade sonuçtur. Zira Müslüman radikalizmini üreten tarihsel şartların şekillendirdiği “ideolojik inanmışlıktır.” Bu ideolojiyi üreten ise dönemlere ve coğrafyalara göre farklılaşan çeşitli İslami hareket önderleridir. Adanmışlığın ideolojik çerçevesini şekillendiren yorumcu ideologlar anlaşılmadan Müslüman radikalizmi anlaşılamaz. 
Hâkimiyet, tekfir, cihat, şehadet, vela-bera ilkelerinin yorumlarıyla netlik kazanan dini-politik bir ideoloji sabit, İslami metinler ise bu ideoloji etrafında dönmektedir. Dolayısıyla Müslüman radikalizmi pragmatik eğilimlerle bir yapı sökücüdür. Hedefleri için hem dini metinleri, hem modem kazanımları, dini de moderniteyi de şekillendiren yapısal unsurlardan bağımsız parçalayarak kullanabilir. Bu anlamda çağdaş radikalizm postmodern bir görünüme de sahiptir. Bu gruplar yorumlar arasında kendi dini yorumlarını gerçek hakikat olarak sunarlar ve dışarıdan bakıldığında kendi hakikatleri için gerçekten de fedakârlıkla mücadele 





ederler. Esas amaç kendi hakikatlerine sadık kalarak yolda olmak ve cennete girmek olduğu için dünyevi pazarlıklara genelde kapalıdırlar, onlar için beşeri ödüller anlamsızdır; önemli olan mücadeleci kimliktir, hatta kendini feda etmektir; beşeri otoriteleri “tağut” görürler, seküler ideolojilerden farklı olarak, “tağutlarla” masaya oturmak istemezler. Bu çerçevede, Müslüman radikalizmi, özellikle ilahi hâkimiyet, cahiliye, vela-bera, tekfir ve cihat kavramlarına yüklenen ideolojik yorumlarla kendi dini kimliğini bulur. 








Çözümle ilgili genel tavsiyelerimizi sıralayarak bitirelim: 


1. Öncelikle dini radikalizm, bütünüyle ortadan kaldırılamaz; sadece minimalize edilebilir. Bir inanma biçimi ve duygusal aidiyet olduğu için mantıklı açıklamalar “her zaman” etkili olmayacaktır. Her toplumda şartlar oluştuğunda katı dini kimlikler ortaya çıkabilir. Önemli olan bunların büyümesini önlemek, etki alanlarını daraltmak ve zararsız bir seviyede kalmalarını sağlamaktır. 


2. Makro düzeyde, İslam dünyasında egemenlik, otorite boşlukları ve iç savaşları sona erdirmek için gayret etmek gerekir. Dini radikalizmin beslendiği siyasal damar ve sosyal zemin burasıdır. 
Özellikle düzenin olmadığı yerde radikalizm tırmanışa geçer. 


3. İslam dünyasında refahın tabana yayılarak sınıfsal keskinliğin azalması, orta tabakalaşmanın artması, birbirine yakın hayatlar yaşayan insanların, toplumun genelini oluşturması gerekmektedir. Orta tabakalardaki sınıfsal çelişki ve kültürel çökün- 


tü sosyolojik olarak çatışma potansiyel ve riskini artıracaktır. 


4. Bu çizgide birbirini tamamlayan bir toplum olabilmek için bütünleştirici sosyal politikalara öncelik verilmelidir. Bu anlamda özellikle planlı ve düzenli örgün/ yaygın din eğitimi yanında, “yer altına” kaymış din eğitiminin tehlikesiz sınırlarda tutulması gerekir. Kontrolsüz din eğitimi radikal eğilimleri besleme potansiyeline sahiptir. Bu gruplar dini heyecanı çok, dini bilgisi az bireyleri kullanabilmektedir. Bir risk faktörü olarak, yurt dışında cihadi/tekfiri Selefi çevrelerde dini sosyalleşme yaşamış, başka ülkelerin sosyal gerçekliğini/ çatışmalarını kendi ülkesine taşıyan, özellikle de Selefi dini grupların üyesi/sempatizanı olarak Türkiye'ye geri dönenler özel önem taşır. Dini radikalizm, büyük oranda dışarıdan ithal edilen bir ideolojidir. 


5. Sivrilmiş radikal önderleri bütünüyle bastırmak yerine rehabilite etmek daha mantıklı bir tercih olabilir. Önderlerin izleyeceği yol, bağlı kitlenin ve örgütsel yapının kurumsallaşmasına doğrudan etki etmektedir. Radikalizmin toplumsal entegrasyonu liderlerin topluluğa özgü söylemleriyle çok daha hızlı gerçekleşebilir. Bu anlamda, psikolojik rehabilitasyon yanında “ideolojik rehabilitasyon” da olmalıdır. 


6. Panzehirlerden biri de ilim, tefekkür ve saygıya dayalı bir dini kültürün yaygınlaşmasıdır. 
Dini tartışmaların ötesinde beyefendiliğin ve hanımefendiliğin hakim olacağı İslami değerlerle tahkim edilecek üst bir milli kültürün marjinal alt dini kültür 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alanlarını yönlendirmesi beklenir. Geleneğimizde bir taraftan Maturidi çizgi daha reel bir dinsel tartışma alanı sunarken, diğer taraftan insan sevgisini esas alan Yesevi, Yunus, Mevlana, Hacı Bektaşi Veli gibi isimlerle somutlaşan mistik içerik toplumsal kaynaşmaya daima zemin hazırlamıştır. Bu tarihsel kodlar günümüz insanı için de antiradikal zemin oluşturmaya devam etmektedir. 


7. Çatışma bölgelerine giden insanların özellikle aile ve çocuklarıyla ilgili destek ve iyileştirme programlarına ihtiyaç vardır. Eşi çatışmalarda ölen dul kadınlara ve çatışma bölgelerinde doğan çocuklara sahip çıkılmalıdır, aksi takdirde radikalizm nesilden nesile aktarılan çok daha katı bir kimlik, hatta “zorunlu meslek” haline gelebilir. Bilhassa çocukların psikolojik destek alarak eğitim sistemine ve normal hayata entegre edilmeleri gerekmektedir. 





8. Belki çok daha zor olan, Müslümanlar, uzun vadede, İslam dünyasındaki çatışmaları ve otorite boşluklarını önlemede küresel aktör devletlerin politikalarını ve çıkarlarını gözden geçirmelerini sağlayacak, onları çeşitli şekillerde caydırabilecek güçlü devletlere sahip olmak mecburiyetindendir. Hayati konularda, tabir caizse, kendi göbeğini kendisi kesemeyen Müslüman toplumlar yapısal düzensizlik ve otorite zaafları yaşamaya fazlasıyla açıktır. Bu da durumdan vazife çıkaran radikallerin otorite boşluğu yaşanan bölgelerde mantar gibi patlamasına sebep olmaktadır. Güçsüzlük ve yenilginin ortaya çıkardığı mağlubiyet psikolojisi radikal hareketlerin motorudur. m 
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YENİ DİNİ HAREKETLER VE RADİKALİZM 


| Doç. Dr. Muhammed KIZILGEÇİT 


Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 


ünümüzde insanların, 

modern hayatın yabancılaştıran ve yolunu 

kaybettiren etkilerin- den korunmak için bir ölçü arayışında olduğu ifade edilmektedir. 
Bu bağlamda yeni dini hareket (YDH) mensubiyeti ilk olarak, modern dünyada hakikati yaşamak adına zamanı geri almaya dair bir arzuyu yansıtmaktadır. 
İkinci olarak, bu aidiyet aynı zamanda kadim olan hakikati modern zamana taşıyarak onu çağdaş ve seküler bir düzlemde eyleme/yaşama taşıma isteğini ifade etmektedir. Bu noktada yeni dini hareketler, moderniteye karşı bir protesto şeklinde nitelenmektedir. Yeni dini hareketlerin hedefinde kurumsallaştırılmış dinin ve seküler yapının bireyin eliyle yapı bozuma uğratılması söz konusudur. Bu durum “din”e yeninin ve modern bir sosyal yapı olan “hareketin” katılması; “yeni” yani “seküler” olana da “dinin” taşınması ile gerçekleşmektedir. Bunun için de pek çok modern, antimodern hatta bazen postmodern unsurlarla kaynaşır. Yani yeni dini hareketler hem moderniteye uyum hem de ona direnmenin unsurlarını içerirler. 





Yeni dini hareketler, oldukça çeşitli bir görünüm arz etmektedir. Bazıları teolojik olarak oldukça tutucu; bazıları katı bir biçimde yenilikçidir. Bir kısmı 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geleneksel dinler içerisinden ortaya çıkarken diğer bir kısmı birçok karşıt düşünceye sahip inancın bağdaştırılmasıyla senkretik bir görünüm sergilemektedir. Yeni dini hareketlerin büyük çoğunluğu Avrupa ve Amerika'da ortaya çıkmasına karşın Asya, Afrika ve Latin Amerika kökenli hareketlerin sayısı son yıllarda hızla artmış ve artmaya da devam etmektedir. 
Yine bazı hareketlerin büyüyerek üye sayılarını artırmalarına karşın, diğer bazı yeni dini hareketler bâtıni (ezoterik) ve gizemli yapıları dolayısıyla zayıflamış ya da ortadan kaybolup gitmiştir. Yeni dini hareketlerin bazısı Hinduizm, Budizm ve Hristiyanlık gibi dünya dinleri içerisinden çıkarak gelişme gösterirken bir bölümü ise senkretik ya da her türden inanç disiplinlerini birbirine karıştırarak onlardan yeniden bir sonuç çıkaran/seçmeci (eklektik) bir yapı arz etmektedir. Bundan dolayı bazı yeni dini hareketler genellikle kökenlerindeki ana dinlerin bir mezhebi veya tarikatı olarak görülürler. 
Buna karşılık bazı yeni dini hareketler ise kendilerini geleneksel dinlerden ayırma gayreti içerisindedirler. Bu gayret iki gerekçeyle açıklanmaktadır: Birincisi, yeni dini hareketler, içinde doğdukları mahalli büyük dinin, insanların zihinlerinde oluşan olumsuz ön yargılarıyla anılmak 











istemezler. Ana dinin bir mezhebi veya tarikatı olmayı küçültücü, ayırıcı ve sınırlandırıcı olarak değerlendirirler. İkincisi ise “sekt/kült” kavramı olumsuz anlamlar çağrıştırmasının yanı sıra hukuki birtakım mahzurları da beraberinde getirmektedir. 
Yeni dini hareketler “sekt/kült sapkın gruplar” kelimesinin çağrıştırdığı olumsuzlukları önlemek, çeşitli ülke mahkemelerinin hukuki takibatından kendilerini kurtarabilmek ve daha rahat faaliyet yürütebilmek için kendilerinin “sekt/kült” değil, “yeni bir din” olduklarını iddia etmektedirler. 


Yeni dini hareketler 1800'lerde oluşum zemini bulan, 1950”lerden (II. Dünya Savaşı'ndan) sonra ortaya çıkan, 1960 ve 1970'lerden itibaren de yaygın bir ilgi görmeye başlayan ve söylemlerinde coşkun bir dini, ruhi ve felsefi yaşantı vadeden birbirinden farklı oluşumları ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. 





Mutlak otoriteye sahip bir karizmatik lider ve belirli bir ideoloji etrafında toplanma özellikleriyle ön plana çıkan bu hareketler, tarih sahnesine çıkmaya başladıkları ilk andan itibaren sahip oldukları sıradışı inanç ve ritüeller, üye edinmede kullandıkları yöntemler, kadınlara ve erkeklere biçtikleri roller kadar in- 





san hayatını hedef alan radikal eylemlerle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmışlardır. Nitekim Halkın Tapınağı, Branch Davidian, Güneş Tapınağı, Cennetin Kapısı ve Aum Shinrikyo hareketleri, başta Amerika olmak üzere Fransa, İsviçre, Kanada ve Japonya gibi ülkelerde gerçekleştirdikleri cinayet, suikast ve toplu intihar şeklindeki şiddet eylemleriyle XX. yüzyılın son çeyreğinde isimlerinden sık sık söz ettirmişlerdir. 


Radikalleşme, birçok konuda olduğu gibi din konusunda da aşırılık, uçta olma, sınırda yaşama olarak algılanmaktadır. Bu durum, toplumda kabul gören normal ve anormal kalıplar çerçevesinde ele alındığında problemli olarak görülmektedir. Bu kabul, radikalleşmeyi, insanların yaşantısında toplumda istenmeyen, düzeltilmesi gereken bir durum ve bir hastalık olarak yer ettirir. 


Türkiye'de faaliyet alanı bulan radikal/marjinal yapılar kült/ sekt niteliğindeki yeni dini hareketlerle karşılaştırıldığında iki türün belirginleştiği ifade edilebilir. Bunlardan birincisi, şiddete başvurmayı temel nitelik olarak belirleyen intihar kültleridir ki bunlar Batı'da uzun zaman hafızalardan silinmeyecek nitelikteki şiddet eylemleriyle gündeme gelmiş Halkın Tapınağı, Branch Davidian, Güneş Tapınağı, Аит Shinrikyo ve Cennetin Kapısı hareketleridir. 
Öyle ki gerçekleştirmiş oldukları şiddet eylemlerinin büyüklüğünden dolayı bu hareketler, Batılı araştırmacılar tarafından “büyük beş” (big five) olarak nitelendirilmektedir. Halkın Tapınağı hareketinin lideri Jim Jones ve müntesipleri 1977'de 





Güney Amerika'da yer alan Guyana'ya göç ederek burada “Jonestown” ismini verdikleri bir yerleşim yeri inşa etmişlerdir. Kendini insanlığa adayan bir din adamı görüntüsünde çalışmalarına başlayan Jones, zamanla kendisinin önce Mesih olduğunu sonra da gök tanrısı- nın var olmadığını, buna karşılık dünyada mevcut olan hastalık, yoksulluk, adaletsizlik ve ırk ayrımı gibi problemleri çözmeye çalışan gerçek tanrının kendi şahsında var olduğunu iddia ederek “Tanrı benim.” ifadesini kullanmaya başlamıştır. 
Böylece “güçlü” olmanın hazzını ömür boyu sürdürmek istemiştir. Bunun için de her yolu mübah görmüş ve farklı beyin yıkama uygulamaları sonucunda bütün müritlerini (917 kişi) toplu intihara sürüklemiş ve kendisi de intihar etmiştir. 
FETÖ liderinin de hayat hikayesini okuyanlar, intihar ihtimali/ durumu dışında Jim Jones'un hikâyesinden daha komplike ve daha derin bir kurgu ile karşılaşacaklardır: Adım adım, hem müntesiplerini hem de ilişkili olduğu tüm ağları bütün derinlik ve saplantılı kuşatıcılığı ile sarmalamak ve tekdüze harcayarak tüketmek, FETÖ liderini de diğer tehlikeli yeni dini hareketlerin liderleri gibi anormal ve patolojik hâle getirmektedir. 
Halkın Tapınağı'nın bazı derin güçler tarafından sosyal bir laboratuvar olarak kurgulandığı iddiaları hâlen açıklık kazanmamış olsa da FETÖ'nün birden fazla derin güçle hareket ettiği malumdur. Bu kapsamda karşılaştırılacak yapı ve hareketlerden bir diğeri de Branch Davidian kültü ile IŞİD'dir. 


Branch 
Yedinci 





Davidian Hareketi, 
Gün Adventistleri”nden ayrılarak ortaya çıkmış bir gruptur. Yedinci Gün Adventistler”nin kökeni ise 1782-1849 yılları arasında yaşamış olan William Miller”a dayanmaktadır. 
Bilindiği üzere Miller, İsa'nın ikinci gelişinin 21 Mart 1843 ile 
21 Mart 1844 tarihleri arasında 
gerçekleşeceğini iddia etmiş ve kehaneti gerçekleşmemiş bir liderdir. Hareket uzun bir 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süre liderlik mücadelesi yasadiktan sonra David Koresh (1959-1993) kült tarikatinin liderliğini elde eder. Koresh, 
1991 yılından itibaren kıyamet 
ve kehanet söylemlerine ağırlık vermeye başlamıştır. Bu söylem doğrultusunda o, dünyanın sonunun Amerika'da kendi grubuna yapılacak bir saldırıyla başlayacağını iddia etmiştir. O, vaazlarında da sık sık artık dünyanın sonunun yaklaştığını ve ebedi kurtuluşa ulaşmak için tek çarenin kendi hareketine mensubiyetle mümkün oldugunu belirtir. Nitekim hareket üyeleri de bu düşünce doğrultusunda kendileri için oluşturdukları Mount Carmel yerleşkesinde yiyecek, silah ve mermi depolamaya başlamıştır. Silahlı faaliyetlerine son vermek üzere Amerikan silahlı kuvvetleri, yer- 











IŞİD ismini alarak, “Irak İslam Devletinin kuruluşunu ilan etmiştir. IŞİD yerel bir örgüt olarak ortaya çıkmasına rağmen Davidian'dan farklı olarak gün geçtikçe küresel bir terör örgütü hâline dönüşmüştür. 
Kendine has bir yapılanması ve ideolojisiyle diğer terör örgütlerinden ayrılan IŞİD, bireysel ve toplumsal kurtuluşun sadece kendilerine katılımla gerçekleşeceği iddiası ve silahlı bir örgüte dönüşmesi açısından Branch Davidian Hareketi'ne benzemektedir. Branch Davidian'ın güvenli alanı olan Mount Carmel'e yerleşme gerekliliği ile IŞİD'in, hüküm sürdüğü topraklara hicret edip “sözde halife”ye biat etmenin insanların “inanan” olmalarının ön koşulu, iki yapı arasındaki diğer bir benzerlik durumudur. 








leşkeyi 51 gün boyunca kuşatıp tank ve ağır silahlarla buraya müdahale etmiştir. Bunun sonucunda Koresh de dâhil, 23'ü çocuk olmak üzere 80'den fazla hareket üyesi ölmüştür. 


Branch Davidian Hareketi, genellikle İslam coğrafyasında silahlı faaliyetler içinde bulunan IŞİD terör örgütü ile karşılaştırılabilir. Örgüt 2003 yılında Ebu Musa ez-Zerkavi tarafından Cemaatu't Tevhid ve”l-Cihad adıyla kurulmuştur. Fakat 2006'da 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İkinci karşılaştırma, üye kazanmada modern duygusal araçlar kullanan hareketler arasında yapılabilir. ABD'de Tanrının Çocukları adlı kült, D. Brandt Berg tarafından 1961 yılında kurulur. Harekete katılan üyeler Kutsal Kitap'tan birer isim almış ve ardından da komünel yaşamın sürdüğü “kolonilere” katılmışlardır. Kolonilere daha sonra “evler” denilmiş ve sayıları 1972'de 40 ülkede 100'ü aşmıştır. 2015'te ise kolonilerin 


* Radikalleşme, birçok konuda olduğu gibi 

din konusunda da aşırılık, uçta olma, sınırda yaşama olarak algılanmaktadır. Bu durum, toplumda kabul gören normal ve anormal kalıpları çerçevesinde ele alındığında problemli olarak görülmektedir. 


sayısının dünya çapında 90'dan fazla ülkede 1.000'i aştığı ileri sürülmüştür. Hareketin en tartışmalı yönü “Flörtçü Balık Avcılığı” uygulamasıdır. Berg, “Sevgi Hukuku” adı altında evli ya da bekâr fark etmeksizin tüm müntesipleri arasında her çeşit ilişkiyi serbest bırakmıştır. 
O, özellikle de bayan müritleri, hareketine taraftar ve para kazandırmaları için gayriahlaki uygulamalara yönlendirmiştir. 
Grupta AIDS salgınının ortaya çıkması üzerine, 1980'lerin sonlarında bu uygulama kısmen terk edilmiştir. “Flörtçü Balık Avcılığı” o tekniğinin son yıllarda ülkemizde de faklı illegal örgütler tarafından kullanıldığı haberlere yansımaktadır. 
Kutsal metinlerin haram kıldığı bir düzlemde dinin araçsallaştırılarak insan iffetinin hazza kurban edilmesiyle gerçekleşen buna benzer uygulamaların moderniteyi, bizden daha önce yaşamış toplumların deneyimlerinden hareketle onun neye tekabül ettiğini ortaya koymaktadır. Hatta daha da ötesi, âdeta her bir bölge ve insan tipolojisine uygun kurgusal bir hareketin/kültün inşa edildiği de ifade edilebilir. 


Yeni dini hareketlere katılımın temel nedenlerinden biri dine eğilimli olmadır. Yukarıda bahsi geçen hareketler de daha ziyade dine eğilimli bireyi hedef almaktadırlar. Dine eğilimli olmak bir avantaj mi yoksa dezavantaj mı? 
Bu bağlamda bu konuyu yeni dini hareket mensubiyeti açısından ele almak gerekmektedir. 





İnsan ruhunun derinliklerin- de onu dine yönelten birtakım içsel faktörler vardır. İnsan ve din ilişkisinin farkına varıldığı ilk zamandan itibaren bu iliş- 


kinin kaynağını, boyutlarını ve 





sonuçlarını ele alıp yorumlayan pek çok açıklama biçimi ortaya konulmuştur. Bell, XVII yüzyıldan XIX. yüzyılın sonuna kadar devam eden süreci kutsala karşı büyük saygısızlık dönemi şeklinde tanımlamaktadır. Bu süreçte pek çok insan artık dini bir ihtiyaç değil, bir tercih konusu olarak algılamaktadır; inanacaksa bile hangi tanrıyı seçecegine kendisi karar vermektedir. 
Batı'da dine karşı olan tutumu “Yükümlülük anlayışından tercih anlayışına geçiş olarak tanımlayabiliriz. Çünkü eskiden yapılması zorunlu görülen şeyler şimdilerde kişisel bir tercih meselesi hâline gelmiştir. Artık insanlar şöyle düşünüyor: Herhangi bir dini organizasyona katılıyorum çünkü bunu ben istiyorum. Böyle yaparak özel bir ihtiyacımı karşılıyorum. Gittiğim yer, bana istediğim şeyleri sağladığı sürece oraya bağlılığım devam edecek. Ama istediğim zaman da gitmekten vazgeçebilirim. Herhangi bir zorunlulugum yok, tercih benim!” 





Dine eğilimli olma faktörü, bireyin kişilik yapısına, dinin bireyde karşılık bulduğu anlam alanına ve genelde toplumun, özelde de bireyin dini olana karşı tepkisine/çoğulculuk anlayışına atıfta bulunmaktadır. 
Yeni dini hareketlere katılan kişiler, “dünyayı kurtarma” arzusuyla motive edilmektedir. Kadın veya erkek üyeler, dünyanın kurtarılma ihtiyacı içerisinde olduğunu düşünür ve dünyanın felaketlerden kurtarılması için bazı şeyler yapılmasını gerekli görür. 

Ülkemizde, bireyin dine eğilimli olması elbette talep edilen bir durumdur. Ülke gerçekliğinde 








bireyin dine eğilimli olması kült/ radikal yapılarca bir imkân alanı görülmüş ve bu zemin bilerek istismar edilmiştir. İstismar edilen bu durum, toplumsal olarak kısmen, dini olana mesafe koyma refleksine dönüşmektedir. Batı tecrübesinden hareketle farkında olunması gereken, ülkemizin içerisinde bulunduğu inanç iklimi, Batı'nın yeni dini hareketleri benimsemesinden önceki belirsizlik iklimine benzemektedir. Bu belirsizlikte bir taraftan kurumsal dinin  yetersizliği/gereksizliği hissettirilmeye çalışılırken (burada hedef İslam dinidir) diğer taraftan da mistik bir anlam olmadan bireyin nefes alamayacağı telkin edilmektedir. Ülkemizin, yeni dini hareketlerin pazar alanı olması için toplumumuzda anlamsız, belirsiz ve nihilistik bir atmosferin yaşanmasına çalışılmaktadır. Çözüm, istismar neticesinde yıpratılan kavramların, kurumların ve İslam dininin istismara rağmen hakikatını daha güçlü bir şekilde ve ilmi bir nitelikte ortaya koymaktır. İstismarla saldırıya hedef edilen İslam'ın yüzyıllardır tecrübe edilen niteliğinin, Allah (c.c.), insan ve varlık ilişki niteliğinin emanet, adalet, merhamet ve ahiret üzere kurulduğunu “Müslüman bireyin hayatını sözlerine şahit kılarak” ortaya koymasıdır. 








Maneviyat arayışının modem yansımaları olmaları bakımın- dan yeni dini hareketler, Türkiye'de “din” başlığı altında kendilerine geniş bir faaliyet alanı bulamasa da bu hareketler özellikle Batı ülkelerinde hem dini hem de kişisel gelişim iddiaları üzerinden oldukça yaygın bir etkiye sahiptir. Ülkemizi ilgilendiren diğer bir durum, yeni dini hareketlerin bir şube veya bir temsilci üzerinden ülkemizde zemin bulmalarından ziyade kişisel gelişim, fiziksel ve ruhsal arınma iddialarıyla farklı kesimlere ulaşma gayretleridir. Örneğin “geçmişi zihinden silmek,” Sayentoloji Kilisesi Hareketi'nin “dianetik terapi” tekniğine dayanmaktadır. Bu hareketin felsefi yaklaşımına göre geçmişte yaşanan acılar bellekte kayıtlı tutulduğu için zihinler bulanıklaşmakta ve etkinliğini yitirmektedir. Geçmişi zihinden silmek ve bulanıklaşmış bellekleri eski hâline getirmekle saf tanrısal öz elde edilmiş olacaktır. Fakat hareket bu terapiyi yüksek ücretlerle sunmaktadır. Hem fiziksel hem de ruhsal anlamda bireyin tüm yeteneklerini geliştirdiği iddia edilen meditasyon, Hintli bir guru/lider tarafından eğitildiği iddia edilen Maharashi M. Yogi tarafından kurulan Transandantal Meditasyon Hareketi'nin dualarla başlattığı seanslarıdır. 
Aydınlanmayı manevi gelişimin merkezine aldığını iddia eden OSHO yayınları temelde tüm doktrinlere ve öğretilere karşı olan Rajneesh Hareketi'nin yayınlarıdır. İlgili kavram ve uygulamalarla ülkemizde de seküler ve fakat maneviyatçı bir kitle oluşturulmak istenmektedir. 











Türkiye ve özellikle ABD olmak üzere Batı örnekleminde görülen yeni dini hareketlerin başarısı hareketlerin faaliyetlerinden kaynaklandığı kadar bireyin arayışından da kaynaklanmaktadır. Yapılması gereken şey, kişi, henüz yeni dini hareketlerin pazarında tüketilme- den, sahih olan dinin bütün kuşatıcılığının doğru kurumlarla kendisine ulaştırılmasıdır. m 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HAKIKAT TEKELLESMESINDEN FETÖ RADIKALLESMESINE 


DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 





on asır boyunca hızlı 

kentleşme süreci ve bilişim teknolojilerindeki 

olağanüstü ilerlemeler, örgütsel hareketleri semptomlar ve sonuçlar açısından daha tanınır kılarken sebepler ve etkenler açısından daha kapalı ve 
karmaşık hâle getirmiştir. 15 
Temmuz süreciyle ortaya dökülen FETÖ ile ilgili bilgiler de çok boyutlu ve karmaşık bir yapının varlığını göstermektedir. Dolayısıyla başlangıçta olağanüstü şartlar gereği güvenlik boyutu öncelenerek ele alınan FETÖ meselesi ve din istismarı üzerinden gelişen radikal/marjinal tavırların mevcudiyeti ve motivasyonları konusu çok daha kapsamlı ve derinlikli şekilde tahlil edilmeyi gerektirmektedir. 








Kalkıştığı darbe teşebbüsüyle ifşa oluncaya kadar, kullandığı ekranlar ve argümanlarla her kesime farklı imaj ve mesajlar veren FETÖ konusunda, ilk çalışmaların büyük oranda semptomlar merkeze alınarak yapıldığı, belirtiler ve tespitlerle tehlikenin bertaraf edilmesi amaçlandığı dikkat çekmektedir. Acil müdahalede semptomları öne alan bir yaklaşım makul olmakla beraber uzun vadeli ve köklü bir çözüm için travmanın sebepleri, etkenleri, gelişim süreci, unsurları gibi temel konuları merkeze alarak kapsamlı çalışmaların yapılması zorunludur. Söz konusu gerçeklik, modern dönemde daha komplike bir mahiyet kazanan sosyal meselelerde çok daha önemli hâle gelmiştir. Diğer yandan son asır boyunca İslam dünyasının ma- 








ruz kaldığı küresel emperyalist politik müdahaleler, yaşanan krizleri ve travmaları bir bütün olarak ele almayı da zorunlu kılmaktadır. Bu sebeplerle herhangi bir sosyal sorunu doğru anlayabilmek için modern dönemde İslam toplumlarının içinden geçtiği süreçler başta olmak üzere, küresel politikaların toplumsal duyarlılıklarla etkileşimi ve psikososyal gerçekliklerin travmatik tezahürleri gibi konular kapsamlı ve derinlikli şekilde ele alınmaya muhtaçtır. 


Ortaya çıkan tutum ve tavırlarıyla FETÖ'nün radikal bir yapı olduğu açıktır Radikalizm son zamanlarda farklı anlamlar, betimleme ve tanımlamalar için en çok kullanılan kavramlardan biridir. 
Siyasal, sosyolojik, ideolojik hatta teolojik bağlamda farklı tasavvurları ifade etmekle beraber mevcut durumu devrimsel boyutta değiştirmeyi hedefleyen yönü ortak paydayı oluşturmaktadır. Bu şekliyle radikalizm toplumsal gidişata müdahaleyi merkeze alan bir yaklaşımdır. 
Dolayısıyla siyasaldır ve reformisttir. Radikal tavırlar geleneksel bir düşünce ya da anlayışın üzerine bina edilebileceği gibi yeni iddia ve sloganlarla da ortaya çıkabilir. Ayrıca geleneksel bir çizgi üzerine yeni ve farklı boyutlar yükleyerek eklektik bir şekle de bürünebilir. Nitekim FETÖ'nün ortaya çıkış serüveni, iddiaları ve politik hedefleri bir arada düşünüldüğünde eklektik bir görünüm arz ettiği söylenebilir. 
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Her halükârda radikal tavrın en belirgin vasfı aşırılıktır. Toptancılık ve savunma refleksidir. 
Eleştiriye tahammülsüzlüktür. 
Radikal birey, anlamayı değil empoze etmeyi, düşünmeyi değil dikte etmeyi tercih eder. 
Sakin ve diyaloğa açık olmak yerine sert, katı ve sloganist tavrı benimser. Ait olduğu grubun her şeyini olduğu gibi doğru kabul eder. Bu şekliyle birey olmaktan çıkmıştır. Kendine özgü kimliğini ve kişiliğini kaybetmiştir. Radikal birey müstakil olarak kendini gerçekleştirebilme yeteneğini zayıflattığı için ait olduğu gruptan ayrılmaktan da korkar. 
Bununla birlikte aşırı uçlarda gezinen bazı kişilerin zıt kutuplar arasında yer değiştirmesi de radikalizmin mutedil olmayı öteleyen hastalıklı yaklaşımının neticesidir. Radikalizmi sadece şiddete dayalı tavırla sınırlamak indirgemeci bir yaklaşım olur. 
Zira ideolojiden spora, siyasetten sosyal meselelere kadar her konudaki fanatik tavır, radikalizmin kapsamındadır. 


Sosyal, siyasal, kültürel savrulmalar ve yaşanan travmalar radikalizme uygun bir zemin hazırlar 


İnanç ve medeniyet değerleri sağlam; eğitim, kültür ve hukuk altyapısı güçlü toplumlarda radikal hareketlerin ve terör yapılarının taraftar bulması zordur. 
Diğer yandan kimlik bunalımları, ideolojik kamplaşmalar, gelecek umudu zayıf nesiller radikal hareketlerin istismarına müsait zeminlerdir. Nitekim tüm terör yapıları en güçlü motivasyon olarak toplumsal trajedilerden ve travmalardan beslenmektedir. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın ardından çok boyutlu kültürel sömürgeciliğe maruz kalan İslam dünyasında süregelen kimlik krizleri, Batıcılık ve yerlilik tercihleri arasındaki derin uçurum ve gerilimi tetikleyen tepeden inmeci yaklaşımlar; düzensiz ve kırılgan alternatif teklifler ve topluluklar ortaya çıkarmıştır. Modern dönemi anlamakta yetersiz kalan söz konusu oluşumlar zamanla emperyalist projelerin figüranlarına dönüşmüşlerdir. Bu bağlamda dini görünümlü istismarcı yapıların ortaya çıkışın- da ve neşvünema bulmasında din, devlet ve toplum arasında yaşanan gerilimlerin olumsuz psikososyal etkileri de hesaba katılmalıdır. En açık ifadeyle din eğitiminin sistem içerisinde yeterli düzeyde ve şeffaf şekilde temin edilememesinin ciddi bir boşluk oluşturması kaçınılmazdır. Dini değerlere bağlı bir toplumda söz konusu alandaki boşluğun endişeye sebep olması ve farklı yollarla doldurulması arayışı mukadder bir durumdur. Elbette sözü edilen etkenler yapılan ihanete asla gerekçe değildir. Ancak masum bireylerin manipülasyona uğratılma ve normal kişiliklerin radikalleşme süreçlerini anlama açısından önemlidir. Nitekim FETÖ yapılanmasının 28 Şubat süreci gibi dini özgürlüklerin baskılandığı dönemlerde olaganüstü büyümesinin sosyolojik sebepleri gözden kaçırılmamalıdır. FETÖ hoşgörü, sevgi ve nezaket gibi sempatik tavırlarla 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din eğitimini ve dini değerleri 





önemseyen kitlelerin dikkatini çekmiş ve samimi insanlar kolaylıkla çocuklarını bu yapıya teslim edebilmişlerdir. Söz konusu kaotik ortamların trajik bir sonucu da aşırı duygusal, öfkeli ve bilinci yaralı genç bireylerin ortaya çıkmasıdır. 


Bir davranış bozukluğu ve ahlaki paradoks olarak çoklu ekran ve çoklu mesaj tercihi öne çıkmaktadır 


Kâinatın öznesi ve eşref-i mahlâkât kılınan insan, hür irade sahibi özgür bir varlıktır. Dolayısıyla onun, diğer insanlarla ve eşyayla ilişkisinde dürüst ve samimi olması beklenir. Allah'a iman eden bir mümin için ise dürüst ve güvenilir olmak bir zorunluluktur. Nitekim “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” 
(Hud, 11/112) ayeti ve “Allah'a inandım de ve dosdoğru ol.” 
(Müslim, İman, 62.) hadis-i şerifi başta olmak üzere Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin (s.a.s.) sünneti her daim müminleri doğruluğa davet eder. 
Dolayısıyla müminler bulundukları toplumlarda düşüncelerini, inançlarını açıkça ve nazikçe ifade ederler. Peygamber Efendimizin (s.a.s.) hayatı bu duruma en güzel örnektir. O, hayatı boyunca İslam'ın ilkelerini, ırkı, rengi, statüsü fark etmeksizin herkese tebliğ etmiş ve söylediği her şeyi davranışlarıyla göstermiştir. Haddizatında İslam herkes için huzuru ve iyiliği temin eden ve bütün evrene yönelik en ideal ilkeleri ortaya koyan bir dindir. Müslümanlar için önemli olan İslam'ın teklif- 

















lerini en güzel şekilde insanlara ulaştırmaktır. 


Dolayısıyla dışa dönük yüzüyle farklı görünmek, özel gündeminde farklı tasavvurlara sahip olmak Müslümanlar için gereksiz ve anlamsızdır. Bu aynı zamanda ikiyüzlü bir davranıştır. Sempati toplamak, menfaat elde etmek, hedeflerini gerçekleştirmek gibi gerekçelerle olduğundan farklı görünmenin ve çok ekranlı bir gösterişi tercih etmenin ciddi kişilik bozukluklarına sebep olması da kaçınılmazdır. FETÖ radikalleşmesinde, halka dönük yüzüyle sevgi, hoşgörü ve nezaket gibi nahif kavramlar öne çıkarken özel gündeminde sert, dışlayıcı ve acımasız bir tavrın tercih edildiği görülmektedir. Bir taraftan hamasetle desteklenen milli, yerli ve vatansever bir ekran sürekli açık tutulurken diğer yandan küresel emperyalist merkezlerle kirli ilişkiler ağı dikkat çekmektedir. Kendi iç hiyerarşisinde de çoklu ekran özelliğinin sürekli aktif olduğu anlaşılmaktadır. Saf ve samimi müntesiplere yönelik manevi duygular üzerinden alabildiğine fedakârlık edebiyatıyla emek sömürüsü yapılırken elit tabaka ve üst düzey kişiler büyük bir lüks ve şatafat içerisinde yaşamayı tercih etmiştir. Toplumsal kesimlerin ve güç merkezlerinin beklentilerine uygun ekranlar oluşturulmuş ve onların hoşuna gidecek mesajlar gönderilmiştir. Bu süreçte çoklu ekran ve mesaj perdesiyle kamufle edilen derin bir radikalleşme süreci devam etmiştir. 














Hakikat tekelciliği radikalleşmeyi besleyen en ciddi saplantıdır 


Radikal yapılarda eleştirel düşüncenin ötelenmesi ve farklı fikirlere tahammülsüzlük karakteristik bir tavra dönüşür. Bu anlayışta, kişilerden beklenen ideal davranış biçimi, itaat etmek ve ezberletilmiş cümlelerde hikmet aramaktır. Aynı şekilde farklı, aykırı düşünceler ve tavırlar tepkiyle karşılanır ve hatta şiddetle cezalandırılabilir. 
Bu bağlamda infazlar dâhil tüm cezalandırma ve aforozların, muhakeme özelliğini kaybetmiş müntesiplerin ezberlemesi ve inanması için gelişigüzel gerekçeleri oluşturulur. Böylece idealler, hedefler ve politikalar, mantıklı, tutarlı izahlarla desteklenmek yerine iman motivasyonuyla korumaya alınır. Bu labirente hapsolan kişi ise dış dünyaya ve başkalarına karşı düşüncelerini savunma becerisini kullanamaz ve bunun yerine kaba, suçlayıcı, şiddete dayalı tavırları tercih eder ve radikalizme mahküm hale gelir. Oysa Kur”an-ı Kerim en fazla akletmeye, tefekküre, tedebbüre vurgu yapar. Sorgulayan, aklını kullanan, özgür insanlar yetiştirmeyi hedefler. 














Kendinden olmayanı hiçe sayma ve seçilmişlik sendromu radikalleşmeyi besleyen vahim bir hastalıktır 


FETÖ ve benzeri yapılar müntesiplerinin zihin kodlarında kendilerinin seçilmiş olduklarına dair güçlü bir inanç inşa eder. 
Bu anlayışta, lider adeta tanrısal bir kişiliktir. Olağanüstüdür. 


İnsanın sınırlarını aşan özelliklere sahiptir. Zira yanılmazlığına inanılan bir lider kültü inşa edildiğinde tüm hukuk ve ahlak dışı davranışlar masumiyeti kabul edilen liderin sözüyle meşrulaştırılacaktır. Müntesipler aidiyetleri sebebiyle diğer insanlardan ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Nitekim FETÖ sürekli ve en üst perdeden sloganlarla müntesiplerini tarihin karizma- 





? FETÖ radikalleşmesinde, halka dönük yüzüyle sevgi, hoşgörü ve nezaket gibi nahif kavramlar öne çıkarken 

özel gündeminde sert, dışlayıcı ve acımasız bir tavrın tercih edildiği görülmektedir. 





tik şahsiyetleriyle özdeşleştirmekte ve onların ahiretteki konumlarına dair enstantaneler anlatmaktadır. Mantık, hedef ve ideal boyutuyla izah ve motive etme yaklaşımı yetersiz kaldığında rüya gibi argümanlar kullanılarak ilgili kişiye yüklenen misyon teyit edilmektedir. 


Radikalleşme sürecinin dikkat çeken çelişkilerinden biri 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de söylemde ilkesel ve tavizsiz bir tavır sergilenirken pratikte menfaate dayalı uygulamaların tercih edilmesidir. Ancak bu tür tutarsızlıklar da yine dini argümanlarla meşrulaştırılmaya çalışılır. Mesela hamasetle yüceltilen bir hedef vardır ve hedefe giden her yol mübah kabul edilir. Hatalı ve tutarsız davranışlar hedefin kutsiyeti ile kamufle edilir. Dolayısıyla radikalizm müntesiplerini çelişkilere karşı kör eder. 








Kısaca FETÖ radikalleşmesi insan zihninin profesyonel şekilde iğdiş edilmesine en çarpıcı örnektir. Bu zihinsel deformasyon sürecinde kişileri narsist hale getiren aşırı yüceltmeci telkinlerden dini kavram ve değerleri tahrif ederek şahsileştirmeye, dünyevi ikbal vaatlerinden zaafların istismarına kadar maddi ve manevi tüm enstrümanların planlı şekilde kullanıldığı görülmektedir. Böylece kişiler, sağduyulu davranma yeteneğini kaybetmekte, tutkularının esiri olmakta, hukuk ve ahlak dışı davranışları sıradan ve normal görebilmektedir. Böylece arka planındaki motivasyon ve gelişim süreçleri göz önüne alındığında FETÖ benzeri oluşumların bir cemaat olmanın ötesinde, radikal, bâtıni, kült yapılar olduğu ortaya çıkmaktadır. 








Radikalleşmenin akli ve ahlaki boyutta yaptığı tahribata ve ifsada engel olmanın en kalıcı yolu istismar edilen değerlere karşı güçlü bir bilinç oluşturmaktır. Bunu temin etmek ise ancak doğru, kalıcı ve kapsamlı bir eğitimle mümkündür. ш 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DEAŞ ÖZELİNDE SELEFİLİK VE RADİKALİZM 


Dr. Mehmet Nur AKDOĞAN DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı 


e slam dünyasi Hz. Peygamberin (s.a.s.) vefatının ardından çeşitli dönemlerde büyük musibetler ve fitnelerle karşılaşmıştır. Hz. 
Osman'ın Medine'de isyancı bir topluluk tarafından şehit edilmesi, Haricilerin ortaya çıkışı, Kerbela Vakası, Karmatilerin Kâbe'yi işgali ve binlerce hacıyı burada şehit etmesi dikkat çeken hadiselerden sadece 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birkaçıdır. Bu hadiseler, aynı zamanda Müslümanların kendi içerisinde yaşayacağı pek çok fitnenin (imtihanın) de başlangici gibidir. 


Bugün İslam dünyasında zuhur eden DEAŞ anlayışı, Hz. 
Peygamber'den yaklaşık otuz yıl sonra ortaya çıkan ve başta Hz. Ali olmak üzere yüzlerce masum Müslümanın hayatına 


kasteden Haricilerin âdeta bir çağdaş görüntüsünü teşkil etmektedir. Aynı zamanda bu zihniyet, Orta Çağ'da Hristiyanlar arasında görülen Katolik olanlar ve Katolik olmayanlar (Heretikler) şeklindeki gruplaşmaların ve kanlı savaşların bir benzerini Müslümanlara yaşatmaktadır. 
Kendilerinden olmayan hiç kimseye hak tanımayan benzer bir hastalıklı zihniyetin ürünüdür. 


Selefilik 


“Selef” kelimesi sözlükte “önceki, önce geçen” gibi anlamlara gelmektedir. Dini literatürde ise “selef” kavramının sahabe, tabiin ve tebe-i tabiine şamil olduğu genel kanaat olarak benimsenmiştir. Bu düşüncenin en güçlü dayanağı ise Hz. Peygamber”in (s.a.s.) “İnsanlığın en hayırlıları benim neslim, daha sonra onları takip edenler, daha sonra da onların ardından gelen nesildir.” (Buhari, Şehadat, 9: Müslim, Fezailü's-sahâbe, 212) şeklindeki ifadeleridir. Hadiste belirtilen nesilleri ayrıcalıklı kılan husus ise imanları, İslam'a hizmetleri ve hayırdaki yarışlarıdır. Bu yönüyle “selef” ya da “selef-i salih”, söz konusu neslin, İslam” en iyi ve en yalın biçimde yaşama gayreti olarak da nitelendirilebilir. Dolayısıyla ilk hâliyle “Selef” ya da “Selefilik”, bir 


mezhep ya da meşrep değil; bir yöntemin ve düşünce biçiminin adıdır. Bu yöntem kapsamında Abdullah b. Ömer'in, ibadetleri 





ifa ederken azimetleri ruhsatlara tercihi; Abdullah b. Abbas'ın yeri geldiğinde ruhsatları ve toplumun maslahatını öne alması, İmam Azam'ın (б. 150/767) rey ve içtihadı; Ahmed b. Hanbel'in (6. 241/855) hadisçiliği; ilk dönemin meşhur sufilerinden Cüneyd-i Bağdadi'nin (6. 297/909) tasavvuf ve zühd anlayışı gibi farklı isimlerin İslam'ı anlama ve uygulama yöntemleri yer alır. 
(isâmüddin el-Beşir, İslam Dünyasında Yeni Dini Akımlar, Ankara 2015, s. 14.) 


“Selef” kapsamında yer alan ilk neslin uygulamaları zamanla bir mezhep ve ekol olarak degerlendirilmiş ve bunun neticesinde de “Selefilik” anlayışı ortaya çıkmıştır. Tarihi süreçte çeşitli kırılmalar yaşayan bu anlayış, bugünkü hâliyle sahabe, tabiin ve tebe-i tabiinin ortaya koyduğu değerlerden uzaklaşmış ve “Selefilik” söylemi dinin özünden koparılmıştır. (Ferhat Koca, İslam Düşünce Tarihinde Selefilik, İlahiyat Akademi, 2015, s. 16 vd.) Dahası bugün “Selefilik” maskesi ve markası altında türeyen muhtelif yapılar sözde “öze dönüş” söylemiyle aslında İslam'ın özünü tahrip etmişlerdir. 
(Heyet, DAİŞ'in Temel İdeolojisi Raporu, Ankara 2015, s. 11.) 


Radikalizm sarmalında DEAŞ 


Radikalizm, siyaset ve din başta olmak üzere çeşitli alanlarda kökten değişimi öngören ve bu değişim için de başta şiddet olmak üzere her türlü yolu mübah sayan anlayış ve grup hareketleri olarak tanımlanabilir. 
(Hilmi Demir, Radikal Selefi Hareketler ve Terör Örgütleri (Değerlendirme Notu), TEPAV, 2016, s. 4.) Dolayısıyla bu 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kapsamdaki grupların en temel yöntemlerinden biri şiddettir. 
Şiddet ise “güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketler” şeklinde tanımlanmaktadır. (Heyet, Şiddet Karşısında İslam, Ankara 2014, s. 7) Şiddetin en çirkini ise yapılan fiile dini değerler ve kavramlardan dayanak bulma çabasıdır. 





Her ne kadar bazı gruplar, uyguladıkları şiddete meşruiyet temin etmek amacıyla dini bir görünümün arkasına gizlense de aslında bu eğilimin altında farklı saikler vardır. Bunlar arasında siyasal, sosyal, etnik, ekonomik, mezhepsel faktörler sayılabilir. Bunula birlikte özellikle İslam coğrafyasının en önemli hassasiyetinin “din ve dini değerler” olduğunda hiç şüphe yoktur. Bunun farkında olan radikal yapılar, insanları sevk etmede dinin gücünü sonuna kadar istismar etmektedirler. Son yıllarda bu özellikte pek çok yapı İslam coğrafyasında baş göstermiştir. Ancak bunlar arasında adından çokça söz ettiren radikal grupların başında DEAŞ gelmektedir. 


DEAŞ'ın zihniyet açısından kendisini dayandırdığı en önemli kavramlardan biri “Selef”tir. Ancak DEAŞ, İslam'ı en sade hâliyle anlama ve yaşama çabası olarak nitelendirilebilecek “Selef” yönteminden ayrılarak şiddet ve terörü esas alan politik bir “Selefizm” özelliği göstermektedir. 
(DAİŞ'in Temel İdeolojisi, s. 8.) 





Lafızcı anlayış ve makasıdı göz ardı etme 


Seçmeci ve pragmatist bir yaklaşım sergileyen DEAŞ türü yapılar, bir mezhep olarak sonraki dönemlerde kendini gösteren Selefiliğin lafızcı din anlayışını benimsemiştir. Metodolojik bir anlayıştan yoksun, yüzeyselliğe ve lafızcı bir din söylemine sahip olan örgüt, Kur'an'ı zahiri bir anlayışla ele almayı kendi mensuplarına öğütlemektedir. (Heyet, Dini İstismar ve Tedhiş Hareketi: DEAŞ, Ankara 2016, s. 8) Oysa Sevad-ı azam, Kur”an ve sünnetin zahiri anlamıyla beraber hikmet ve makasıdını da bir bütün olarak benimsemiştir. Nitekim İbn Kayyım el-Cevziyye (6. 751/1350) bu gerçeğe şu örnek üzerinden işaret eder: “İfadelerin zahirine ve lafızlarına takılıp kalan ve maksatları ve manaları göz ardı edenler şu adama benzer: Kendisine “Bidat sahibine selâm verme! denildiğinde bidatçıya selam vermez ama onun elini ve ayağını öper. Ya da kendisine “Git, şu testiyi doldur.” denildiğinde, gidip testiyi doldurur ve sonra onu havuzun başında bırakır. (Niçin testiyi getirmedin?) 
diye sorulunca da: “Onu bana getir demedin ki. der.” (İbn Kayyim el-Cevziyye, İ'lâmü'l-muvakkıin, Beyrût 1991,1, 40.) 


İslam, insanların hem dünyada hem de ahirette mutlu olmalarını ister. Genelde insanların, özelde ise Müslümanların faydasına olmayan, bilakis zarar veren birtakım görüş ve söylemlerden kaçınmak Müslüman olduğunu söyleyen herkesin görevidir. Aksi takdirde çeşitli hadislerde geçtiği üzere Haricilerin düştüğü hataya düşülmüş olur. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.s.), kendisinden sonra gelecek bir topluluğun, Kur'an'ı çok okuyacaklarını ancak bunun, onların boğazlarını geçmeyeceğini haber vermiş- 


tir. (Buhari, Tevhid, 57) Bu hadisten yola çıkan İmam Şâtıbi (6. 
790/1388), Haricilerin bu özelliğinin, onların Kur'an'ın zahiri- ne uyup mana ve maksatlarını dikkate almamalarına işaret olduğunu söyler. Ayrıca bu görüşün, hakka tabi olmaktan onları alıkoyacağı ve sırat-ı müstakim üzere yürümelerine engel teşkil edeceğini belirtir. (Şatıbi, el-Muvâfakat, b.y., 1997, V, 149; Hâlid b. Mansür ed-Durays, İbn Teymiyye”de Makası- 











du'ş-Şeri'a Bağlamında Hadisleri Anlama Yöntemi, İslam Hukuku Araştırmaları 


Dergisi, 24, 2014, s. 436-437.) 





Ötekileştirme ve taassup 


Sadece lafızcı ve zahiri bir söylem ile yetinmeyen örgüt, bunu radikal bazı eylemlerle de desteklemektedir. Nitekim bunun en bariz örneği istismar ettiği cihat, şehadet, emr-i bi'l-ma'rüf ve nehy-i ani'l-münker, el-vela ve”l-bera (dost ve düşman) ve tekfir gibi kavramlara yüklediği anlamda kendini göstermektedir. Bütün bu kavramların onlar açısından ortak noktası “ötekileştirici” bir dile payanda hâline getirilmeleridir. 








Şiddete bulaşmış bir radikalizmin gereği olarak kendileri gibi düşünmeyen herkes dışlanır ve düşman addedilir. Bu yapılırken aynı kıbleye yönelen insanların “müşrik” ya da “kâfir” olarak nitelendirilmesi DEAŞ türü radikal grupların en temel yöntemidir. Sadece bu nitelemeyle yetinmeyenler, muhalif/karşıt görüş sahiplerinin canları ve mallarını da kendileri için helal saymaktadırlar. 


DEAŞ'ın kendisi dışındaki Müslümanları ötekileştirmesinin ve onlara karşı şiddeti onaylamasının altında yatan en önemli 





sebeplerin başında taassup ve hoşgörüsüzlük gelmektedir. 


Taassup, “herhangi bir tarafa meyletmekten dolayı, karşıt delil ortaya konulsa bile hakikati kabul etmemek” şeklinde tanımlanmıştır. (Tehanevi, Mevsüatu kessáfi ıstılâhât, Beyrût 1996, I, 485.) 
Bir başka deyişle, bir kimsenin kendi görüşünü bütün görüşlerin üzerinde tutarak o görüşe kayıtsız şartsız bağlanmasıdır. 


Taassubun en önemli neticelerinden biri farklı görüşlere karşı müsamahasızlıktır. Oysaki insanların dili, ırkı, kavmi farklı olabileceği gibi duygu ve düşünceleri de farklı olabilir. Bunlar birer zenginliktir. Önemli olan çoklukta vahdeti; ihtilafta rahmeti yakalayabilmektir. Söz konusu bütün farklılıklar ayrışma değil; kaynaşmanın vasıtalarıdır. 


Ehl-i sünnete göre sadece peygamberler hata yapmaktan korunmuşlardır. Onların dışındaki herhangi biri görüşünde/ kararında doğruyu bulabileceği gibi hataya da düçar olabilir. Bununla birlikte, doğruyu aramak ve düşmandan gelse bile onu kabul etmek İslam'ın da emrettiği bir erdemdir. Bu bağlamda Muaz b. Cebel “Kâfir bile olsa hakikat kimden gelirse kabul edin.” (Sübki, Tabakâtü'ş-Şâfiiyye el-kübrâ, b.y., 1413, IX, 84) der- 





? Herne kadar bazı gruplar, uyguladıkları şiddete meşruiyet temin etmek amacıyla dini bir görünümün arkasına gizlense de aslında bu eğilimin altında farklı saikler vardır. Bunlar arasında siyasal, sosyal, etnik, ekonomik, mezhepsel faktörler sayılabilir. 


ken İmam Şafii de “Vallahi, hak olanın bende ya da tartıştığım kimsede ortaya çıkmasına aldırmam.” (Benzer ifadeler için bkz. İbnü”s-SafT, ed-Dürrü's-semin, Tunus, 2009, s. 76.) Sözünü söylerken hakikatin kimden geldiğinin önemli olmadığına ve taassuptan yüz çevrilmesi gerektiğine açık bir biçimde işaret etmişlerdir. 


İslam âlimlerinin hayatında taassuptan uzak kalınmasını öğütleyen pek çok örnek vardır. Bunlardan biri, İmam Şafii ile öğrencisi Ahmed b. Hanbel hakkındadır. Bugün her biri farklı bir mezhebin temsilcisi ve imamı olarak değerlendirilmekle birlikte, aralarındaki sevgi ve saygı ders niteliğindedir. Ahmed b. Hanbel, otuz yıl boyunca bir gün olsun hocası İmam Şafii için dua etmeden uyumadığını belirtir. Bunun üzerine bir gün oğlu Abdullah, babasına, İmam Şafii'ye niçin bu kadar dua ettiğini sorunca “Ey oğulcuğum! 
Şafii, dünya için güneş, insanlar için afiyet gibiydi.” diyerek hocasından övgüyle bahseder. (ibn Hallikân, Vefeyatü”l-a”yan, Beyrut 1994, Iv, 64) Aynı şekilde Abdullah b. 
Mübarek, hocası Ebu Hanife'ye ilmi bazı konularda muhalefet etmiş; ancak ona hürmette ise kusur etmemeye gayret göstermiştir. Nitekim adamın biri, Abdullah b. el-Mübarek'in yanında 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İmam-ı Azam'ı eleştirince İbnü'l-Mübarek ona “Sus! Vallahi eğer Ebu Hanife'yi görseydin akıl ve asaletin ne olduğunu anlardın.”(ibn Abdilberr, el-İntikâ, Beyrüt, ts., s. 132-133.) diyerek serzenişte bulunmuştur. 


Sonuç 


“Selef” ve “selef-i salih” kavramları, her ne kadar ilk üç nesil için özel isim olmuşsa da aslında dini anlamada bir yöntem ve yaşam biçimini de ifade etmekteydi. Ancak günümüzde Neoselefilik (Yeni Selefilik) ya da bazı çevrelerce “Cihatçı Selefilik” kapsamında anılan radikal yapılar söz konusu kavramı tahrif ve istismar eden ve bütün sermayesi şiddet olan gruplardır. Bunların “Selefilik” kavramına yükledikleri mana, lafızcı bir din yorumunu esas alma, “cihat ve istişhad” kavramını istismar ederek kendileri gibi düşünmeyen masum insanların kanını dökme, “şirk” kavramının kapsamını tarih ve tasavvuf düşmanlığına hasretme, “tekfir” kavramını da ötekileştirme ve Müslümanları dışlama aracı olarak kullanma şeklinde özetlenebilir. 





Şiddeti, zihniyetinin merkezine yerleştiren, insan hayatını hiçe sayan, tek tipçi bir düşünce oluşturmayı hedef edinen DEAŞ gibi radikal gruplar, insanlığı İslam'dan uzaklaştıran, ahlaki ve hukuki değerleri tahrip eden bir eylem ve söylem stratejisi benimsemiştir. Bir taraftan bu görüntüyü sergilerken diğer taraftan İslam'a ve Müslümanlara verdikleri bütün bu zararlara rağmen kendilerini “Kur'an ve sünnetin muhafızları” gibi topluma takdim etme çelişkisine düşmüşlerdir. m 
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Günümüzde pek çok tanımı 


yapılan radikalizmi kısaca şiddete varan her türlü aşırı tutum ve davranış olarak tanımlayabiliriz. Bizlere radikalizm kavramını biraz açarak ortaya çıkmasına sebep olan temel saiklerden söz eder misiniz? 


Kavramları doğru kullanmadığımız zaman sorunun tespiti ve çözümünde zorlanabiliriz. Bu itibarla radikalizmin anlamını iyi tespit etmemiz gerekmektedir. Türkçede köktencilik olarak karşılanan radikalizm, bazen yine Batılı bir kavram olan ve köktencilik anlamına gelen fundamentalizm ile karıştırılmaktadır. Köktencilik kavramı, İslam'ın modern çağa uyarlanarak yaşanmasının daha doğru olduğunu savunanlara 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şiddetle muhalefet edip asıl İslami yaşantının Hz. Peygamber, sahabe ve tabiin döneminde gerçekleştiğini, dolayısıyla sahih İslami yaşantı için bütünüyle o dönemin günümüze getirilmesi ve aynıyla tatbik edilmesi gerektiğini savunan gruplar için kullanılmaktadır. 
Geçmişte bu anlayışın temsilcisi, nasların zahiri anlamlarıyla yetinip zorunlu kalmadıkça akli tevillere başvurmayı doğru bulmayan ehl-i hadis ve Hanbelilik çizgisindeki Selefilikti. 
Günümüzde ise bu çizgi, daha çok bazı itikadi ve siyasi yorum farklılıklarıyla birlikte Vehhabilik tarafından temsil edilmekte- 


det döneminde olduğu şekliyle yaşanabilmesi için siyasi taleplerde bulunmakta, amaçlarına ulaşmada şiddeti ve terörü bir yöntem olarak benimsemektedir. Radikal İslami hareketler ise İslam'ın temel kaynakları olan Kur'an ve sünneti günümüz koşullarına uygun olarak anlamayı ve sadece bireysel düzeyde değil, toplumsal ve kamusal bazda da uygulamayı amaçlar. Bu yüzden bazı İslami radikal hareketler, içerisinde bulundukları siyasal rejimlerin ve yönetimlerin politik, ekonomik ve hukuksal düzenlerini ve programlarını kökten değiştir- 








dir. Bunların bir kısmı statükoyu benimseyip ulü'l-emre itaatin vacip olduğunu savunurken diбег bir kısmı İslam'ın asr-ı saa- 


mek için şiddete başvurmanın gerekli olduğunu düşünürler. 
Bunların siyasi talepleri olan köktenci/fundamentalist hareketlerle ortak yönü, amaçlarına 


ulaşmak için bazılarının terörü ve şiddeti meşru bir yöntem olarak görmeleridir. Bu bakımdan radikalizmin Türkçedeki doğru karşılığı, Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara'nın haklı olarak ifade ettiği üzere, “kökten-degişimci” kelimesi olmalıdır. Kısacası, sorunuzda işaret ettiğiniz “şiddete varan aşırı tutum”, radikalizmin sadece bir yönünü ifade eder. Şiddete başvurmanın ardında yatan temel saik ise kökten-değişimin cebren gerçekleştirilmesi arzusudur. 
Radikallere göre çoğunluğun ne düşündüğü önemli değildir. 
Bu yüzden onlar, empati yapma yani başkalarının gözünden olaylara bakma ihtiyacı hissetmezler. Hakikatin ölçüsü kendi sübjektif değerlendirmeleri ve yargılarıdır. Onlar gibi düşünmeyenler, aslında doğruyu ve hakikati göremeyen zavallılar ya da sapkınlardır. Bu tipler hiçbir surette kendilerinin yanılmış olabilecekleri ihtimali üzerinde durmazlar. Aslında bu psikoloji, sağdan, soldan tüm radikal hareketlerin ortak noktasıdır. 
Dolayısıyla bu noktada hem söz konusu arzunun kendisi hem de ona ulaşmak için seçilen yöntem sorgulanmalıdır. 





Yüce Allah'ın “De ki: Ey kitap ehli! Hakk'ın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış ve birçoklarını da saptırmış, dümdüz yoldan da şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine uymayın.” (Maide, 5/77.) buyruğuna rağmen İslam toplumları arasında radikal hareketlere rastlıyoruz. 
Bunun sebepleri nelerdir? 


İslam toplumları arasında radikal hareketlere yönelmenin 


başlıca nedenleri arasında, otoriter dindarlık anlayışını benimseyen Müslüman bireylerin, mevcut kimliklerini koruma ve emperyalizme direnme arzuları yanında, seküler moderniteyi ve Batılı değerleri savunan rejimlerin, kendilerini korumak için uygun bir öteki bulup onu içten içe desteklemeleri ve zayıf kimlik ve kişiliklerin kendilerine uygun bir sığınak aramaları gibi sosyopolitik nedenler sayılabilir. Ancak bunların hiçbirisi, radikal İslami grupların, terörü ve şiddeti bir yöntem olarak seçmelerine mazeret teşkil edemez. Çünkü din adına başvurulan terör ve şiddet gibi aşırılıklar, genellikle insanın kendi taleplerini Allah'ın iradesiymiş gibi algılamasından ve dayatmasından kaynaklanmaktadır. 
İman, kişinin kendisine sunulan delillere ikna olmasıyla gerçekleşen özgür bir eylemdir. Zorlandığı ve tehditlerden korktuğu için iman eden bir kimse, gerçek anlamda mümin sayılmaz. İmanı zor kullanarak yaymaya çalışırsanız müminler değil, bir münafıklar ordusu oluşturmuş olursunuz. Bu yüzden Cenab-ı Hak, “Dinde zorlama yoktur.” (Bakara, 2/256.) buyurmuştur. Bu zorlama yasağı, sanıldığı gibi sadece imandan önce değil, imandan sonra da ibadetler bağlamında geçerli olan bir yasaktır. Siz gönüllü olarak ibadet etmeyen bir kimseyi, ibadete zorlarsanız ya onu dinden soğutur ya da münafıklığa sevk edersiniz. İşte şiddeti bir yöntem olarak benimseyen radikal grupların anlayamadığı nokta burasıdır. Onlar kendi şahsi ve siyasi taleplerini Allah'ın muradıymış gibi görerek hür iradeleriyle kendileri gibi 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inanıp düşünmeyen insanları kendi amaçları doğrultusunda düşünmeye ve inanmaya zorlamaktadırlar. Hâlbuki bu tutum, hem insanlığa hem de Allah'ın iradesine aykırıdır. Allah tarihte hiçbir peygamberden insanlığı zorla belli bir inanca ve davranış kalıbına yöneltmeyi talep etmemiştir. Nitekim Kur'an, baştan sona, müşrikleri, ehl-i kitabı ve diğer inanç mensuplarını zorlamaya değil, ikna etmeye çalışır. 
Dolayısıyla hiçbir kimse, çoğunluğun demokratik hukuk devletinde yaşamayı benimsediği bir toplumda, Allah'ın iradesine uygun olarak yaşama iddiasıyla teröre ve şiddete başvurmanın Kur'an açısından meşru olduğunu savunamaz. 





İslamofobik söylemin Batrda radikalizmi körüklediği bilinen bir husus. Özellikle mültecilere ve Müslümanlara karşı duyulan nefret İslami radikalleşmeye zemin hazırlamak için kullanılmakta. Bu konudaki düşüncelerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? 


Maalesef demokrasi, hukuk, insan hakları ve eşitlik gibi evrensel değerlere sahip olmakla övünen Batı, kendi ilkeleriyle çelişerek özellikle Müslümanlara karşı dışlayıcı bir tutum sergilemektedir. Tabii bu durumun pek çok siyasi, kültürel ve sosyolojik sebeplerinden söz edilebilir. Ancak ben bu noktada iki hususun öne çıktığını düşünüyorum: Bunlardan birincisi, Hristiyan Batı'yla Müslüman Doğu arasında geçmişte yaşanan rekabette, uzun bir süre mağlup ve geri kalmış bir pozisyonda olan Batı'nın tarihsel hafızasının devreye girmesiyle oluşan nefret, ikincisi ise bütün asimilasyon çabalarına rağmen Müslümanları dönüştürmekte başarısız olmanın sebep olduğu öfke patlamasıdır. 
Dolayısıyla bu nefret ve öfke- den kaynaklanan dışlayıcı, aşa-Sılayıcı ve ötekileştirici tutum, Müslüman grupların bazıların- da içine kapanmaya, bazıların- da ise radikalizme yönelmeye neden olmaktadır. Âdeta Batı, Müslüman grupları radikalleşmeye sevk etmek için özel bir gayret göstermektedir. Bu noktada ben şahsen asıl nedenin, özellikle son zamanlarda gittikçe daha da büyüyen mülteci sorununu, Batı'nın, kendi içinde artan İslami radikalizmi baha- ne ederek kökten çözme niyeti olduğu kanaatindeyim. Sanki Batı, kendisine yönelen mülteci akınını, İslami radikalizmi bahane ederek bütünüyle durdurmak istemektedir. Bu bakımdan Batı'da yaşayan Müslüman grupların kendi kimliklerini ve haklarını terörize olmadan demokrasi, hukuk, insan hakları ve eşitlik gibi evrensel değerler üzerinden savunmaya çalışmaları büyük önem arz etmektedir. Köklü ve kalıcı çözümlerde, duygusal yaklaşımların değil, rasyonel tutumların daha etkili olduğu tarihsel tecrübeyle sabittir. Maalesef bugün Müslüman Doğu, parlak dönemlerin- de öne çıkan, akla ve tecrübeye önem verme kültürünü büyük ölçüde kaybetmiş görünmektedir. 








İnsanların dini duygu ve hassasiyetlerinin manipülasyona uğratılmasıyla ortaya çıkan dini radikalizmle mücadele adına neler yapılmalıdır? 
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Bana göre her şeyden önce yapılması gereken iş, insanların yanlış din algılarını düzeltme yoluna gitmektir. Allahü Teâlâ dinleri, insanları birbirine düşürmek ve onları birbirleriyle savaştırmak için göndermemiştir. Peygamberler ve kutsal kitaplar, fıtratlarından uzaklaşmış ve insanlıklarını unutmuş toplumlara birer uyarıcı ve hatırlatıcı olarak gönderilmişlerdir. Bu nedenle bunların her ikisi de bir hidayet kaynağıdır. 
Hidayet, bir zorlama değil, yol gösterme ve rehberlikte bulunmadır. Aslına bakarsanız insanların inanç ve düşünce farklılıklarından dolayı birbirlerini öldürmeye yeltenmeleri, Allah'ın rahmet ve adaletiyle hiçbir surette örtüşmeyen bir tutumdur. Bu yüzden, insanları cehennemden kurtarıp Hakk'a yöneltmek bahanesiyle şiddete başvurmak; aklıselime, vicdana, insafa ve peygamberi öğretilere bütünüyle aykırıdır. 
Kendi aklıyla ve hür iradesiyle hakikate yönelmeyi kabul etmeyen insanları, siz nasıl olup da cebir yoluyla cehennemden kurtarıp kurtuluşa ulaştırabilirsiniz? Cebir ve şiddet, muhataplarını basiretle, açık belgeler ve kanıtlarla Hakk'a yöneltmeyi başaramayan kimselerin, başkalarına haksız yere egemen olma ve onlar üzerinde baskı kurma arzularını, hak ve hakikat kisvesi altında gerçekleştirme heveslerinden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden müminlere, heva ve hevesle hak ve hakikat arasındaki farkı görebilecekleri bir bakış açısını kazandırmak gerekmektedir. İnanan insanlar bu feraseti kazanamadıkları sürece manipülasyonlara açık olacaklardır. Bu yüzden baş- 











ta Diyanet İşleri Başkanlığımız olmak üzere tüm irşat faaliyetlerinde bulunan dini-sosyal teşekküllerin, eğitim öğretim süreçlerinde muhataplarına öncelikle bu bakış açısını kazandırmaya çalışmaları gerekmektedir. 


İslam'ı istismar ederek ya da İslam'ın argümanlarını kullanarak ortaya çıkan pek çok grup tarih sahnesinde yerini almıştır. Bu grupların kullandıkları dil itibarıyla İslam'ın kavramlarına yönelik vermiş olduğu zararlardan bahseder misiniz? 


Tarih boyunca dine iki grup çok zarar vermiştir: Birincisi, Haricilik örneğinde olduğu gibi, dini metinleri anlama yeteneginden yoksun Müslümanlar; ikincisi ise dini kendi heva ve heveslerine alet eden istismarcılardır. Cehaletleri sebebiyle amel ile imanı eşitledikleri için büyük günah işleyenleri tekfir eden Hariciler, Hz. Ali gibi bir iman erine savaş açıp binlerce Müslüman'ın kanının akıtılıp öldürülmesine sebep olmuşlardır. İkinci gruba tarihte en uygun düşen kesimlerden birisi hiç kuşkusuz Bâtınilerdir. 
Bu gruplar, politik ve ekonomik çıkar sağlama uğruna dini kavramların içini boşaltmışlar; böylece mitolojik bir din anlayışının oluşmasına sebebiyet vermişlerdir. Ancak her iki istismarcı grup da istismara açık gruplar olmadan iş göremezler. İstismara en açık kesimler ise cahil ve çaresiz kimselerden oluşmaktadır. Ne yazık ki tarihte hem Hariciler hem de Bâtıniler, amaçlarını bu kesimler üzerinden gerçekleştirmeye 








çalışmışlardır. İstismarcılar, bu kesimleri manipülasyonlara uğratarak istedikleri gibi yönlendirebilmek için özellikle tevhid, şirk, küfür, cihat ve takva gibi dini kavramları kullanmaktadırlar. Birinci grup, bu kavramları kendi cehaletlerinden kaynaklanan aşırılıklarına alet etmekte, ikinci grup ise onlara çıkarlarına uygun farklı anlamlar yüklemektedirler. Günümüzde karşımıza çıkan FETÖ hareketi ise kendi gizli emellerine ulaşmak için Bâtıni yöntemleri ustaca kullanma yoluna gitmiştir. Tüm bu cahil ve istismarcı grupların ortak özelliği, dini metinleri doğru okuyamamaktır. 
Tarih boyunca toplumsal yasa, Kur'an'ın ifadesiyle, “bir toplum kendisini değiştirmediği sürece, Allah'ın o toplumu değiştirmeyeceği” (Rad, 13/11.) şeklinde cereyan etmiştir. Toplumu değiştirmenin bir yöntemi olarak şiddeti, terörü, baskıyı, tehdidi ve korkutmayı seçmenin, en büyük zararı hem dine hem de dindarlara vereceği gayet açıktır. Maalesef bu hakikati görememek, cehalet ve taassuptan başka bir şeyle izah edilemez. 
Bu her iki özelliğin ve tutumun da modern dünyada tutunması ve bir karşılık bulması mümkün gözükmemektedir. 











Günümüz dünyasında radikal gruplara ve onların bir şekilde etkilediği insanlara sıkça rastlanmaktadır. Sahih dini bilgilerden uzak bir din anlayışıyla yetişen bu insanların mutedil dini bir yaşama kazandırılmasına yönelik neler yapılabilir? 


Öncelikle herkese İslam'ın barış ve rahmet dini olduğunu öğ- 


retmemiz gerekmektedir. Her hayırlı işine besmele çekerek yani Allah”ın rahmet ve şefkat sıfatlarını anarak başlayan Müslümanların, inanç uğruna hem birbirlerini hem de başkalarını öldürmeleri asla tahayyül edilemez. Hakikat şu ki Müslümanlar, tarihsel süreç içerisinde yaşadıkları acı tecrübeler- den ders alarak ehl-i kıblenin tekfir edilemeyeceği, tevilin degil, tenzilin yani Kur'an ayetlerini inkârın küfre götürdüğü gibi önemli prensipler geliştirmişlerdir. Zor, şiddet ve cebir yoluyla kabul ettirilen imanın geçerli olmadığını bilen herhangi bir Müslüman'ın, kendisine hiçbir zararı olmayan bir başkasını sırf kendisi gibi düşünmüyor ve inanmıyor diye öldürmeye kalkışması, cahillik, insafsızlık ve büyük bir zulümdür. Yüz Yıl ve Otuz Yıl Savaşlarında, mezhebi din olarak kabul eden Batı, milyonlarca insanını kaybettikten sonra, vatandaşlarının din ve düşünce özgürlüğünü kanunla garanti altına alarak asırlar boyunca devam eden yıkıcı ve yıpratıcı çatışmalara son vermiştir. Bugün Müslüman ülkelerin, Batı'nın bu tecrübesinden ibret alması ve kendileri adına dersler çıkarması gerekmektedir. Batı'nın bu acı tecrübesi, kavganın ve çatışmanın dine hiçbir yarar sağlamadığını, aksine en büyük zararı dine ve dindarlara verdiğini kanıtlamıştır. Modern dünyada, artık Orta Çağ'ın kendine özgü şartlarında geçerli olan yöntemlerin uygulanması mümkün gözükmemektedir. Günümüz gençliği ve insanlarının ekseriyeti; tatlı dil, bilgi, beceri, kanıt ve yüksek temsil gücünden başka bir şeye iltifat etmemektedir. Kısacası, insanların mutedil bir dini yaşama kazandırılabilmesi için söyleşimizin başından itibaren değindiğim gerçekleri öncelikle din öğretimi ve eğitimi hizmetlerinde yer alan kadroların içselleştirmeleri, sonra da onları her türlü işitsel, görsel ve yazılı iletişim araçlarını kullanarak başkalarıyla paylaşmaları gerekmektedir. m 
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(Enam, 6/162.) 
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z. İbrahim, Yüce Yaratıcının dost edindiği 

büyük peygamber... 

(Nisa, 4/125.) Çok ağır imtihanlardan başarıyla çık-MIŞ. (Bakara, 2/124.) Tevhid sancağını yere düşürmemiş; imanın, teslimiyetin ve cömertliğin sembolü... Kur'an'ın ifadesiyle üsve-i hasene yani bizler için iyi bir örnek olan güzel insan. 
(Mümtehine, 60/4.) 


Bir Allah dostunun nasıl olması gerektiği Kur'an'da İbrahim'in (a.s.) şahsında bizlere takdim edilmiştir. O, Allah'ın rızasını kazanma arzusunu gönlünde taşıyan her mümin için bir önderdir, tek başına bir ümmettir. 
(Nahl, 16/120.) Rabbinin teslim ol emrine hemen icabet ederek kayıtsız ve şartsız teslim olan ideal bir kuldur. (Bakara, 2/131.) 


Arı duru bir tevhid inancına sahip olan Hz. İbrahim'in kalbinde Allah sevgisinden daha büyük bir sevgi olmamıştır. Ancak fedakârlık terazisinde tartılmamış bir muhabbet, kuru bir iddiadan ibaret kalır. Zira 


yüceliğinde olanları yakmaya ateşin gücü yeter miydi? Ateş, âlemlerin Rabbinin emriyle İbrahim için bir esenlik, bir ferahlama vesilesi oluvermişti. Allah, kendi aşkıyla çarpan yürekleri, kendi nazarıyla bakan gözleri, kendi hoşnutluğu için dönen dilleri, hâsılı kendi rızası için yaşayan bedenleri yakmayacağını dostunun örnekliğinde ayan beyan insanlığa öğretmişti. İşte o günden bugüne, nazargâh-ı ilahi olan kalplerin Allah sevgisi ile çarpması, Allah'ın dostluğuna nail olması için dualarda İbrahim Halilullah'ın teslimiyeti talep edilegeldi. Ateşin alevli azabından çoğu zaman o büyük peygamberin esenliğe çıkışı ile sığınıldı ateşin sahibine. Örnegin asırlar sonra Râbiatü'l-Adeviyye “Ya Rabbi! Seni seven bir kalbi ateşte yakar mısın?” diye dua edecekti. 








Canı ile imtihan edilen İbrahim (a.s.) bu defa cananı ve biricik oğlu İsmail ile imtihan edilecek, Allah'a bağlılığındaki samimiyeti bir kez daha ölçü- 





Allah'a duyulan gerçek sevginin kantarı fedakârlıktır. Allah sevgisi söz konusu olunca da fedakârlık, O'nun sevgisinden başka diğer bütün sevgilerden ve sevdiklerinden vazgeçmektir. Nitekim Hz. İbrahim tevhid yolunda zalim Nemrud'a ve bozuk düzenine karşı çıkmış, Babilin putlarını kırmış, babasını, ailesini ve bütün toplumu karşısına almıştı. O sevdiği uğruna daha gencecik yaşında canını feda etmeyi, tereddüt etmeden ateşe atılmayı göze almıştı. 
Peki, Allah yolunda gerektiğin- de canından dahi vazgeçebilme 





lecekti. Ne büyük ve dehşetli bir imtihandı bu. Yıllarca nesli- nin devam etmesi için Rabbine niyazda bulunmuş, sonunda Rabbi de ilerlemiş yaşına rağmen ona salih bir evlat nasip etmişti. Ancak şimdi Rabbi İbrahim”in ciğerparesi, oğlu İsmaili kendisi için feda etmesini istiyordu. Kendi canını kurban etmekten çekinmeyen İbrahim, oğlunu kurban edebilecek 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Hacer”i de Allah”a teslimiyette sabitkadem bulacaktı. Ya İsmail? Küçük bir çocuktu o. Ama nesillere önder bir peygamberin çocuğu. İbrahim “Yavrucuğum rüyamda seni boğazladıgımı görüyorum.” dediğinde, Allah'ın dostluğuna layık bir babanın evladına yakışır şekilde “Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın.” (Saffat, 37/102.) diyecekti. Bu, Kur'an'ın ifadesiyle apaçık bir imtihandı. 
(Saffat, 37/106.) Yüce Allah elbette insanların kurban edilmesini istemez. Kim bilir, belki bu büyük imtihanın hikmeti dostun dosta fedakarlığının, kulun Rabbine teslimiyetinin, insanın imanına sadakatinin nasıl olması gerektiğini kıyamete kadar gelecek olan nesillere peygamberinin şahsında göstermekti. Şüphesiz ki nice ibretlerle dolu bu dehşetli imtihanın hikmetini bizler gerçek anlamda bilemesek de kesin olarak bildiğimiz bir husus vardır. O da Hz. İbrahim ve oğlu İsmail'in bu eşsiz tedakârlıklarının insanlık tarihinin en büyük olaylarından biri olduğudur. Dünya hayatı denilen imtihan sürecinde, ömür adı verilen kısa zaman diliminde peygamberleri örnek almamız, o yüce gönüllü insanların bizlere miras bıraktığı değerleri yaşayıp yaşatmamız gerektiğidir. 











Asırlardır her yıl hac ve kurban ibadetlerini ifa ederken İslam ümmeti olarak bu muhteşem 





miydi? Buna ne şüphe, bir kere o Rabbinin teslim ol çağrısına gönül vermişti. Ya İsmail'in annesi Hacer? Bir ana yüreği buna dayanabilir miydi? Şeytan, İbrahim'i vazgeçiremediği gibi 


ailenin destansı hayatını prova ediyoruz. Her iki ibadet de onların aziz hatırasını yaşatmak üzere bizlere miras kalmıştır. 
Bu mirasa sahip çıkmak, her müminin boynunun borcudur. 
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Elbette Rabbimiz, Kerim Kitabında peygamberleri bizler için iyi birer örnek olarak takdim etmiştir. Ancak onların yaşadıklarını birebir yaşamamızı beklememektedir. Onları tabi tuttuğu bu ağır imtihanların aynısı ile bizleri imtihana tabi tutmamaktadır. Hiçbirimizden evladını kurban eden bir İbrahim, babasının bıçağının altına boynunu uzatan bir İsmail olmamızı istememektedir. Aksine Rabbimiz bu büyük, bu yüce insanları örnek almamızı, onların şahsında bize haber verdiği olayların özünü, deruni mesajlarını idrak etmemizi istemektedir. Bu yönüyle bakıldığında her yıl yerine getirmeye çalıştığımız kurban ibadeti, bir hayvanı Allah için kesmekten ibaret değildir sadece. Bilakis, çok daha derin anlamlar içeren sembolik bir ibadettir. “Kurbanlarınızın ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşacak değildir. Sizden Allah'a ulaşacak olan yalnızca takvanızdır.” (Hac, 22/37.) ayeti bu anlamda bir delil niteliğindedir. 











Kurban, her şeyden önce Allah'a itaatin ve kâmil manada kulluğun veciz ifadesidir. Kurban, teslimiyet ve rızanın, sabır ve şükrün imtihanıdır. Kurban, bir hayvanın kanı ile toprağı boyaması değil; belki Allah'ın 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* Kurban, teslimiyet ve rızanın, sabır ve şükrün imtihanıdır. Kurban, bir hayvanın kanı ile toprağı boyaması değil; belki Allah'ın huzurunda bütün isteklerin, bütün arzu ve emellerin kurban edilmesidir. 


huzurunda bütün isteklerin, bütün arzu ve emellerin kurban edilmesidir. Onun dostluğunu kazanabilmek adına kişinin sahip olduğu her şeyden, gerektiğinde canından bile vazgeçebileceğinin göstergesidir. Kurban, müminin “Gerçekten benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, âlemlerin Rabbi olan Allah içindir!” (Enam, 6/162.) anlamındaki özlü hakikati gönülden ve samimiyetle haykırışıdır. 


Kamus tercümesinde kurban şöyle tarif edilir: “Kurban şol nesneye denir ki anınla bargah-ı Akdes-i Kibriyâ'ya takarrüb-i manevi hâsıl olur.” Yani kurban, manevi açıdan Yüce Allah'ın huzuruna yaklaşmaya vesile olan şey demektir. Bu ibadet zahiren yerine getirilirken Hz. İbrahim ve İsmail ile empati kurmalı, onların duygularını, teslimiyetlerini ve imanlarının kuvvetini kendi kalbimizin derinliklerinde hissetmeliyiz. Zira kalbin iştirak etmediği, yani takvadan yoksun bir ibadetin Allah katında bir kıymeti yoktur. 











Tasavvuf düşüncesinde, zahiren kurban ibadetini yerine getirmenin yanı sıra fedakârlık ve kulun nefsini Allah yolunda teda etmesi şeklinde bir anlam da mevcuttur. Zira nefis, bütün 





eksik hâllerin ve kötü huyların merkezidir. Kurban ibadetini yerine getiren mümin, aynı zamanda nefsini ve nefsinin arzularını boğazlaması gerektiğinin bilincinde olmalıdır. Bu düşünceye göre bayramlarda kurban kesmekle nefsi öldürmek arasında bir ilişki vardır. Fuzuli şöyle der: 


Yılda bir kurban keserler halk-ı alem İd için 

Dem be dem saat be-saat ben senin kurbanınım. 


Allah hiçbir surette, hiçbir mekanda ve zamanda kendisine şerik kabul etmez. Sufi düşüncede kalp nazargah-ı ilahidir, Allah”tan başka hiçbir şeyin sevgisi kalbe sokulmamalıdır. 
Meseleye bu açıdan bakıldığında kurban ibadetinde söz konusu olan İbrahim”in gönlündeki İsmail sevgisinin kurban edilmesidir. Diğer bir deyişle puthanedeki bütün putları kırıp temizleyen İbrahim, gönül hanesini de putlardan arındırarak tevhid mücadelesini bütün cephelerde kazanmalıydı. Bu nedenle İsmail'i kurban etmesi emredilmiştir. Nasıl ki Hz. 
İbrahim kendi İsmail'ini Allah için kurban etme kararlığını gösterdiyse bütün müminler de kendi İsmaillerini kurban edebilmelidir. Bayram günü kişi kurbanlığını yatırıp Allah rızası ve yakınlığı için kesmeye niyetlendiğinde bir an için gözlerini kapatıp içinde büyüttüğü en büyük sevginin (kendi İsmaiyi- nin) ne olduğunu düşünmeli ve onu Allah için feda etmeye hazır olup olmadığına karar vermelidir. m 
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MEKKE-İ MÜKERREME VE 
HAC ÖZLEMİ 


Süleyman SARI 
DİB Hac Hizmetleri Daire Başkanı 





atanı sevmek fitri ve 

imani bir duygudur. Bu 

sevgi ümmürl-kura/şe- 

hirlerin anası için olursa anlamı daha büyük olur, hasreti de özlemi de çok büyük olur. 
Mekke sadece bedenlerin değil ruhların da yurdu ise sazlığından koparılmış neyden çok daha fazla inim inim inler durur: 





Dinle neyden, duy neler söyler sana, 

Derdi vardır ayrılıklardan yana. 
Kestiler sazlık içinden der beni, Dinler ağlar hem kadın hem er beni. 


İşte bu şehirlerin anası Mekke-i 





Mükerreme”ye nasıl özlem duyulmaz kil Rabbimize söz verdiğimiz “Lebbeyk Allahümme lebbeyk. (Buyur Allahım buyur, emrine hazırız.)” dediğimiz şe- 


hirlerin anasından ayrılıktan dolayı derdimiz var, hasretten yanan sevdalı gönlümüz, dağlanmış yüreğimiz, parçalanmış ciğerimiz var. Mekke-i Mükerreme de öyle, o da ayrı kaldı öşıklarından, mahzun kaldı o engin dağlarında yankılanan zikirler- den, dualardan ve lebbeyk sedalarından... 


Mekke-i Mükerreme”ye nasıl özlem duyulmaz kil Mekke-i Mükerreme elest bezminin yaşandığı, ruhlar âleminde Rabbimizin “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” sorusuna hep birlikte: “Bela: Evet, sen bizim Rabbimizsin.” diye cevap verdiğimiz şehirdir. İbn Abbas”tan nakledilen hadiste Hz. Peygamber (s.a.s.) 
buyurur ki: “Allah Âdem'in belindeki soyundan (Arafat yakınlarında) Na'man'da söz aldı. Onun sulbünden yarattığı bütün nesilleri çıkartıp zerreler halinde önüne saçtı, sonra kendileriyle yüz yüze konuştu. Buyurdu ki: “Ben 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sizin Rabbiniz değil miyim?” Onlar da: “Elbette (sen bizim Rabbimizsin), biz buna şahitlik ederiz. 
dediler. (Bunları) kıyamet gününde “Bizim bundan haberimiz yoktu. demeyesiniz ya da 'Bizden önceki ecdadımız Allah'a başka şeyleri ortak koşmuştu ve biz sadece onların izinden giden bir kuşağız, öyleyse (hakkı bizden) gizleyenlerin yaptıklarından dolayı bizi helak mi edeceksin” demeyesiniz (diye size hatırlatiyoruz).” (Araf, 7/172-173; Ahmed b. 
Hanbel, Müsned, I, 272.) 


Mekke-i Mükerreme'ye nasıl özlem duyulmaz ki! Rabbimizin bizi farklı dil ve tenlerde, farklı ırk ve kabilelerde, beyazı siyaha, siyahı beyaza üstün tutmadan tarağın dişleri gibi eşit yaratarak kardeş yaptığı ve kardeşlerin birbirini tanımasını istediği (Hucurat, 49/13), tanışma, kaynaşma ve dayanışma meydanı Arafat'ı kucaklayan bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. 
Onun içindir ki Peygamber Efendimiz “Hac Arafat'tır.” buyurmuştur. (Tirmizi, Hac, 57.) Rabbimizi ve kardeşlerimizin hak ve hukukunu tanırız orada. 


Mekke-i Mükerreme”ye nasıl özlem duyulmaz kil Alemlerin Rabbi, rahman ve rahim olan Yüce Allah, yarattığı gökler, yeryüzü ve ikisi arasındaki tüm alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olması için kendisine nispet edilen Beytullah" (Allah”ın evini) yeryüzünün ilk evi olarak bu şehirde kurdu. “İnsanlar için kurulan ilk ev elbette Mekke-i Mükerreme'de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe'dir. Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır. 
Oraya kim girerse güven içinde 








rin haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse (bu hakkı tanınmazsa) şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir. (Kimseye muhtaç değildir, her şey O'na muhtaçtır.)” (Âl-i İmran, 3/96-97.) Bu ev güvenin, emniyetin, huzurun, mutluluğun, hidayetin merkezi oldu. Çünkü Yaradan'ın yarattığı varlıkları sığındırdığı yuvasıdır bu ilk ev. İnsan ve diğer canlılar ana kucağına, kendi yuvasına sığınınca huzur bulur, kendisini güvende hisseder. İşte bu ilk ev ümmü'l-kura (şehirlerin anası) diye bilinen Bekke'deki Kâbe'dir. 


Mekke-i Mükerreme'ye nasıl özlem duyulmaz ki! Mekke-i Mükerreme, Kâbe'nin temellerini yükselten ve duanın merkezi yapan Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in şehridir: “Hani, biz Kâbe'yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştik. Siz de Makam-ı İbrahim'den kendinize bir namaz yeri edinin. 
İbrahim ve İsmail'e şöyle emretmiştik: ‘Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükü ve secde edenler için evimi (Kâbe'yi) tertemiz tutun. Hani İbrahim, 'Rabbim! Bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır.» demişti.” (Bakara, 2/124-126.) 

















Mekke-i Mükerreme'ye nasıl özlem duyulmaz ki! Mekke-i Mükerreme, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in soyundan gelen rablerine teslim olmuş bir ümmetin lideri olan ve onlara ayetlerini okuyan, kitabı ve hikmeti öğreten ve onları her türlü kötülükten arındıran Peygamber Efendimiz Hz. 
Muhammed'in (s.a.s.) doğduğu ve ömrünün çoğunu geçirdiği bir şehirdir: “Hani İbrahim, İsmail 


lerini yükseltiyor, “Ey Rabbimiz! 
Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin.” diyorlardı. “Rabbimiz! 
Bizi sana teslim olmuş kimseler kil. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. 
Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder; onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz, sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve 


hikmet sahibisin.” (Bakara, 2/127- 
129) 


Mekke-i Mükerreme'ye nasıl özlem duyulmaz ki! Resulüllah (s.a.s.) Medine-i Münevvere'ye ilk geldiğinde Ensar'dan dedelerinin ve dayılarının yanına gelip orada konaklamıştı. Medine-i Münevvere'de on altı ay ya da on yedi ay kadar yüzünü Mescid-i Aksa'ya dönen Allah Resulü'nün zor sabrettiği ve sürekli özlemini içinde canlı tuttuğu, yüzünü dönebilmek için can attığı ve “(Ey Peygamber), yüzünü zaman zaman göğe çevirdiğini görürüz. Biz istediğin kıbleye seni yönelteceğiz, haydi (şimdi) yüzünü Mescid-i Haram'a çevir, sizler de (artık) nerede olursanız olun yüzünüzü O yöne çevirin.” (Bakara, 2/141- 145, 149-150.) emri üzerine büyük bir heyecan ve aşkla yüzünü çevirdiği (Buhari, İman, 31; Müslim, Mesacid, 11-12), gönüllerin aktığı sevapları yüz binlere katlayan Mescid-i Haram'a kucak açan bir şehirdir. 


Mekke-i Mükerreme'ye nasıl özlem duyulmaz kil İslam'ın 

















olur. Yolculuğuna gücü yetenle- 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ile birlikte evin (Kâbe'nin) temel- 


beş şartından biri olan (Müslim, 


bereketlenir, canlılar sevinir. Biz- 





İman, 21) ve en faziletli amellerden biri sayılan hac ibadetinin yapıldığı şehirdir. Kâbe'nin inşası bittikten sonra Cenab-ı Hak Hz. İbrahim'e, bütün insanları haccetmek üzere davet etmesini emretti: “(Ey İbrahim!) 
İnsanlar içinde haccı duyur; gerek yaya gerekse uzak yollardan gelen yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler.” (Hac, 22/27) Hz. İbrahim makamında ayağa kalkarak yahut taşın üzerine yahut Safa'ya veyahut Ebu Kubeys dağına çıkarak hacca davet etmiştir. Dağ, taş, çakıl ve ağaç onu işiten her şey ve Allah'ın kıyamet gününe kadar haccedecekler arasında yazdığı kimseler “Lebbeyk Allahümme lebbeyk” diye icabet etmişlerdir. 
Hac hem İslam'ın bir şartı hem de en faziletli amellerden biridir. Ebu Hureyre'den (r.a.) nakledilen rivayette Resulüllah en faziletli ibadetler arasında kabul olunan haccı saymıştır. İşte İslam”ın beş temel esas üzerine bina edildiğini ifade eden Allah Resulü bunlardan birinin de Kutsal Mabet'te (Kâbe) hac yapmak (Buhari, İman, 1) diyerek hac ve umrenin ifa edildiği mekân Mekke-i Mükerreme'nin de ana, temel ve esas bir şehrimiz olduğunu ifade etmiş oluyor. Mekke-i Mükerreme'siz bir hayatın tadı olmaz... Hac ve umre onun için huzur veren bir ibadettir. 
Mekke-i Mükerreme insan hayatına öyle bir tat bırakır ki bir kere tadan defalarca tatmak ister, doymak bilmez. Bağrında sakladığı abıhayat zemzem gibi tatlı bir lezzet bırakır. 




















Bulutlar ağlarken adeta bize der ki: “Ben ağlıyorum, siz gözyaşlarımla seviniyorsunuz.” Rahmetler iner, tabiat coşar, yeşerir ve 


ler de bulutlar gibi hasretle Kabe için ağlıyoruz, Mekke-i Mükerrelarının şaha kalktığı bir şehirdir. 
Mekke-i Mükerreme, oraya gi- 





me için gözyaşı döküyoruz, şehirlerin anası da bizimle gülüyor. 
Biz ona özlem duyuyoruz fakat o evlatlarını çok daha fazla özledi. 
O yalnızlığa alışık değil. O bizim çokluğumuzla övünür, mutlu olur ve coşar. O siyah örtüsü ile matemdedir, hüzünlüdür. Salavatlarımız ta buralardan ulaşır Efendimize ancak o “Beni ziyaret eden hayatımda beni ziyaret etmiş gibi olur.” diyerek bizi bekler her gün. Biz Haremeyn'e sevdalıyız, hasretiz. Haremeyn de bizi sever, bize müştaktır. Hz. 
İbrahim babamızın duasında olduğu gibi kalpler, gönüller Haremeyn'e heves eder, özlemi ile yanıp tutuşur. Bu sevgi HZ. İbrahim babamızın duası sebebiyle Rabbimizin gönlümüze koyduğu sevgidir. 





Mekke-i Mükerreme defalarca gitmek için can atanların şehridir. Gitmeyen ve tatmayan belki bu özlemi derinden hissedemez ama ağzına bal sürülen kişinin o tadı aradığı gibi oraya gitmek için yollar aranır, imkânlar ve şartlar zorlanır. Engeller aşılır, zorlar kolay olsun diye çalışılır. 
Mekke-i Mükerreme, yollarında peygamber hatıralarını canlandiran Hz. Musa, Hz. Harun ve Hz. Yunus (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 215, Müslim, İman, 268.) peygamberler gibi yollarını telbiyeleri ile şenlendirdiği, dağlarını, taşlarını ve süzülerek uçuşan kuşlarını bu zikirlerine ortak ettiği, Arafat meydanında tüm peygamberlerin kelime-i tevhidlerinin “La ilahe illallah vahdehü la şerike leh. (Tek olan ve ortağı bulunmayan Allah”tan başka ilah yoktur.)” (Malik, Muvatta, Hac, 81.) nida- 








demeyen, gitmeye yol bulamayan, oranın özlemini yüreğinde taşıyanların “Canım kardeşim, oralarda bizi de duana kat, bizi dualarında asla unutma.” (Tirmizi, Deavat, 109.) diye hasretini selamla dindirmeye çalışanların özlemidir. 

Yaklaşık iki yıldır dünyayı saran salgın hastalık nedeniyle uzak kaldık Mekke-i Mükerreme'den. 
Bu salgın günleri geçecek elbette. Zifiri karanlıklar aydınlık fecirlerinin habercisidir. Kâbe'ye doyasıya sarılmak, bir taş parçası olsa da Allah Resulü'nün öpmesi sebebiyle Hacerü”l Esved'e bir buse kondurmak, uzaktan da olsa selamlamak için herkes can atıyor. Hatta Kâbe'yi seyretmenin bile bir ibadet olduğunu düşünerek Mescid-i Haram'a gidebilmek için can kafesindeki ruhlarımız kutsal topraklara uçmak için her an hazır hâlde beklemektedir. Resulüllah'ın (s.a.s.) 
Hacerü'l Esved'e yönelip dudaklarını üzerine koyarak uzun müddet ağladıktan sonra kendisi gibi gözyaşlarına hâkim olamayan Hz. Ömer'e “Gözyaşları işte burada dökülür.” dediği (ibn Huzeyme, Sahih, IV, 212, no:2712.) gibi herkes gözyaşlarını orada sellere dönüştürmek istiyor. Herkes gözyaşlarını dökeceği Mekke-i Mükerreme'yi özledi, Kâbe-i Muazzama'yı özledi, Hacerü'l Esved'i özledi, Mültezem'i özledi, Makam-ı İbrahim'i özledi. Safa, Merve, Mina ve Müzdelife'yi özledi. o Gözyaşlarını yıkayacağı zemzemi, kurutacağı o sıcacık güneşini özledi. Rabbim en yakın zamanda kavuştursun. m 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KURBAN İBADETİ 
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“Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları; O'na ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. 
İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki size doğru yolu göstermesinden ötürü O'nu tazimle 


anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele 


Cahiliye döneminde kurban ibadetine şirk unsurları karıştırılmış, batıl inançlarla bu ibadetin safiyeti ihlal edilmişti. Söz konusu batıl inançlardan biride müşriklerin kurbanı kestikten sonra onun kanını Kâbe'nin duvarına bulaştırmaları idi. (İbn Kesir, Tefsir, V, 431.) Bu uygulama ile onlar Allah'a yaklaşmayı umuyorlardı. 
Aşağıdaki ayet kurban ibadeti ile ilgili hurafelerden müminleri sakındırmakta ve kurban vasıtasıyla Allah'a yaklaşmanın doğru yolunu şöyle açıklamaktadır: “Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları; O'na ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki size doğru yolu göstermesinden ötürü O'nu tazimle anasınız. 
İyilik yolunu tutanları müidelel” 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(Hac, 22/37.) 


(Hac, 22/37.) Kurban ibadetinin şekli boyutundan başka özünü teşkil eden bir boyutu daha vardır ki ayette bu boyut takva ile ifade edilmiştir. Kalbf bir özellik olan takva, ilahi emirlere uyma, yasaklardan kaçınma konusunda duyulan titizliğin ifadesidir. 
Takva kalbi kapladığında kul ilahi emirlere harfiyen riayet etmeye çalışır, bu özellik sayesinde Allah'ın gazabından korunmuş olur. 


Takva, kurbanı Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla kesmeyi ifade etmektedir. Zira kurban ibadeti, ihlas ve samimiyetle yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. Allah'ın rızasına ulaştıran, kesilen kurbanlar, akıtılan kanlar değil, müminlerin ihlasları 


|” 


ve samimi niyetleridir. Bu yüzden kurban kesenler ihlası gözetmelidirler ki Allah'ın rızasını kazanmış ve takvaya erişmiş olsunlar. (Müslim, İmare, 155.) Kurban kesmede, gurur, gösteriş, şöhret gibi duygulara yer verilmemeli; kurban ibadeti âdet kabilinden icra edilen bir faaliyet olarak da değerlendirilmemelidir. 


Kurban ibadetinin takva ile ilişkisine Hz. Âdem'in iki oğlunun kurban takdim etmesi olayında da değinilmektedir. (Maide, 5/27) Bu olaydan da kurbanın makbul olmasının takvaya bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre iki kardeşten birinin kurbanı kabul edilince kurbanı kabul edilmeyen ötekini öldürmekle tehdit etmiş; bunun üzerine kurbanı 


kabul edilen kardeş “Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder.” 
diye ona karşılık vermiştir. (Maide, 5/27) Ayette geçen takva sahiplerinin özellikleri; kurban ibadetini hakkıyla yerine getirmeleri, şirkten uzak durmaları, Allah'ın rızasını gaye edinmeleridir. (Razi, Mefatihu'l-Gayb, ХІ, 339.) Ayette geçen takva kavramı iki konuyu daha içermektedir ki bunlardan biri kurbanlık hayvandan ihtiyaç sahiplerine tasadduk etmek; ikincisi de hayvanların üstüne Allah'ın ismini anmaktır. (İbn Aşur, et-Tahrir ve”t-Tenvir, XVII, 269.) Kurban kesmekteki amaç kan akıtmak değildir. Çünkü kurban insanların faydalanması, ihtiyaçlarının giderilmesi için meşru kılınmıştır. Allah'a, kesilen hayvanlardan bir şey ulaşmaz. Çünkü O hiçbir şeye muhtaç değildir. O'na ulaşacak olan, rızasını kazanmak için yapılan infaktır. Çünkü Allah fakirlik ve zenginlik bakımın- dan insanları farklı seviyelerde yaratmış, bu farklılık sebebiyle toplumda bir denge var etmeyi murat etmiştir. Bu denge, varlıklı olanların ihtiyaç sahiplerine el uzatması ile gerçekleşebilecektir. Zengin fakire el uzattığında karşı tarafta kendisine karşı kin, öfke ve haset gibi olumsuz duygular yok olur. Hatta fakir, mallarının artması için zengine dua etmeye başlar. Böylece toplumun farklı kesimlerinin kalpleri telif edilmiş olur. Hz Peygamberin, inananların “birbirine sımsıkı kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir bina” gibi olduğuna dair kavli (Buhari, Edep, 36.) tahakkuk etmeye başlar. 





Takva kavramının içerdiği diğer konu olan Allah'ın ismini anmaya gelince; Müslümanlar hayvanları sadece Allah için ve O'nun 


adına kurban ettiklerini göstermek üzere Allah'ın adını anarlar. 
Böylece hayvanlarını o Allah'ın adını anmaksızın veya Allah'tan başka adlar anarak boğazlayan kâfirlerden ayrılmış olurlar. (Mevdudi, Tefhimü”1-Kur”an, Ш, 360.) Ayrıca kurban kesimi esnasında Allah'ı tazim ederek anma söz konusudur. Çünkü Yüce Allah, cüssesi büyük, kameti uzun olanları dâhil hayvanları insanların hizmetine vermiştir. Hayvanlar üzerinde 


Kurban bizi; Allah'ın rızasını ibadetlerimizin merkezine koymaya, ikramını ihtiyaç sahipleri ile paylaşmaya, tasarruflarındaki azametini hatırda tutmaya, şükür ile minnettarlığımızı ifade etmeye yönlendirmektedir. 


— — my 


tasarrufta bulunabilmeleri, onlardan faydalanmaları, rızıklarını elde etmeleri, Allah'ın azameti- nin delillerindendir. Bu manaları ifade için kurban keserken “Bismillahi Allahu ekber” diyerek Allah'ı zikrederler. Nitekim Hz. 
Peygamber kurban keserken hayvanı kıbleye doğru yatırdıktan sonra besmele çekmiş ve tekbir getirmiştir. (Buhari, Edahi, 9.) 
Diğer taraftan müminlerin Allah" tazim etmelerinin bir diğer sebebi de kendilerine hidayetini 





VAHYİN AYDINLIĞINDA e 


ihsan etmesi, doğru ile yanlışı öğretip itaate muvaffak kılması, kurbanlık hayvanlar vesilesi ile kendisine yaklaşmanın yolunu öğretmesidir. Ve nihayet Allah” zikir, O'na şükretmeyi de içerir. 
Zira Allah'ın, hayvanları insanların istifadesine vermesi önceki ayetten sonra bu ayette de tekrar edilmiştir. Böylece insanlara bahşedilen nimetler hatırlatılmış, şükrün gerekliliğine işaret edilmiştir. 











Dinimizde ibadetler sadece şekilden ibaret görülmemektedir. İbadetlerin makbuliyetini belirleyen bir şey vardır ki o da ibadetin özüdür. (Bakara, 2/177) Ayette kurban ibadetinin özü, takva kavramı ile ifade edilmiştir. Bu demektir ki kurban ibadeti takvadan; yani ihlas, infak, zikir, şükür gibi manevi değerlerden yoksun olmamalıdır. Manevi degerlerden bağımsız, şekilden ibaret telakki edilir, adet olarak görülürse bu onun meşru kılınış gayesine aykırı olacaktır. Diğer taraftan kurbanın manevi değerlerle örülü bir ibadet olduğunu görmek, onun manevi ağırlığını hissetmeyi sağlayacak; bizi kurbanın telkin ettiği değerlere yönlendirecektir. Kurban bizi; Allah'ın rızasını ibadetlerimizin merkezine koymaya, ikramını ihtiyaç sahipleri ile paylaşmaya, tasarruflarındaki azametini hatırda tutmaya, şükür ile minnettarlığımızı ifade etmeye yönlendirmektedir. Bütün bu değerleri benimsemek kurban ibadetinde ihsan/iyilik mertebesine ulaşmak anlamına gelir. İhsanyiyilik sahipleri ise dünya ve ahiret saadeti ile müjdelenen kullardır. Zira iyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey değildir. (Rahman, 55/60.) m 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EDEN KENDİNE EDER; 






ALDATAN KENDİNİ 





Hz. Muhammed (s.a.s.), Allah'ın elçisi olmasının yanı sıra İslam devletinin de başkanıydı. Bu yönüyle bazen ashabına nasihatler eder, bazen uyarılarda bulunur, bazen de onları denetlerdi. Bir gün Medine pazarında dolaşırken bir tahıl satıcısının yanına geldi. Elini tahıl yığınının içine daldırınca parmakları ıslandı. 
“Bu ıslaklık da nedir?” diye sorunca satıcı “Yağmur yağmıştı (o yüzden ıslandı) ey Allah'ın Resulü.” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi? Aldatan benden değildir!” (Müslim, İman, 164 
11021) 


Aldatmak; bir şeyi olduğundan farklı göstermek, mahiyeti veya niteliği hakkında eksik ya da yanlış bilgi vermek, yanıltmak, kandırmak, ihanet etmek, sadakatsiz davranmak, hile yapmak, 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ALDATIR 


Halil KILIÇ 


DİB Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı 


«бл сууй GE bəy 


“Bizi aldatan bizden değildir.” 


(Müslim, İman, 164 11011.) 


tuzak kurmak gibi anlamlara gelmektedir. Aldatmak bu açıdan, doğru sözlülük, vefa, sadakat gibi olumlu hasletlerin zıddı olup Müslüman bireylerde bulunmaması gereken bir özelliktir. 


Ayet ve hadislerde aldatmak, şeytani bir vasıf ve münafıkların karakteristik özelliği olarak aktarılmaktadır. Örneğin bir ayette şeytanın sürekli aldatan (aldatma ustası) olduğu ve inananları Allah ile aldatacağı hususu vurgulanmış (Fatır, 35/5); Peygamberimiz (s.a.s.) de münafığın tipolojisini çizerken “aldatma” özelliğini merkeze koymuş ve şöyle buyurmuştur: “Münafığın alameti üçtür; konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder.” 
(Buhari, İman, 24.) Yine Kur'an'da münafıkların, inanmadıkları hâlde “inandık” diyerek müminleri (Bakara, 2/14), Hz. Peygamber'in 





peygamberliğine inanmadıkları hâlde “Şahitlik ederiz ki sen gerçekten Allah'ın elçisisin.” diyerek Hz. Peygamber'i (Münafikun, 63/1), hatta Allah'ı () aldatmaya çalıştıkları (Nisa, 4/142.) bildirilmiştir. 


Aldatmak, münafıkların en temel özelliği olduğu gibi ölçüde ve tartıda aldatmalarıyla meşhur olan Medyen halkının da helak sebeplerinden birisidir. Ayrıca Kur'an'daki bir surenin “aldatıcılar” (Mutaffifin) diye isimlendirilmesi, söz konusu davranış hususunda Müslümanların ne kadar hassas olmaları gerektiğine işaret etmektedir. 


İster inanç, ister söz, isterse davranış biçimi olsun aldatmanın her türlüsü (savaşta düşmanı yanıltmak gibi birkaç istisna dışında) dinen yasaklanmıştır. 
Aldatmanın her çeşidi günah olmakla birlikte Allah ile ya da dini değerlerle insanları aldatmak, maddi ve manevi açıdan istismar 


etmek, aldatmanın en kötüsü ve en şeytani olanıdır. Zira maddi/ dünyevi konulardaki aldatmanın zararı sadece dünya ile sınırlı kalabilirken dini değerlerle aldatmak, aldatanların ve aldananların hem dünyevi hem de uhrevi hüsranlarına sebebiyet verebilir. 
Nitekim bu şekilde aldatan ve aldananların, dinin asılları olarak nitelenen pek çok hususta değişiklik yapmaktan çekinmedikleri bilinen bir husustur. Ayrıca bu kimselerin, vatanına ve milletine rahatlıkla ihanet edebildikleri, gözlerini kırpmadan dindaşlarını ve soydaşlarını namluların hedefi hâline getirebildikleri 15 Temmuz hain darbe girişiminde acı bir şekilde tecrübe edilmiştir. Bu meşum darbe teşebbüsünde bulunanlar, aldatmayı bir inanç unsuru hâline getirerek kendilerini ve gerçek amaçlarını gizlemişler (takiyye); amaçlarına ulaşabilmek için imanla asla bağdaşmayacak yalan dolan, hile, komplo, tecessüs, tehdit, şantal, hırsızlık (soru çalma) gibi pek çok gayrimeşru yönteme müracaat etmeyi mübah sayabilmişlerdir. 
Böylece hem aldanarak hem de aldatarak Peygamberimizin “Bizden/benden değildir.” nitelemesini hak etmişlerdir. 





Hangi alanda olursa olsun her türlü aldatma, yasaktır, günahtır ve kul hakkı ihlalidir. Satacağı arabanın kilometresini düşürmek, ayıp ve kusurlarını gizlemek, pazarda/markette tezgâhın önüne sebze ve meyvelerin iyilerini dizip kötü ve çürüklerini alta saklamak, kalitesiz bir malı yalan söyleyerek kaliteli gibi sunmak, kendini işten çıkarılmış gibi göstererek işsizlik maaşı almak, yakınından kalan maaşı almak için göstermelik boşanmak, daha az vergi ödemek için düşük 





gelir beyan etmek veya sattıgı malın gerçek satış bedelini gizlemek, hasta olmadığı hâlde işe/göreve gitmemek için rapor almak; kısaca gerek söz, gerek eylem, gerekse belgeyle her türlü aldatıcı ve yanıltıcı faaliyette bulunmak “Bizi aldatan bizden değildir.” hadisinin tehdidine 





HADİSLERİN IŞIĞINDA 


si de önem arz etmektedir. Bu ifade, kişinin dinden çıktığı veya Müslüman olmadığı şeklinde anlaşılmamalıdır. Özellikle de bu hadisi eksik anlamaktan dolayı birilerini tekfir etmek gibi bir yanlışa kesinlikle düşülmemelidir. Bu ifadeden maksat şudur, 





muhatap olmaya neden olabilecek davranışlardandır. 


Aile birliğini bozup toplumu ifsat etmeye sebebiyet verdiği için en çirkin davranışlardan biri de eşlerin birbirini aldatmaları ve sadakat duygusuna zarar 





—— K  ğğ—— 


Aldatmanın her çeşidi günah olmakla birlikte Allah ile ya da dini değerlerle insanları aldatmak, maddi ve manevi açıdan istismar etmek, aldatmanın en kötüsü ve en şeytani olanıdır. 


— m”. 


verecek davranışlar sergilemeleridir. “Zinaya yaklaşmayın.” 
(İsra, 17/32.) ilahi fermanının ihlal edilmesinin bir neticesi olan aldatmak, nikah anında verilen “sapasağlam söz”ün (Nisa, 4/21.) 
çiğnenmesine ve huzur bulmak için kurulan yuvanın (Rum, 30/21) dağılmasına sebep olan bir davranıştır. Bu açıdan bakıldığında eşini aldatan bir Müslümanın, Hz. Peygamber”in “bizden değildir” uyarısına müstahak olacağı rahatlıkla söylenebilir. 


Hadiste zikri geçen “bizden değildir” ifadesinin izah edilme- 


kelime-i şehadeti söyleyerek Müslüman olan bir kimse, İslam sözleşmesinin altına imza atmış ve dinin emir, yasak ve tavsiyelerine riayet edeceğini peşinen kabul etmiş olmaktadır. Bu kabule rağmen İslam sözleşmesindeki kurallara aykırı davranan kişi, olması gerektiği gibi bir Müslüman olmamış; kâmil bir iman ve ahla- ka ulaşamamıştır. Özellikle, “güvenilir olmak ve güven vermek” bir Müslümanın en temel vasfı olduğu hâlde bu hasleti yerle bir eden birtakım davranışlar sergilemek, İslam binasını kendi eliyle tahrip etmek olacaktır. Dolayısıyla kendisini Müslüman olarak tanımlayan bir kimsenin, aldatıcı ve(ya) yanıltıcı her türlü faaliyetten uzak durması, iman ve ahlakının kemâle ulaşması noktasında son derece önemlidir. 


Hadisten öğrendiklerimiz 


1. Müslüman özü sözü ve içi dışı bir olandır; yalan, hile, aldatma gibi her türlü mezmüm davranıştan uzak durur. 


2. İman, güvendir; mümin, güven verendir. Aldatan bir kimse iman kalesini tahrip etmiş; kendi elleriyle surlarda gedik açmıştır. Böylece Hz. Peygamber'in (s.a.s.) “benden değildir” tehdidine maruz kalmıştır. 


3. “Benden değildir” ifadesi ile kişinin iman dairesi dışına çıktığı değil; kamil imandan ve güzel ahlaktan yoksun olduğu anlaşılmalıdır. m 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iyanet İşleri Reisliğinin 

1924 yılı bütçe kanunu 

ile sekiz azadan oluşan 

bir “Heyet-i Müşavere” teşekkül etmiş ve bu birim günümüze kadar aralıksız varlığını sürdürmüştür. Kurul, 1929”a kadar “Heyet-i Müşavere”, 1929-1950 arası “Müşavere Heyeti”, 1950-1965 arası da “Müşavere ve Dini Eserler İnceleme Kurulu” adıyla hizmet etmiş, bu ad 1965 tarihli teşkilat kanununda “Din İşleri Yüksek Kurulu” olarak değiştirilmiştir. 
Çeşitli vesilelerle belirttiğim gibi Müşavere Heyeti, Diyanet İşleri Başkanlığının en yüksek karar ve danışma organı olmuştur. 


14 Haziran 1935 tarihli Reisliğin ilk teşkilat kanununda Kurulun aza sayısı beş olarak belirlenmiş, 1939'da bu sayı dörde düşürülmüştü. Teşkilat kanununda 1950'de yapılan kapsamlı değişiklikte üye sayısı yediye çıkarılmış, ayrıca üç üye yardımcısı kadrosu da ihdas edilmişti. 1965 yılına kadar Heyet azaları Diyanet İşleri 


reisinin teklifi, başvekilin inhası ve cumhur reisinin atamasıyla göreve getirilmişlerdi. Üyelerin atama yoluyla göreve getirildikleri yıllarda münhal oldukça yerlerine yeni üyeler tayin edilmişti. 22 Haziran 1965 tarihli ve 633 sayılı Kanun, Kurulun bir başkan ve on üyeden oluşmasını öngörmüştü. Bu kanunla getirilen en önemli yeniliklerden biri, Kurul üyeliği için seçim ve tayin şeklinde ikili bir yöntemin getirilmesiydi. Nitekim kanun gereği Din İşleri Yüksek Kurulunu belirlemek üzere ilk kez 30 
Ocak 1966'da seçim yapılmıştı. 
Aday tespit komisyonunca seçilen otuz üç adaydan Diyanet İşleri Başkanınca belirlenen on biri Bakanlar Kurulu kararnamesiyle üyeliğe tayin edilmiş, bu kararname 19 Şubat 
1966 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanıp yürürlüğe girmişti. 
İlk defa seçim yoluyla belirlenip atamaları yapılan Din İşleri Yüksek Kuruları üyeleri şu isimlerden oluşuyordu: Hasan Hüsnü Erdem, Bekir Haki Yener, Şehit Oral, İsmail Ezherli, İbrahim Eken, Dr. Lütfi Doğan, Ali Rıza Hakses, Dr. Ali Arslan Aydın, Hasan Ege, Ahmet Baltacı, Dr. Esat Kılıçer. Üyelerin kendi aralarında yaptığı seçim sonucu Ali Rıza Hakses de ilk Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı olmuştur. Hakses, 11 Ekim 1966'da, yine bu zevattan Lütfi Doğan da 
15 Ekim 1968'de Diyanet İşleri 
Başkanı olacaklardır. 





Kurul üyelerinin atanmalarına ilişkin 30 Ocak 1966 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı, yapılan itirazlar sonucu Danıştay tarafından 5 Kasım 1966'da iptal edildi. Tabii, bu altı aylık 


süre içinde Kurul, faaliyetlerini sürdürmüştür. Bunun üzerine 26 Aralık 1966'da Kurulun yedi üyesi için yeniden seçim yapıldı. Eski Müşavere Kurulu Üyeleri Dr. Lütfi Doğan, Osman Keskioğlu, Dr. Ali Arslan Aydın ve A. Hamdi Kasaboğlu, müktesep hak olarak Kurulun doğrudan üyeleri sayılmış ve geri kalan yedi üye için seçim yapılmıştı. Seçilen yirmi bir adaydan yedisinin (İsmail Ezherli, M. Şehit Oral, Lütfi Doğan, Dr. 
M. Esat Kılıçer, Hasan Ege, Hüseyin Özgün, İbrahim Atay) ve dört eski üyenin tayini 31 Aralık 
1966 tarihinde yapılmış, tayin 
kararnamesi Resmi Gazetenin 
21 Şubat 1967 tarihli sayısında 
yayımlanmıştı. Bu yeni kurul ilk toplantısını 18 Şubat 1967'de yaptı. Eylül 1966'da “Din İşleri Yüksek Kurulunun Toplantı ve Çalışma Usulleri ile Kurul Başkan, Üye, Raportör ve Mütercimlerinin Nitelikleri ve Görevleri Hakkında” 26 maddeyi ihtiva eden kapsamlı bir yönetmelik yayımlandı. (Resmi Gazete, 
1 Eylül 1966, sayı 12389.) 633 sayılı 
kanuna kadar Kurulun başkanı olmamış, Diyanet İşleri Başkanları tabii olarak Kurulun da başkanları olmuş, alınan kararlar da Diyanet İşleri Başkanları tarafından imzalanmıştır. 


Bu özet bilgilerden sonra burada Kurulun 1960'lı yıllarda aldığı kararlarından bazı örnekler vermek istiyorum. Verecegim örneklerin, süreçte alınan kararların mahiyeti yanında dönemde ülkemizin dini, sosyal ve hatta ekonomik hayatı hakkında bize bazı ipuçları vereceğini düşünüyorum. Örnekleri, önemine binaen Başkanlık 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mensuplari ve halka da duyurulmasini sağlamak amacıyla Diyanet Dergisinde de yayımlanmış kararlardan seçtim. Haziran 1962'den itibaren aylık periyotlarla yayımlanmaya başlayan Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisinde dini, ilmi, edebi makalelerle teşkilat ve personele ilişkin haberler yanında, Müşavere Heyetince alınan bazı kararlara da yer verilmişti. Bu açıdan denilebilir ki Başkanlığın böyle bir süreli yayına kavuşması Kurul açısından da bir imkân olmuştu; gerekli gördügü kararları bu dergide yayımlayarak başta teşkilat mensupları olmak üzere daha geniş kitlelere duyurma fırsatı elde etmişti. 
Mesela 1968 yılında her sayısının 10 bin adet basıldığını düşünürsek o günkü şartlarda derginin geniş bir okuyucu kitlesine ulaştığı anlaşılır. 1968 
yılında yayımlanmaya başlanan Diyanet Gazetesi de 60 bin adet basılmıştı. Vereceğim örnekler- de karar tarihlerinden sonra yazilan rakamlar, karar sayılarını göstermektedir. 





Müşavere Kurulu, 19 Eylül 1963 
tarih ve 516 sayılı kararında, “yerli hayvan ırklarının ıslahı ve verimlerin artırılması” amacıyla iyi cins hayvanların tohumları- nın alınarak “suni tohumlama” yapılmasında dinen bir sakınca olmadığına karar verdi; karar, derginin Kasım 1963 (c. 2, sayı 
11) sayısında da yayımlandı. 
Aynı kararda damızlığa elverişli olmayan boğaların enemesinde bir mahzur olmadığı belirtilmişti. Kararda ayrıca, cami görevlilerinin hutbe ve vaazlarında halkı bu hususlarda bilgilendirmeleri istenmişti. Nitekim karar 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metni, bir genelge hâlinde valiliklere tamim edilmişti. Aynı kararın bilahare derginin Mayıs 
1965 sayısında bir kez daha yayımlandığını görüyoruz. 


Derginin Aralık 1965 sayısında çeşitli konulara ilişkin bazı Kurul kararlarına yer verilmişti ki Kurulun önceki yıllarda da bu konulara ilişkin karar ve mütalaaları olmuştu: Kazanç ve gelir vergilerinin zekât yerine sayılamayacağı (8 Mart 1965/185.), fakirlere yardım etmek gayesiyle oluşturulmuş derneklere zekât verilebileceği (22 Mart 1965/234.) gibi. 





1966 yılında dergide Kurul 
kararlarına daha çok yer verildiği görülmektedir: Kadının tek başına hacca gitmesi (5 Mart 1966/2.), cenaze nakli 
(16 Mart 1966/11.), eski mezarlığa cami yapımı (13 Haziran 1966.), yıkanması mahzurlu ölünün cenaze namazı 
(26 Mart 1966/35), rızasız bir arsaya cami inşaatı (23 Mayıs 1966/100.), cuma namazını kaçırmak gibi bir durum olmaması halinde cenazenin defninin tehir edilmesinin uygun olmayacağı (7 Temmuz 1966/164.), farz namazlardan önce İhlas okuma uygulamasının kaldırılmasına gerek olmadığı (2 Eylül 1966/226.), ikindi namazının vakti (20 Temmuz 1966/210.), ezanın teyp vasıtasıyla tekrarlanması- nın caiz olmadığı (20 Temmuz 1966/204.), trafik kazalarında ölenlerin tazminat paraları (20 Temmuz 1966/180.) gibi. Kurulca 1966'da ittihaz edilen ve sözü edilen dergide de yayımlanan şu öneri de önemlidir: Mes- 


38 diyanet Aylik Dergi | Temmuz 2021 


leki din eğitimi veren okulların (imam hatip okulları ile yüksek İslam enstitüleri) müfredat programlarının hazırlanmasın- da Başkanlığın Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapması. (22 Nisan 1966 tarih/115.) 


Kanaatimce 1966 yılı itibarıyla Kurulun aldığı en önemli kararlarından biri Ayasofya'ya ilişkindi. Amerikalı Orkestra Şefi Leopold Stokowsky, müze olarak kullanılan Ayasofya'da Yunus Emre Oratoryosu'nu bir Türk senfoni orkestrası iştirakiyle icra etmek istemiş, konu Dışişleri Bakanlığı tarafından Diyanet İşleri Başkanlığına sorulmuştu. Din İşleri Yüksek Kurulu şu kararı ittihaz etmişti: “Ayasofya Allah'a ibadet gayesiyle inşa edilen bir mabettir. Bu 


* Haziran 1962'den itibaren aylık periyotlarla yayımlanmaya başlayan Diyanet 
İşleri Başkanlığı Dergisinde 

dini, ilmi, edebi makalelerle teşkilat ve personele ilişkin haberler yanında, Müşavere Heyetince alınan bazı kararlara da yer verilmişti. 





mabet, 1453 yılına kadar kilise olarak kullanılmış, İstanbul'un fethini müteakip Fatih Sultan Mehmet tarafından cami hâline getirilerek vakfedilmiştir. Dini ve hukuki bir hükme bağlanan “vakıf şartı'nın icapları 500 yıla yakın bir zaman tatbik edilmiş ve Ayasofya, cami olarak ibadete açık tutulmuştur. Bu bakımdan Ayasofya hâlen müze olarak kullanılıyorsa da aslında bir mabet, İslami hükümlere göre bir camidir. Camiler Müslümanların ibadetine, va'z ve nasihat edilmesine tahsis edilen mukaddes yerlerdir. Bu sebeple, fetih yadigârı ve tarihimizin büyük bir zafer timsali olan Ayasofya Camii'nde böyle bir oratoryonun icra edilmesinin dinen caiz olmadığına ittifakla karar verildi.” (27 Eylül 1966 tarih 
239 sayalı karar.) Bu karar, derginin Kasım 1966 sayısında da (с. 5, sayı 11.) yayımlandı. Nitekim basında çıkan haberlerden, o yıl itibarıyla Ayasofya'da sözü edilen konsere izin verilmediği anlaşılmaktadır. 





1967'de, devlet radyolarında yapılacak dini programların TRT Genel Müdürlüğüyle Diyanet İşleri Başkanlığınca ortak düzenlenmesi konusunda varılan mutabakat maddeleri, Din İşleri Yüksek Kurulunca incelenmiş ve haklarında görüş bildirilmişti. (14 Ekim 1967/210.) 
Radyolarda yapılacak dini ve ahlaki konuşmalar konusunda Kurul, Kasım 1967'de 6 madde hâlinde yeni tekliflerde bulundu. (17 Kasım 1967/233.) 


1968 yılında Kurul, ezanlardan 
önce veya sonra minarelerden salat-ü selam okunmasında di- 


nen bir mahzur olmadığına dair bir mütalaada bulunmuştu. (14 Şubat 1969/50.) 


Bir mahkemenin görüş talebi üzerine Din İşleri Yüksek Kurulu, hazırladığı raporda “Yehova'nın Şahidi” konusunda bilgi vererek bu cereyanın bir din olmadığı, dolayısıyla nüfus kütügü din hanesine bunun bir din olarak kaydedilemeyeceği mütalaasında bulundu. (12 Nisan 1967/46.) 


Önceki yıllarda olduğu gibi bu süreçte de Kurul, içerikleri itibarıyla sakıncalı görülen bazı yayınlar hakkında da kararlar ittihaz etmiş ve bir kısmı Diyanet Dergisinde de yayımlanarak Başkanlık personeli ve halkın dikkatleri çekilmişti. Mesela 
1964 yılında Tercüman Gazetesinde tefrika edilen “12 İmam” başlıklı dizi yazı Müşavere Kurulunca incelenmiş ve tespit edilen hatalı bilgiler maddeler hâlinde sıralanmıştı. 


“Yumurcak Masumu” adlı plak, Kurulca dinlenip incelenmiş, burada duanın tezyif ve tahkir edildiği, dua cümlelerinin, dini inanç ve merasimlerin eğlence konusu yapıldığı sonucuna vararak Başkanlığın söz konusu plağın toplatılması konusunda ilgili merciler nezdinde teşebbüse geçmesi istenmişti. (11 Temmuz 1966/173.) 





1968 ve 1969'da Kurulun yayın 
tetkiklerinin yoğunlaştığını görüyoruz. (9 Ağustos 1968/134; 
19 Ağustos 1968/147; 26 Eylül 
1968/160; 12 Şubat 1969/50; 
21 Nisan 1969/100; 21 Haziran 1969/121.) Bu cümleden olarak, Cemil Sena tarafından 





yazılan “Hz. Muhammed'in Felsefesi” adlı kitap hakkında Kurul detaylı bir rapor hazırlayarak kitabın dini değerleri tezyif ettiği sonucuna varmış ve bu kitabın toplatılması için ilgili mercilere müracaatın uygun olacağına karar vermişti. (17 Temmuz 1968/118.) Kurulun 
21 Nisan 1969 tarih ve 100, 21 
Haziran 1969 tarih ve 121 sayılı kararları ise iki dergiye ilişkin kapsamlı birer eleştiri mahiyetindeydi. Öte yandan 13 Haziran 1969 tarih ve 133 sayılı kararı, Mavi Kırlangıç adlı çocuk dergisi hakkındadır ve bu dergi faydalı olarak görülmüş ve tavsiyesi uygun bulunmuştur. 


İsmet Zeki Eyuboğlu tarafından hazırlanan “Türk Şiirinde Tanrıya Kafa Tutanlar” adlı eser (kitapta Yunus Emre de tanrıya kafa tutan şairler arasında gösterilmişti.) Kurulca incelenmiş ve zararlı bulunarak toplatılması için ilgili makamlara başvurulması talep edilmiştir. (31 Ekim 1968/184.) 


Maxsime Rodinson tarafından yazılan ve Fransızcadan Türkçeye “Hz. Muhammed” adıyla tercüme edilip yayımlanan eser Kurulca incelenmiş; kitapta, tarihi gerçeklere uymayan, maksatlı ve garazkârane iddiaların 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* Önceki yıllarda olduğu gibi bu süreçte 

de Kurul, içerikleri itibarıyla sakıncalı görülen bazı yayınlar hakkında da kararlar ittihaz etmiş ve bir kısmı Diyanet Dergisinde de yayımlanarak Başkanlık personeli ve halkın dikkatleri çekilmişti. 


yer aldığı, İslami değerlere saldırıldığı, Hz. Peygamberin şahsiyetinin tahkir edildiği, dini bütünlüğümüzü sarsma amacı güdüldüğü sonucuna varılarak durumun teşkilatımıza ve halkımıza duyurulması, ayrıca kitabın toplatılması için ilgili merciler nezdinde teşebbüse geçilmesi kararlaştırılmıştı. (6 Haziran 1969/132.) 





Necla Çapan tarafından yazılan ve Başkanlıkça bir miktar satın alınması istenen “Hz. Mevlana'dan Çağrı” adlı eseri Kurul, “zihinleri teşviş edici” mahiyette bulmuş, Başkanlıkça satin alınmasının uygun olmadığına karar vermiştir. (24 Ekim 1969/217.) 


Bu yazıyı bitirirken şunu düşündüm: 1966 yılında Ayasofya'da orkestra konusunda ittifakla alınan kararın altında imzaları olan Kurul üyelerinin (Ali Rıza Hakses/Kurul Başkanı, M. Şehit Oral, İsmail Ezherli, İbrahim Eken, Dr. Ali Arslan Aydın, Dr. 
M. Esad Kılıçer, Ahmet Baltacı, Hasan Ege) hiçbiri bugün hayatta değil. Bu mabedin ibadete açıldığını görmeleri onları fevkalade mütehassis ederdi. 
Bu vesile ile kendilerine rahmet diliyorum. m 
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(OZMOLOJİ VE SORULAR 


| Prof. Dr. Adnan Bülent BALOĞLU 


ünümüzde gençlerin hayatı anlama ve amaçlandırması çogunlukla sorunludur. 
Hayat karşısında billurlaşmış bir tavır almaları, maddi dünyaya dair saf bir bakış kazanmaları, hayatın içinde gömülü bir define olan anlamı keşfetme- 


çe 


„+ м i 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leri uzun sürer. Şimdilerde bunun biraz daha uzun ve sancılı olmasının birkaç sebebi var. İlk sebep, ergenlik yaşının aşaбуа çekilmesi ve bitiş yaşının uzaması. Gencin içinde kopan fırtınanın dinmesi ve duru bir kimlik bilincine erişmesi kimi tip uzmanlarına göre 24 yaş 


sınırına dayandı. Bu, genel bir kabul olan 18 yaşın artık yavaş yavaş tarihe karışıyor olduğu anlamına geliyor. Ergenlik yaşı gecikince hayata yüklenen anlam ve hedeflenen amaçlar da gecikiyor ve bu, stres üretebiliyor. Sağlıklı bir sosyal çevre hayatın anlam ve amacının belir- 











ve amacın keşti için ruhsal ve fiziksel çaba gerekir. Bu esnada, hayatı çözümlemiş uzman rehberlere de ihtiyaç vardır. İkinci sebep, hayatın anlam ve amacını kavrama çağının açgözlü bir tüketim hırsıyla gölgelenmiş olmasıdır. Kapitalist popüler kültürün teşvik ettiği tüketim hırsı yalnızca bir tüketim oburluğuna yol açmaz, aynı zamanda akıl tutulması, bilinç yarılması, şahsiyet parçalanması gibi daha derin hasarlara da sebep olur. 
Anlam ve amacın keşfini geciktirmede en az bunlar kadar işlevsel olan bir diğer sebep ise mekanik/çi bir dünya, evren ve insan tasavvuru üzerine temellenen modern pozitif eğitim sistemidir. Bu bilimci anlayışın fırça ve tuvalinden çıkan yeni- 


lendiği mekândır ancak anlam 


tın işleyiş ve düzene insanın dünyasında söz sahibi bir ilahi güç/yaratıcı kudret devre dışı bırakılmıştır. Adına doğa denen “yaratıcı enerji” hem insanı hem de diğer canlı cansız her şeyi tek başına ortaya çıkarma gücüne sahiptir. Zihinlere kuşkunun tohumlarını atan bu kısır anlayış, gençlerin inanç sorularının artmasında ciddi pay sahibidir. Mevcut fiili durum, maalesef, bir taraftan gençlerin hayat tarzına hükmeden tüketimci popüler kültür karşısındaki çaresizliğimizi, ilahi müdahaleyi yok sayan evrimci/bilimci kültür kuşatmasıyla gelen seküler kozmolojik tasavvura dur demedeki acizliğimizi haykırıyor yüzümüze. 





koymuştur. Sırf hatırı kalması “şa. 
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G $ “ları arasındaki ilişki bize a şeri ler söylüyor. Yeni teknik ve fizik bilimler “insanın ruhunu ve sonsuzluktaki kaderini hiçe saymak” için âdeta tam bir teyakkuz hâlindedir bugün. Bunu ben demiyorum sadece, aynı şeyi küresel insanlığın durumunu mercek altına aldığı “İnsanın Durumu” adlı harika eserinde Amerikalı tarihçi Lewis Mumford da diyor. (Çev. Alim Arlı, 2017, İstanbul: Açılım Kitap, 332, 333.) Ona göre, bu yeni teknik ve fizik, soyut teolojiye hapsettiği ruhu insanın hayatından ebediyen 
çıkarmış ve yerine her şeyin 1 
çüsü ve ölçütü olarak makin 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diye dine ara sıra selam çakan, yarım yamalak kabullendiği, âdet yerini bulsun diye ara sıra dil ucuyla göndermede bulunduğu tanrıyı işlerine bulaştırmayan yeni fizik ve teknik bize açık bir mesaj veriyor: Gelecek, duygusal ruhtan ve hastalıklı bedenden arınmış makinanındır! Duyduğunuz ses, teknik ve teknolojinin önünde dini ve tanrının varlığını mutlak engel gören transhümanizmin ayak sesleridir! Bilimin bir sonraki aşaması transhümanist bilimdir. Tanrısız ve ahlaksız bir bilimdir bu! Çünkü transhümanist bir bilim tanrıya nefret doludur. 


Amerikalı fizikçi Richard Feynman, üniversiteye giden gencin eğitim almaya başladıktan sonra dine karşı şüphe beslemesi- ne yol açan ihtimaller üzerinde durur. Birincisi, genç bu eğitimi ateist bilim insanlarından almaktadır ve bu, kötülüğün öğretmenden öğrenciye yayılma sebebidir. İkincisi, “Az bilgi tehlikelidir!” kaidesi gereği, genç bir parça bilim öğrenir öğrenmez kendini allame sanmaya başlar. Üçüncü ihtimale göre, bilimi eksik ya da kusurlu anlayan genç, bilimle din arasında bir uyumun olabileceğini hatırına getirmeksizin bilimin tanrı inancını çürüteceği zannına kapılır. Tanrıya inanan pek çok bilim insanı tanıdığını söyleyen Feynman, tanrı inancını terk eden gencin nihayette “Şimdi tanrı eğer orada yoksa belki de etik ve ahlaki değerler de yanisti” o aşamasına geleceğini söyler. Dini kaybeden genç, en büyük ilham kaynağından kendisini mahrum bırakmış olur. 
(Richard P. Feynman, Her Şeyin Anlamı, 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Çev. Osman Çeviktay, İstanbul: Alfa Yay., 27-31) Anlayacağınız, hayatın anlamını kavrama ve varoluşun üzerindeki sır perdesini kaldırmak için elzem olan kılavuzunu tavan arasına atmıştır. 





Ahiret biletini iade edenler 


Yaratıcısını köşesine inzivaya gönderen, hatta onu inkâr edip rolünü üstlenen, Kitab-ı Mukaddes'in cennet tasvirlerinden esinlenerek ahiret biletlerini iade edip yeryüzünün bâkir alanlarında kendilerine “dünyevi” cennetler kuran küçük bir azınlık var. Ancak bilinmesi gerekir ki bu küçük azınlığın cenneti çoğunluğun cehennemidir. Bu cehennemi görmek isteyenler başlarını o kaldırıp toprakları, doğal kaynakları ve insan sermayeleri tarumar edilen, açlık, sefalet, terör ve 


revi cenneti dünyevi cennete tahvil eden beyaz “üst insan”, insanın günahının kefareti olarak çarmıha boyun eğen “yarı tanrı”, “oğul İsa”yı “biyonik İsa” olarak geri döndürmeyi hedefliyor. Yenilenmiş, dinsel özelliklerinden arınmış (seküler), hastalıklı, çivilerle ve dikenlerle delik deşik edilmiş bedeninden sıyrılmış, yarı insan cismini terk etmiş İsal Ne var ki ince bir ayrıntı var, bu İsa öyle beklenildiği gibi göklerden gelmeyecek. Bu İsa, yeryüzünde mutlak gücü ele geçirmiş, dini iptal etmiş, ruhu öldürmüş, tanrısına evrenin ve insanın işlerinden el çektirmiş, cenneti yeryüzüne indirmiş, ölüme çare bulmuş, hastalıklı bedeninden kurtulmuş, hafızasını çiplere yüklemiş insan ötesi varlıkların 








savaştan kıvranan coğrafyalara lütfen bir baksınlar. Dünyevi hayatın zevklerini sınır tanımaksızın tadan, sırtı pek karnı tok bu azınlık, yakın bir gelecekte dünyevi işlerini robotlara terk edecekler ve bu sefer de arzın yeni tanrıları olarak kendilerini inzivaya çekeceklerdir. Ancak daha önce halletmeleri gereken bir önemli sorun var. Daha güçlü, daha akıllı, daha sağlam, daha dayanıklı, hastalıkları, çürümeyi ve ölümü yenmiş standart bir “yeni” insan modelinin seri üretimine bir an evvel geçmeleri gerekiyor. İnsanın biyolojik sınırlılığını tarihe gömmüş, her alanda kapasitesinin doruklarına tırmanmış bir “biyonik” insanın imali için yapılan hummalı çalışmaları onlar fonluyor. 





Tanrıyı köşesine gönderip kendisine tanrılık rolü kapan, uh- 





bedenlerinde gelecektir. Yani, biyonik/yarı robot ya da insansı siber organizmaların bedenlerinde gelecektir. Hristiyanlığın İsa'sı, seküler biyonik İsalar olarak geri dönecektir. Geliş anı, beyaz üst insanın ölüme çare bulduğu gündür! Böylece tanrının müdahalesine gerek kalmadan Hristiyanlığın kehanetleri bu dünyada beyaz “üst insan” eliyle gerçekleşmiş olacaktır. Özlenen dünyevi sonsuzluk kapıdadırl 





Sorular, sorular... 


Gelelim gençlerin sorularına... 
Gençlerin sorularından din deyince anladıkları şeyin dinin sahip olduğu anlam ve bütünlükten uzak, parçalı bir dışavurum olduğunu söylemek sanırım gereksizdir. Bu soruların hayatı anlama ve yorumlamada, hayatın ve olayların bilişsel haritalarını çıkarmada onlara ne kadar 


yardımcı olacağı şüphelidir. Hâlihazırda piyasada bu sorulara cevap veren pek çok yayın var; Diyanet Dergisi'nin “Kafama Takılanlar” köşesi de bu amaca hasredilmiştir. Esas sorun, bu soruların gencin ruhsal gelişimine, ruh dünyasını sağlıklı kurmasına yardımcı olup olmayacağıdır, ruhunun rahatsız edici derin dip akıntılarını dindirip dindirmeyeceğidir. Gerçekte bu sorular bir hakikat ve anlam arayışının ardından gelen sorular mıdır? Bölük pörçük, her biri farklı bağlama hitap eden soruların cevaplarını kıvrak bir zekâyla birbiriyle uyumlu bir bütün hâline sokacak duru zihinlere de ihtiyaç vardır. Hakikat, bizim ona yüklediğimiz anlamla değer kazanır ancak onun ağırlığını göze alacak bir yürek, bir vicdan ve ayrıca, kadrini ve kiymetini idrak edecek bir bilinç de ister. Din yalnızca metafizik soruların soyut cevaplarından ibaret değildir. Din aynı zamanda sosyal hayatın en görünür uygulamalar bütünüdür. Soruların cevaplarının üzerinde buluştuğu “anlam” gerçek degerini gündelik hayatın ilişkiler yumağında bulur. Yaşamanın anlam ve amacını genellikle bitip tükenmek bilmez bir istek ve arzular menüsü etrafında döndüren bir gencin Müslüman hayatın taleplerini kavrama sıkıntısı çekeceği aşikârdır. Hayat denen şey, bütünün bir parçası olmaktır. Amaç, soruların cevaplarını alıp kendini ıssız adacığına tekrar kapamak ise soru sormak kendinde bir alaycılığı da barındırır. Bu, yol tarifi soran bir adamın, cevabın ardından, yolu tarif edenin şaşkın bakışları arasında tam aksi istika- 


? Yaşamanın anlam ve amacını genellikle bitip tükenmek bilmez bir istek ve arzular menüsü etrafında döndüren 

bir gencin 
Müslüman hayatın taleplerini kavrama sıkıntısı çekeceği aşikârdır. 





mete dönüp gitmesine benzer. 
Bunun izahı, kapitalizmin tüketim deryasında teknesini güzel güzel yüzdürürken işine gelmeyince yan çizip “Dünya beni olduğum gibi kabul etsin!” bencilliğine tekrar gömülmektir. 


Gençlerin inanç sorularının yeni fizik ve tekniğin seküler kozmoloji (evren bilimi) anlayışı ile bağlantılı olduğunu görmemiz gerekir. Bu yeni fizik ve teknik sadece Allah inancından, ilahi yaratma ve müdahale olgusun- dan değil, Allah fikrinden bile ciddi rahatsızlık duyan küresel seküler bilimci camianın kontrolündedir. Bu hâliyle bu yeni teknik ve fizik, kapitalist liberalizmin tanrının olmadığı, ahlak ve vicdanın süküt ettiği bir sömürü dünyası ve bunu ayakta tutan küresel iktisadi düzenle de uyumludur. Gençliğin önüne konan derin metafizik sorular dikkat dağıtma ve algıları sakatlama işlevi görmekten başka bir işe yaramamaktadır. 
“Gençler soruyor, gençlerin soruları var!” yaygarasıyla aynı soruları temcit pilavı gibi önümüze sürenler gayet iyi biliyorlar ki kozmolojinin işleyişindeki ilahi düzen ve müdahale algısı yıpratılan gencin, cevaplarını alsa bile, ruhsal hayatını boğan derin dip akıntıları dinmeyecektir. Çünkü her bir soru hayatin anlamını yoğuran hakikatin yalnızca küçük bir parçasıdır. 
Sağlam bir kalıtımsal malzemeyi, dengeli bir ruh bütünlüğünü, insanlığın iyiliğine güdümlü bir eylem seferberliğini ve nihayet bir şahsiyet billurlaşmasını da gerektiren büyük bir yapbozun ufak bir parçasıdır. 


Öyleyse... 


Amaçsızca soruların peşinden gidip hedeften sapmak yerine, gencin dünyaya nasıl baktığını anlamak, hangi hedeflerin peşinden koştuğunu analiz etmek, kaçtığı sorunlarla yüzleşmesi- ne yardımcı olmak, toplumun ortak duygularını paylaşmaya hazır olup olmadığını bilmek öncelikli amaçlarımız olmalıdır. 
Onların yılgınlıklarını, hayal kırıklıklarını ve özgüven yitimlerini tamir etmemiz zorunludur. 
Soruların, onların ruhlarının derinlerine demir atmış daha başka gerçek sorunlarının üstünü örtmesine izin vermemeliyiz. Aksi takdirde, gençlerin dini hayatını sadece belli sayıdaki inanç sorusuna kilitleyenlerin ekmeğine yağ sürmüş oluruz. 
Soruların gençliğin iman krizine işaret edip etmediğini bir sonraki yazımıza bırakıyoruz. m 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MEHMET RUHİ 
TURAN 
(SARI HOCA) 


A ARAK > Fi ы | х ү 3 
Ahmet ÜNAL l əc pan 55. 





smanlı'nın son döne- və 


mi ile Cumhuriyet'in ilk KT 22 | a dönemine şahitlik eden : үлгү 


öncü bir âlim. Son nefe- a 


sine kadar talebe yetistiren, oku- | ЛА “dr mak ve okutmaktan, öğrenmek Mehmet Ruhi, önce iptidaiyeye hanel”nde bulunan Hacı Yusuf 


durmayan bir din görevlisi. İlmi leri de öğrenir. Arapça eğitiminin met Hoca. 
ve edebi hitabıyla kitleleri ken- O başlangıç kitaplarını okur. İlköğdisine hayran bırakan bir vaiz. Tetimden sonra abisinin gittiği Gönül kırmayan, kimseyi incit- medresede eğitimini sürdürür. 
meyen, güzel huylu, güler yüzlü Babasının arzusunu gerçekleşkâmil bir insan; Mehmet Ruhi tirmek üzere medresede Hafız 


Turan, namıdiğer Sarı Hoca. Ali Efendi'den bir yılda hafızlığını ikmal eder. Zira o bilmektedir ki 


Mehmet Ruhi Turan, askerlik dönüşünde din görevliliğine adım atar ve Bursa Büyükorhan Merkez Camii'nde 1939 yılına kadar imam hatip olarak görevini sürdürür. O, görev yaptığı bu cami- 


! de gündüzlerini gençlere ayırır. 
Mehmet Ruhi Turan, 1900 yilin- hafızlık, ilim yolcularının ilk ve Ar Kulan er мз 


da Bursa'da dünyaya gelir. Baba” еп önemli durağıdır. 1914 yılın imihal bilgisi verir. Her birinin sı Derviş selim Bey, annesi Habi- da bütün dünyayı saracak olan 1. derdiyle ilgilenir, problemlerinin be Hanım'dır. Ailesi Osmanlı'nın Cihan Harbi başlar. Osmanlı Dev- çözümü için ЇЇ En bir eyaleti olan Saraybosnadan leti bu büyük savaşa katılmak zo- раг Akşamları ise yaşlılarla ilgi-Bursa'nın İnegöl ilçesine göç runda kalır. Medresedeki müder- (enir. Kimsenin gönlünü kırmaetmiştir. Derviş Selim Bey, saat risler ve yaşça büyük öğrenciler dan. incinmeden ve incitmeden tamirciliğiyle geçimini sürdür- cepheye koşarlar. Medreselerde Kur'an-ı Kerim ve dini bilgileri mektedir. Bununla birlikte ilme eğitim öğretime ara verilir ve ilim O öğrenmelerine vesile olur. Hoaşık bir insandır. Evlatlarının ilim elde edilecek müderris kalmaz camız, erkeklere vaaz için vakit yolundan bir an olsun ayrılma- ancak Sarı Hoca'nın azmi asla ayırdığı kadar kadınlara yönelik malarını, din adamı olmalarını (| kırılmaz. Tahsilini kendi başı- belli aralıklarla vaaz programı da canıgönülden arzular. Mehmet na tamamlama kararı alır. Gece uygular. Mehmet Ruhi Hoca'ya Ruhi Turan, babasının bu eğitim gündüz demeden medresede göre herkesin bilmekle yüküm- 


arzusunu bir defasında şöyle okutulan bütün kitapları kendi 


ifade eder: “Ben babamın vakfıyım. Babam beni din hizmetine, ilim yoluna vakfetmiştir. Ben de babamın vakfiyesi olarak ilim yolunda malımı son kuruşuna, ömrümü son nefesime kadar feda 


edeceğim.” 
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başına okur. Bilemediği bir yer olursa halkın arasında bulunan hocalara sorarak öğrenmeye gayret eder. Bugünlerde kendisine rehberlik eden iki önemli hoca bulunmaktadır: İnegöl'de ikamet eden Ahmet Hoca ile Or- 


lü olduğu ilmihâl bilgilerinin kadınlar tarafından da öğrenilmesi gerekmektedir. Zira kadınlar, gelecek kuşakları yetiştiren toplumun mürebbiyeleridir. Onun düşüncesine göre kadın ya da erkek hangi yaşta olursa olsun eğitim öğretim görmelidir. 


Mehmet Ruhi Turan, 1939 yılında Bursa'dan ayrılarak Balıkesir Dursunbey ilçesi Mollaoğlu Camii'nde din görevliliğine başlar. 
Artık onun önünde yepyeni bir hizmet kapısı açılmıştır. Balıkesir, hafızları ve hocaları ile maruftur; bu güzide ilimizde nice öncü âlim yetişmiştir. Ancak bunlardan dört tanesi vardır ki hoca denildiğinde Balıkesir'de bu kişiler akla gelir. Bunlar; İmam Birgivi, Hasan Basri Çantay, Gönenli Mehmet Efendi ve Mehmet Ruhi Turan'dır. 
Bu dört öncü âlimin hizmetleri sadece Balıkesir'le sınırlı kalmamış, ülkemizin geneline yayılmıştır. Mehmet Ruhi Turan, Dursunbey'de Mollaoğlu Camii'nde fahri olarak imam hatiplik görevini sürdürürken diğer taraftan talebe okutur. O, talebelerinin yaşına asla bakmaz. İslam dininin yüce hakikatlerini yediden yetmişe öğretmek için gecesini gündüzü- ne katar, talebelerinin ilçede ve köyde olmasına da aldırış etmez. 
Köy köy, ev ev dolaşır. Eğitim verdiği yerler, bazen camiler, bazen köy odaları, bazen de evler olur. 
Omuzuna heybesini atar, eline çantasını alır, kuş uçmaz kervan geçmez yerlere dahi varır. Kim okumak isterse onun yanı başında oluverir. Bin bir zahmete katlanır, nice mahrumiyetler yaşar ancak asla ilimden ve talebe okutmaktan geri durmaz. Bir gün talebelerine ilim aşkının nasıl olması gerektiğini şöyle anlatmıştır: “Evlatlarım! İlim yolunda hedefe ulaşabilmek için önce aşk sonra meşk olacak. Aşk arzu, istek, merak, tek cümle ile ilim yolunun delisi olmaktır. Meşk ise çalışma, gayret, çokça egzersiz yapmaktır. İşte bu olduktan sonra ilim yolundaki bütün engeller ortadan kalkar.” Mehmet Ruhi Hocamızda bitmek tükenmek bilmeyen aşk ve meşk yani ilmin delisi olmak ile çokça egzersiz 





yapmak vardır. O, on yedi yaşına kadar eğitimini kendi başına devam ettirir. Bu kadar azimle çaba gösteren bir insanın başarısız olması elbette mümkün değildir. 
Rabbimiz, “Her insan için çalıştığının karşılığı mutlaka verilir.” 
buyurmaktadır. Gayret kullardan, başarı Allah'tandır. 


Mehmet Ruhi Turan, 1956 yılında Kütahya'da Bölcek köyüne yerleşir. Bu köyde halktan aldığı ücret karşılığında dört yıl boyunca bir yandan imam hatiplik görevine devam eder, diğer yandan da talebelerine eğitim verir. Mehmet adında bir talebesi vardır. 
Bölcek köyüne yakın köylerden Kur'an-ı Kerim ve İslami ilimleri öğrenmeye gelmiştir. Mehmet Ruhi Hoca çok uğraşmasına rağmen talebesinin ilim yolunda ilerlemesini bir türlü gerçekleştiremez. Diğer talebeleri ise bir hayli yol almıştır. Talebeler kendi aralarında, “Hocamız bununla boşuna uğraşıyor. Onun yüzün- den bizler de zaman kaybediyoruz.” diye konuşurlar. İçlerinden biri, hocanın uygun bir zamanında yanına varır ve “Hocam! 
Bu arkadaşımızdan hoca olmaz. 
Onu gönderseniz de hem sizin hem de bizim zamanımızı heder etmese.” diye düşüncelerini hocasıyla paylaşır. Bunun üzerine Mehmet Ruhi Turan, hem talebe yetiştirmedeki niyetini ortaya koyan hem de talebe yetiştirmek isteyen her bir din görevlisine rehberlik edecek şu önemli nasihati verir: “Evladım! Buraya gelenlerin kimisi hoca olur kimisi maneviyat alır kimisi de musibet ve günahlardan kurtulur. Belki Allah Teala bu kulunu bazı belalardan korumak için bize göndermiştir. Ben sizin söylediğinizi ona söyleyemem, Allah”tan korkarım. 
Eğer bu vebalin altına girecekseniz gidin arkadaşınıza “Senden 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hoca olmaz, çek git, bizi meşgul etme. deyin.” Bu nasihat karşısında talebeleri yanlış yaptıkları- nın farkına varırlar. Zira her birisi şahittir ki Mehmet Ruhi Turan'ın ilim sofrasına gelen herkes için mutlaka bir yer vardır ve bu sofradan nasiplenmeden hiç kimse ayrılmamıştır. 


Mehmet Ruhi Turan, 1960 yılında Dursunbey'e geri döner ve hayatının sonuna kadar burada yaşar. Talebeleriyle meşgul olmaya, okumaya ve okutmaya, ilmi birikimini kaleme almaya devam eder. Yıllar sonra bu çalışmalarının semeresini gören Mehmet Ruhi Hoca'nın hem döneminde yaşanan sıkıntıları hem de son zamanlarda gelinen noktayı en iyi şekilde özetleyen şu cümleler dilinden dökülüverir: “Biz düşündük ki cenazelerimizi kaldıracak imam yetiştirelim. 
Yüce Allah (c.c.) ne kadar kerem sahibidir. Bize müftüler, vaizler, Kur'an kursu öğreticileri, imam hatipler ve müezzin kayyımlar yetiştirmek lütfetti.” 








Bu vesileyle başta Mehmet Ruhi Turan Hoca olmak üzere, yüce dinimiz İslam'ı yaşayan ve yaşatmaya gayret eden, İslami ilimleri okuyan ve okutan, sadaka-i cariye misali insanlığın dünya ve ahiretini aydınlatmak için ilmi birikimlerini kaleme alan tüm hocalarımızdan Cenab-ı Hak razı olsun. Rabbim ahirete göç edenlere rahmet eylesin. Mekânları cennet, makamları ali olsun. 
İlim yolunun yolcularına, hocalarımıza ve talebelerine sağlık, sıhhat ve afiyet versin. Mehmet Ruhi Turan, namı diğer Sarı Hoca 
1981 yılının ramazan ayında aramızdan ayrıldı. Yüzlerce talebesi, binlerce kişinin hüsn-i şehadetiyle Dursunbey mezarlığına defnedildi.m 
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Dr. Lamia LEVENT ABUL 





llah Teâlâ, tevazu sa- 


hibi kişileri “rahmanın has kulları” 

nitelemesiyle övmektedir o Kur'an-ı 


Hâkiminde. Mütevazı kişi Rabbini tanıyan ve haddini bilendir. Hak Teâlâ'nın göklerin ve yerlerin hükümranı 

olduğunu, her 

şeye gücü yettiğini ve her şeyi 

hakkıyla bilen 

(Hadid, 57/1-3.) olduğunun idrakindedir. 

Bu şuurla kainatın yaratıcısının sonsuz kudreti karşısında acziyet ve mahfiyet içinde boyun eğip teslim olarak kulluğunu izhar eder. Yeryüzünde vakar ve tevazu içinde yürür. 
Rahmanın yarattıklarına karşı da büyüklenmez. Öyle ki kendini bilmezler sataşacak olsa onlara dahi “selam” (Furkan, 25/63.) 
deyip geçer. Ayırım gözetme- den herkese barış ve esenlikle mukabelede bulunur ve böylece rahmanın has kulu olarak ayet-i kerimede işaret buyrulan rahmetle sarmalanır. 


Alçakgönüllü olmak, büyüklenmemek demek olan tevazunun zıddı kibirdir. Hz. Peygamber (s.a.s.) kibri, hakikati inkör etmek ve insanları küçük görmek olarak tarif eder. (Müslim, İman 
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147) Kibirli insan sahip oldušu her ne varsa bunlara kendi çaba ve gayretiyle sahip olduğu vehmine kapılır. Tüm bunları kendisinin hak ettiği düşüncesiyle rabbinin nimetine nankörlük eder ve şükretmez. Ayrıca kendini diğer insanlardan üstün görür, malıyla, makamıyla, nesebiyle övünür. Halbuki tüm nimetleri veren ve mülkün yegane sahibi Yüce Allah”tır. O, imtihan gereği dilediğine çok dilediğine az verir. Biz insanlar ise sadece malın da diğer tüm nimetlerin de emanetçiyiz. Nimetin asıl sahibini unutmak 





hakkı inkâr etmektir. Bu sebeple kibir kötü huyların en tehlikelisi olarak görülmüştür. 


Kibir kalbin bir hastalıбаг ve kalbinde kibirden zerre kadar bulunan kimsenin ı cennete gireme- 


yeceğini haber veriyor Allah 
Resulü. (Müsned, 
Iv, 134) Çünkü 


kalbini kibirden, hasetten, kin- den arındırmadan 


yani temizlenme- den katına kabul etmiyor Hak Teâlâ. 


İmam Gazali, kötü ahlakın temelinde kibri görür ve insanı cennete girmekten alıkoyanın da bu ahlak oldugunu ifade eder: “Kibir, kul ile diğer Müslümanların arasına bir perde gibi gerildiğindendir ki cennete girmeye perde olur! 
Cennetin kapıları güzel ahlaktır. Kibir ve nefsi büyük görme bütün o kapıları kapatır. Çünkü mağrur insanda zerre kadar büyüklük oldu mu kendi nefsine sevip istediğini müminlere istemeye muktedir olamaz. 
Muttakilerin ahlakının başı olan tevazuya, kalbinde zerre kadar gurur bulunan kimse güç yetiremez.” (Gazali, İhya-i Ulum'id-Din, Arslan Yayınları, İstanbul 1993, C. 3, s. 
746.) 











İbn Ataullah İskenderi mütevazı olduğunu söyleyen kişinin aslında kibirli olduğunu söyler. 
Zira ben tevazu sahibiyim diyen önce kendine daha üst bir makam tayin etmiştir. Dolayısıyla gerçek tevazu, tevazu gösterdiginin farkında dahi olmamaktır. 
Bu manada tevazunun en güzel misalini Efendimizde (s.a.s.) görüyoruz. Alemlere rahmetolarak gönderilen Resul-i Ekrem, tevazunun ne olduğunu bizzat yaşayarak göstermiştir. Fahr-ı kâinat Efendimiz, (s.a.s.) ashabı ile birlikte çalışmış, en fakirlerle aynı sofrada yemek yemiş, çocuklara selam vermiş, kendi işini bizzat kendisi yapmıştır. Kendisini diger insanlardan ayrı görmediği gibi aşırı övgüde bulunmamaları konusunda ashabını uyarmıştır: “Hristiyanların Meryem oğlunu (İsa”yı) övmekte aşırı gittikleri gibi siz de beni övmede aşırılık göstermeyin. Şüphesiz ki ben Allah”ın kuluyum. Onun için bana “Allah”ın kulu ve resulü” deyin.” (Buhari, Enbiya 48.) Melik peygamber değil kul peygamber olmayı tercih eden Allah Resulü, muzaffer bir komutan olarak Mekke'yi feth ettiği gün tevazu ile başını eğerek şehre girmiştir. 
O gün kendisine biat etmek üzere gelen kişinin, karşısında heyecandan titrediğini görünce “Sakin ol! Ben bir kral değilim. (Güneşte) kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum.” Buyuran Nebi-yi Ekrem eşsiz ahlakıyla tevazu dersi vermiştir tüm insanlığa. (İbn Mâce, Et'ıme, 30.) 


Sufiler insanın kalbi- nin kibirden arındırılip tevazu ile kuşanması hususunda tavsiyelerde bulunmuşlardır. Büyük veli 


Abdulkadir Geylani Hazretleri kişinin tevazuyu elde etmesi için öncelikle karşılaştığı herkesi kendisinden daha faziletli görmesi gerektiğini söyler: “Eğer yaş olarak benden küçük ise bu karşılaştığım kişi, Allah'a isyan etmemiştir hiç. Benimse isyanım boldur. Eğer yaşlıysa benden şu karşılaştığım, Allah'a kulluğu benden öncedir. Âlim ise bana bana verilmeyen ona verilmiştir. Bilmediğimi bilir. İlmiyle amel eder. Cahil ise eğer, bilirim ki cehaleti isyan iledir. 
Ben ise bildiğim halde günah işliyorum. Benim akıbetim nasıl olacak, onunki nasıl? Bilmiyorum. Eğer kâfir ise bilmem ki Müslüman olup akıbetinin hayır üzere olup olmayacağını. Belki de ben küfür üzere ölürüm de akıbetim berbat olur.” Tüm bu tavsiyeleri sıralayan Abdulkadir Geylani Hazretleri tevazu hasletine sahip olanların her türlü belalardan salim olarak Allah'ın saf ve sevgili kulları zümresine dâhil olacağını ekler. (Abdülkâdir Geylâni, Fütühu'l-Gayb, Sufi Kitap, İstanbul 2020, 5.219) 











İblisi Allah”ın 


rahmetinden uzaklaştıran Hz. Âdem'e karşı duyduğu kibriydi. Yani kendisini ondan üstün tutmasıydı. Halbuki onu da Âdem'i de yaratan Hak Teâlâ'ydı. 
İnsan nefsi de kendisini diğer insanlardan büyük görerek 


bu hataya düşüp kibre kapılabilir. 
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İblisi Allahın o rahmetinden uzaklaştıran Hz. Âdem'e karşı duyduğu kibriydi. Yani kendisini ondan üstün tutmasıydı. Hâlbuki onuda Âdem'i de yaratan Hak Teâlâ'ydı. İnsan nefsi de kendisini diğer insanlardan büyük görerek bu hataya düşüp kibre kapılabilir. Sadi Şirazi, ateşten yaratılan şeytanın tabiatı gereği ateş gibi yükselme arzusunda olduğunu ancak topraktan yaratılan Âdem'in ise toprak gibi alçakgönüllü olmaya meyilli olduğunu şöyle anlatır: “Ey insan Cenab-ı Hak seni topraktan yaratmıştır. Toprak gibi gönülsüz, mütevazı ol. Madem ki topraktan yaratıldın ateş gibi haris, cihanı yakıcı inatçı olma. Korkunç ateş baş kesti, yükseldi sivrildi. 
Toprak ise acz ve alçaklık gösterdi. Ateş yükseldiği (kibirlendiği) için ondan şeytan yaratıldı. 
Toprak tevazu gösterdiği için ondan Âdem yaratıldı.” 


Hz. Mevlana da toprak gibi olmayı öğütler tevazuyu arayanlara. Tüm yaratılmışlara bağrını açan ve ne yaptığına kim olduğuna bakmadan önüne nimetlerini seren toprak nasıl da alçakgönüllüdür. Kibirle kalbi taşlaşanlara karşı rengârenk çiçeklerle karşılık verir toprak: “Baharların tesiriyle taş yeşerir mi? Toprak ol ki renk renk çiçekler bitiresin.” 
Tüm yaratılmışlara gönlünde yer veren Bizim Yunus'tan dinleyelim tevazuyu: 


Tevazu ile gelsin kimde erlik var ise 


Merdivenden iterler yüksekten bakar isen 


Kim ki yüksekte gezer er geç yolundan azar 


Dış yüzüne o sızar içinde ne var ise. m 
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Söyleşi: Mehmed Feyzi KILIÇ 


METİN EMEKSİZ: — 


“İnsanların hayatlarının her alanına dokunmamız gerekir.” 





İmamlık vazifenizin yanı sıra gerek caminizin gerek caminizin yakınındaki anaokulunun tamirat, tadilat ve hatta temizlik işlerini eşinizle birlikte yapıyorsunuz. Neden böyle bir hizmeti üstlendiniz ve bu gayretleriniz cemaatiniz nezdinde nasıl karşılık buldu? 


Öncelikle bana bu imkânı verdiğiniz için size çok teşekkür etmek istiyorum. Bildiğiniz üzere imamlık özveri isteyen bir görevdir. Göreve ilk başladığımız yerler genellikle kırsal kesimler olur ve çoğunlukla imkânların kısıtlı olduğu yerlerdir. Buralarda görevli olan kişiler, birçok imkândan mahrumdur. Bu mahrumiyet de onlara daha çok sorumluluk yükler. Ben ve benim gibi pek çok imam arkadaşım görevli olduğumuz camilerin eksiklerini gidermek adına yapılan çalışmalarda birçok sorunla karşılaşıyoruz. Biz imamlar da kendi imkân ve becerilerimizi zorlamak durumunda kalıyoruz. 
Çünkü görevli olduğumuz caminin eksiklerini, tamirat ya da tadilatını bir şekilde halletmek zorundayız. Dolayısıyla kendimizi camilere yönelik çeşitli hizmetlerin içerisinde buluruz. 













Allah'ın yeryüzündeki evi olan camiler biz imam hatip ve müezzinlere, geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın ve bizlerin yetiştiği okullarımız da öğretmenlerimize emanettir. Görev yaptığımız köye eş durumundan geldim. Bu köyde ben imamlık yaparken eşim de anaokulu öğretmenliği görevini yerine getirmeye çalışıyordu. Ancak görev için geldiğimiz okul ve camide yapılması gereken çeşitli işler vardı. Eşimle oturup hem camimizin hem okulumuzun eksikliklerinin neler olduğunu ve neler yapabileceğimizi konuştuk. Bu mekânların bizlere emanet olduğu bilinciyle cami ve okulumuzun hem dışarıdan hem içeriden daha güzel görünmesi ve temiz olması için çalışmalarımıza başladık. Öncelikle okulumuzun içini dışını boyadık, temizliğini yaptık. Velilerimiz ve çocuklar çok memnun kaldılar. Özel- 


likle çocukların çeşitli renklere boyanmış tertemiz bir okulun onları karşılaması çok hoşlarına gitti. Sonrasında eşimle birlikte camimizin de içini dışını boyadık, halılarını yıkadık. 
Camide bazı fayans işleri de vardı. Bunları da elimden geldiği kadar tamir ettim. Eşimle birlikte yaptığımız bu çalışmalar cemaatimizin çok hoşuna gitti. Karı koca, beraber cami ve okullarını sahiplenip böyle ilgilendiğimiz için ayrıca memnun olduklarını belirttiler. 


imamlığı sadece namaz kıldırmak ya da Kur'an-ı Kerim öğretmek olarak görmeyip bizzat hayatın içinde olup insanlara bir şekilde faydalı olmak, insanlığın yararına bir şeyler yapabilmek ve böylelikle Allah'ın rızasını kazanmak olarak görüyorum. Eşim ve ben bu duygu ve düşüncelerle elimizden ne geldiyse yapmaya çalıştık. Rabbim inşallah kabul buyurur. 





Siverek ilçesi gençlik koordinatörü olarak gençlere yönelik çalışmalarınızdan ve projelerinizden bahseder misiniz? 

Gençlerimize yönelik tüm çalışmalarımızda ilçe müftümüz Muhammed Çiçek Hocamız bizlere çok yardımcı oldu ve bu konuda önümüzü açtı. Öncelikle bizlere sonuna kadar verdiği desteklerden ötürü kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gençlik koordinatörlüğü olarak pandemiden önce gençlerimizle haftalık cami buluşmaları yapıyorduk. 
Bu cami buluşmalarında sohbetlerimiz oluyor ve sohbetlerimizi çeşitli ikramlarla daha güzel hâle getirmeye çalışıyorduk. 
Gençlerle halı saha maçları ve 





turnuvaları düzenliyorduk. Bu gençlerimizle camilerin dışında da Siverek Gençlik Merkezi'nde buluşup çeşitli projeler üzerine konuşup istişareler ediyorduk. 
Son olarak gençlerimizle bir internet sitesi üzerinden radyo yayını yapmayı düşündük. 
Bu radyo yayını ile canlı olarak günlük vaazlar, ilahiler ve söyleşilerle diğer gençlerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Gençlerin akıllarına takılan konularda onları aydınlatmayı ve yine onları radyomuza konuk almayı planlıyoruz. Normalleşmeye geçer seçmez projemizi hayata geçireceğiz ve tüm faaliyetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Rabbimden içerisinde bulunduğumuz bu pandemiden bizi ve tüm insanlığı en kısa zamanda kurtarmasını diliyorum. 








Din hizmetinde bulunan meslektaşlarınıza tecrübelerinizden yola çıkarak neler söylemek istersiniz? 


Din hizmetinde bulunan bizlerin öncelikle Hz. Peygamber'in (s.a.s.) varisi olduğunu düşünmemiz ve o vazifenin ağırlığına uygun bir yaşam sürdürmemiz gerekiyor. Bizler kendimizi insanlardan ve toplumdan soyutlayamayız. İnsanların hayatlarının bütün alanlarına dokunmamız ve her alanda olmamız gerekir. Çünkü insanların manevi yönden desteğe duyduğu ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Dolayısıyla insanların da bizlerden bu konuda beklentileri çok fazla. 
İnsanlar bizlerden sadece namaz kıldıran, Kur”an okuyan bir imamdan ziyade kendi hayatlarına dokunan ve hayatlarının her anında yanında bulunan 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kişiler olmamızı o bekliyorlar. 
Bizler de onların hayatında yer alırken aslında kendi hayatımızı da ortaya koymuş oluyoruz. 
Bundan ötürü kendi hayatımıza da bir çekidüzen vermemiz elzem bir hâl alıyor. 





Diyanet İşleri Başkanımız Prof. 
Dr. Ali Erbaş Hocamız, gençlerimize çok önem veriyor ve bizlerin de en az on gençle irtibat hâlinde olmamız gerektiği tavsiyesinde bulunuyor. Hocamızın bu tavsiyesinin ne kadar doğru olduğu her geçen gün daha da gün yüzüne çıkıyor. 
Bizler de özellikle gençlerimize yönelik çeşitli projelerle onlara ulaşmanın yollarını aramalıyız. 
Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz bizlerden el uzatmamızı bekliyor. Gençlerimizi ve onların fikirlerini önemsemeliyiz. m 


Öz Geçmiş 


Metin Emeksiz, 15 Ekim 1991 
tarihinde Tokat merkezde Çat kasabasında doğdu. İlk ve ortaöğretimi kasabadaki okulda tamamladı. 2011 yılında Tokat İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 3 Aralık 2015'te imam hatip olarak göreve başladı. 2017 yılında GOP Üniversitesi Reşadiye MYO Bilgisayar Programcılığı ve 
2018 yılında da AÖF İlahiyat 
ön lisans programından, 2021 
yılında da Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Hâlen Şanlıurfa ili Siverek ilçesi Dardağan Mahallesindeki Dardağan Camii'nde imam hatip olarak görevini sürdüren Metin Emeksiz, evli ve bir çocuk babasıdır. 
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ıbris”ta tarih boyunca Hitit, Mısır, Bizans, Roma 

gibi pek çok uygarlık 

hüküm sürmüştür. Kim Akdeniz'de rahat hareket etmek istiyorsa gözünü Kıbrıs'a dikmiş ve oldukça stratejik bir bölgede olmasından dolayı da Kıbrıs sürekli el değiştirmiştir. Yüzyıllar boyunca çeşitli milletlerin egemenliği altına giren Kıbrıs, XVI. 
yüzyılda Venediklilerin elindeydi ve Venedikliler Ada'da 82 yıldır hüküm sürüyorlardı. Ada o yıllarda âdeta İstanbul, Suriye ve Mısır arasında işleyen Türk ticaret gemilerine karşı bir saldırı üssü gibiydi. Ancak diplomatik alanda Venedikliler yaptıkları saldırıları kabul etmiyor, bu saldırıların kendilerinden habersiz bir şekilde korsanlar tarafından gerçekleştirildiğini iddia ediyordu. 








Nihayet şehzadelik yıllarından itibaren Kıbrıs'ı almak isteyen Sultan II. Selim'in atları Ada korsanları tarafından alıkonulunca padişah artık vaktin geldiğini düşünür ve Kıbrıs” almaya karar verir. Fetih hazırlıklarını tamamlayan Lala Mustafa Paşa komutanlığında 50 bin piyade, 6 bin yeniçeri ve süvariden oluşan 200 gemilik bir Osmanlı donanması, 15 Mayıs 1570”te Kıbrıs'ı fethetmek için yola çıkar. Temmuz ayı başında Kıbrıs'a ulaşan Osmanlı donanması ilk olarak Lefteri Kalesi'ni, 9 
Temmuz'da da kuzeydeki Girne Kalesi'ni alır. Ardından Lefkoşe, 
50 gün süren kuşatmayla ele 
geçirilir. Sonra Limasol, Larna- ka ve Baf Osmanlı hâkimiyetine girer Magosa kuşatması ise tam 11 ay sürer ve kalenin 
1 Ağustos 1571'de düşmesiyle 
Kıbrıs seferi tamamlanır. 


Osmanlı hâkimiyeti altına giren halk Venedikliler zamanındaki ağır vergilerden ve baskılardan kurtuldu. Toprağa bağlı kölelik sistemi kaldırılarak din hürriyeti tanındı. Ada'nın Türkleşmesi için Konya-Karaman ve İçel bölgelerinden Kıbrıs'a göçmenler yerleştirildi. Zaman içerisinde Rumlar ve çeşitli milletlerden insanlar birlikte yaşamaya devam ederken Kıbrıs, 1832 yılında Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından ele geçirildi ancak Sultan Abdülmecid döneminde tekrar Osmanlı hâkimiyetine girdi. 


Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından kısa süreli ele geçirilmesi sayılmazsa şayet, Kıbrıs tam 
307 yıl boyunca Osmanlı hâkimiyetinde kalır lâkin Osmanlı Devleti'nin gücünü kaybetmeye yüz tuttuğu XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yaşanan 93 Harbi'nde (187 7- 1878) Osmanlı büyük bir yenilgiye uğrar. Bu savaşta âdeta devletin bel kemiği kırılmıştır fakat yine de Ruslara ödün vermek istenmemektedir. Birleşik Krallığın baskısı üzerine Osmanlı Kıbrıs'ı geçici süreliğine onlara kiralar. Mülkiyet Osman- l'da olsa da yönetim tümüyle İngilizlerin eline geçmiştir. Aradan yıllar geçer ve Birinci Dünya Savaşı patlak verir. Osmanlı ile İngiltere düşman saflarındadır ve özellikle İngiltere hemen her cephede Osmanlı'yla savaş hâlindedir. Bu hengâmede ise İngiltere Kıbrıs” artık tamamen aldığını bildirir yani Ada artık tamamen İngilizlerin olacaktır. 
Osmanlı kendi toprağını öyle hemen bırakmak istemese de Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkar. Mondros Ateşkes Antlaşması, Milli Mücadele ve nihayet yapılan Lozan Barış Antlaşması ile Türkiye Kıbrıs'taki tüm haklarından vazgeçmek zorunda kalır. 


Rumların ENOSİS hayali 


Rumların ve Türklerin yaşadığı Ada 1925 yılında Kraliyet Kolonisi ilan edilir. Rumlar tarihi soykırımlarla dolu olan İngiliz hâkimiyetini Ada'da istemez ve ayaklanma başlatırlar. Kiliselerin duvarlarına ENOSİS yazarlar. ENOSİS yani Kıbrıslı Rumların Yunanistan'la birleşmesi. Takip eden yıllarda birkaç ayaklanma ile geçiştirilse de 1950'li yıllara gelindiğinde Ada Rumlarının ENOSİS hayali git gide artar. Aslında ENOSİS Kıbrıslı Rumların İngilizlerin Kolonisi olmayı kabul etmemeleri ile ortaya çıkmış ve bağımsızlık hayaliyle yeşermiştir. Fakat tüm bunların yanında Ada'da yaşayan Türkleri kimse hesaba katmamış ve onların düşüncesini önemsememiştir. 


15 Ocak 1950'de Kıbrıs Rum 
Kilisesi, Türk toplumundan habersiz, gizlice bir oylama yapar ve yüzde 96 oyla ENOSİS/BİR-LEŞME kabul edilir. Bu isteğe Türkiye karşı çıkar çünkü orada kendi vatandaşları da vardır ve o topraklar esasında ecdat yadigârıdır. 1954 yılına gelindiğinde Yunanistan birleşme isteğini Birleşmiş Milletlere taşır fakat Ada'daki Türk nüfusu sebebiyle istek geri çevrilir. Rumlar için bu defa hedef Türkler olmuştur çünkü birleşmemeye sebep, onlar için Türklerden başkası değildir. 








Hedefleri Türkleri Ada'dan kaçırmak olduğundan yıldırma 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politikalarına başlarlar. Türkleri doğdukları, büyüdükleri, hayat buldukları topraklardan atmak için uğraşan Rumlara karşı Türklerin topraklarından gitme niyetleri söz konusu bile değildir. Kıbrıslı Rumlar, Yeoryos Grivas önderliğinde EOKA isimli silahlı örgütü kurarlar. 
Grivas Ada'da yaşayan gönüllü Rumları Yunanistan'a götürerek askeri kamplarda eğitir ve tekrar Kıbrıs'a savaşmaya getirir. EOKA Ada'ya iner inmez İngilizlerle savaşır ve sonrasında hedeflerine Ada'da ENOSİS'e karşı olan Müslüman Türkleri koyarlar. Silahsız Türklere karşı saldırılar her geçen gün artar; Yunanistan'dan silahlar getirilir, Türkler topraklarından kanlı bir şekilde atılmak istenir. “Ya Ada'yı terk edeceksiniz ya da Ada'ya gömüleceksiniz.” zihniyetiyle Türk köylerine saldıran 
EOKA mensupları sebebiyle 33 
köyün boşaltılması zorunluluğu doğar. İnsanlar kendi topraklarında güvende değildir; can ve namus emniyetlerinden endişe etmektedirler. 





Türk Mukavemeti Teşkilatı 


Türkler Ada'nın taksim olmasını ister ancak silahsız olmaları sebebiyle çatışmalar gün geçtikçe acı bilançolar doğurur. Evler, camiler, iş yerleri basılıyor; sivil halk kadın, çoluk çocuk demeden acımasızca öldürülüyordu. 
İngiltere, Yunanistan ve Türkiye Kıbrıs'ın geleceği ve Ada'daki 
sorunların giderilmesi için 29 
Ağustos 1955'te Birinci Londra Konferansında bir araya gelir. 
Toplantıda Yunanistan bağımsızlık ister, Türkiye ise Kıbrıs'ın Kuzey kesiminin bir il olarak Türkiye'ye bağlanmasını önerir. Yunanistan bu teklifi toptan 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reddedip Türkiye'yi taraf olarak dahi görmediğini belirtince Konferans daha tamamlanma- dan dağılır. Ada'da ise baskılar git gide artar. Şiddetin ve öldürmenin EOKA mensuplarının gözünde sınırı yoktur. Kıbrıslı direnişçilerin öncüleri olan Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş Ankara'ya ulaşıp Türkiye Cumhuriyeti'nden yardım isterler. İçişleri Bakanlığı'nda Fatin Zorlu ile görüşüp olayın vahameti ortaya konulduktan sonra TMT yani Kıbrıs Türk Mukavemeti Teşkilatı kurulur. Kıbrıslı Türk mücahitler artık EOKA'nın karşısında kendilerini savunabileceklerdir. 


Nihayet sahte İş Bankası Mütettişi kimliği ile Ali Conan isimli bir kişi Türkiye'den Ada'ya gider ancak esasında bu kişi Kıbrıs'a giden ilk TMT komutanı Piyade Albay Ali Rıza Vuruşkan'dır. Kıbrıs'ta halkı örgütleyip ilk silah sevkiyatını sağlar. Ada'nın suyu artık neredeyse kaynamaya başlamıştır. Birleşmiş Milletler devreye girer, Türkiye-Yunanistan toplantısı yapılır. İki ülkenin dışişleri bakanları günlerce tartışır toplantılarda. Yunanlılar, kendilerinin Ada'ya 650 asker, Türklerin ise 150 asker göndermesi konusunda israrlıdır. 
Ankara sayıyı az bulup kabul etmez. Başbakan Adnan Menderes sayının eşitlenmesini söyler. Nihayet dengeler kurulur ve ülkenin güvenliğini sağlamak için 650 Türk, 950 Yunan askeri garanti edilir. 11 Şubat 1956 
tarihde taraflar arasında Londra ve Zürih Antlaşmaları imzalanır. O vakte kadar bir sömürge toprağı olan Kıbrıs 16 Ağustos 
1960 tarihde, iki toplum lideri 


arasında imzalanan anayasayla bağımsız hale gelir. 


Kıbrıs'ta cumhuriyet ilan edilmiş, İngilizler Ada'dan çekilmişlerdir. Antlaşmaya göre Rum cumhurbaşkanı Rum toplumu, Türk cumhurbaşkanı yardımcısı ise Türk toplumu tarafından seçilecektir. Başpiskopos Makarios Cumhurbaşkanı, Dr. Fazıl Küçük ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı'dır. Kıbrıs”ta artık Türkiye, Yunanistan ve İngiltere olmak üzere üç garantör devlet vardır. Taraflardan biri anayasaya aykırı hareket ederse diğer devletler müdahale edeceklerdir. 





Köyler basıldı, Müslümanlar katledildi 


Bir müddet her şey olumlu sürse de Makarios bir anda vaziye- te aykırı hareket etmeye başlar. 
Garantörlerden O anayasadaki maddelerin değiştirilmesini isteyip reddedilince yeniden silaha sarılırlar. “Türkleri bu topraklarda istemiyoruz.” diyerek yeniden zulme başlarlar. Köyler basılır, mahalleler yakılır, Müslümanlar acımasızca öldürülür. 
Ada'ya 20 bin Yunan askeri çıkarılması söz konusu olunca Türkiye 1964 yılında müdahale kararı alır. Ancak Amerika başkanının İsmet İnönü'ye gönderdiği mektup nedeniyle donanma geri döner. Kıbrıs'a çıkartma yapmak için donanmanın hazır 





olmadığı gerekçesi öne sürülür. Bu defa Makarios, Rauf Denktaş'ı istenmeyen adam 


ilan eder ve İngiltere toplantısı sonucu Kıbrıs'a girmesi yasaklanır. Gizlice ülkesine girmek isterken yakalanıp tutuklanır ancak Yunanistan'daki darbe üzerine serbest bırakılır. 





Yeni Yunanistan hükümetinin ilk işi Kıbrıs meselesi olur ve Ada'ya asker gönderir. Fakat bu defa Makarios ile yeni hükümetin çıkarları uyuşmaz. Makarios “Eğer bir gün ENOSİS olacaksa askeri cunta zamanında olmamalıdır.” fikrini savunur. Bu kez yeni cunta Makarios'a darbe yapar ve 1974 yılında bir gece hükümet binasını basar. Makarios arka bahçeden bir İngiliz helikopteri ile Malta Adası'na kaçmayı başarır. Yeni cumhurbaşkanı EOKA'nın tetikçisi, yüzlerce masum insanın katili, acımasızlığı ile tanınan zalim Nikos Sampson olur. Sampson Kıbrıs'ta Helen Cumhuriyeti'nin ilan edildiğini ve Ada'nın Yunanistan'a bağlandığını açıklar. 
Kıbrıslı Türkler yıllardır yaşadıkları zulüm sebebiyle neredeyse sona gelmişlerdir. 


Türkiye'de Başbakan Bülent Ecevit, yardımcısı ise Prof. 
Dr. Necmettin o Erbakan'dır. 
1974”teki olaylar bardağı tasiran son damla olmuştur. 
Hükümet İngiltere'den yardım istemiş ancak yine yalnız bırakılmıştır. Nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti kararını vermiş ve Yavru Vatan'a müdahale kararı almıştır. 


Parola: Ayşe tatile çıksın! 


Genelkurmay hazırlığını tamamlar ve 19 Temmuz'da donanma Mersin Limanı'ndan ayrılır. 20 Temmuz sabahı Rauf Denktaş'a sabah tam beşte Türk donanmasının Kıbrıs'a geleceği haber verilir. Artık Kıbrıs Harekâtı başlatılmıştır. 


Sabah saat altıda denizden top sesleri gelmeye başlar ve Beş Parmak Dağları'nda paraşütle 


? Türkiye'de 
Başbakan Bülent 
Ecevit, yardımcısı ise Prof. Dr. 
Necmettin 
Erbakan'dır. 
1974'teki olaylar bardağı taşıran 

son damla olmuştur. Hükümet İngiltere'den yardım istemiş ancak yine yalnız bırakılmıştır. 
Nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti kararını vermiş 

ve Yavru Vatan'a müdahale kararı almıştır. 





inen yüzlerce Türk askeri görünür. Çıkarma yapan gemiler karaya yanaşır, 8 bin asker Ada'ya ayak basar. Havadan inen birliklerle buluşmak kolay olmaz elbette. Askerler zorlu yolları aşar, çatışmaya girer. Her kaya- nın altı temizlenir, direniş gösteren Rumlar engellenir. Fakat birlikler bir türlü bir araya gelemez, zorlu geçen bir gecede Beş Parmak Dağları'nda askerlerimizden haber alınamaz ancak kahraman Türk askeri sabaha kadar direnir. Sabahın ilk ışıklarında Türk jetleri semada görülünce Kıbrıs artık derin bir nefes alır. 
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Bu sırada Türkiye tedirgindir ve Yunanistan”ın ülkeye saldırma tehdidi vardır. Ancak Türkiye'nin Kıbrıs Çıkarması ile Yunanistan'daki cunta rejimi de çökmüştür. 21 Temmuz Pazar sabahı Türk askerleri Beş Parmak Dağları'nı EOKA mensuplarından temizlemiş ve hep birlikte zeybek oynamaktadırlar. 
Kıbrıs halkının yanına ulaştıklarında ise halk onları gözyaşlarıyla karşılar. 


İlk harekâttan sonra Birleşmiş Milletler devreye girer ve Türkiye yoğun bir diplomasi trafiğine sürüklenir. Amaç Türkiye'yi oyalamak ve o sırada Ada'daki Türk askerine karşılık Ada'ya Yunan ve İngiliz askerini yığarak Türk askeri harekâtını etkisizleştirip yaptıkları tüm teklifleri kabul ettirmektir. Cenevre'deki görüşmeler sürerken Kıbrıs'taki Türk köylerine saldırılar yapılır. Artık her geçen dakika hayat memat meselesidir. Ya harekâta devam edilmeli yahut bir anlaşma sağlanmalıdır. Yapılan konferanstan bir sonuç çıkmayacağını anlayan Turan Güneç Türkiye'yi arar ve o tarihi cümleyi sarf eder: “Ayşe tatile çıksın.” 








Ayşe aslında Turan Güneş'in kızının ismi olsa da bu cümle ikinci harekâtın parolasıdır. 


Nihayet ikinci harekât başlar: Köyler bir bir geri alınır, esir Türkler kurtarılır. Rumlar ve İngilizler karşılık dahi veremez. 
Ada'nın yüzde 35'i ele geçirilir ve Türk halkı güvene kavuşturulur. Türk askeri Rumlara karşı yeni bir zafer daha kazanmıştır. Türk bayrağı Ada'da gururla dalgalanmaktadır. m 
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ZULME BAŞKALDIRAN PEYGAMBER: 


HZ. MUSA 


Prof. Dr. Âdem APAK Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 


özlükte bir şeyi ona ait 

olmayan yere koymak 

anlamındaki zulüm din, 

ahlak, hukuk gibi alanlarda terim olarak belirlenmiş sınırları çiğneme, haddi aşma, haktan batıla sapma, kendi hak alanının dışına çıkıp başkasını zarara sokma, rızasını almadan birinin mülkü üzerinde tasarrufta bulunma, zorbalık, bilhassa da güç ve otorite sahiplerinin sergilediği haksız ve adaletsiz uygulama gibi anlamlarda kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de iki yüzden fazla yerde zulüm kavramı küfür, şirk veya Allah'ın hükümlerini çiğneme, günah işleme, yirmiyi aşkın ayette beşeri ilişkilerde haksızlığa sapma anlamında kullanılmıştır. Yetmişten fazla ayette Allah'ın hiç kimseye hiçbir şekilde zulmetmeyeceği, insanların dünyada uğradıkları zararların ve ahirette uğrayacakları cezaların kendi kötülüklerinin karşılığı olduğu, inkârcıların ve kötülük işleyenlerin sonuçta kendilerine zulmettikleri belirtilir. (Mustafa Çağrıcı, Zulüm, DİA, XLIV, 510-511.) 
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İlahi vahyi insanlara ulaştırmakla görevli olan davet elçileri peygamberlerin en önemli sorumluluklarından birisi de yeryüzünde zulmü önlemek adına zalimlerle mücadele etmektir. 
Kur'an'da da ifadesini bulduğu üzere Allah'a karşı gerçekleşen zulmün en büyüğü şirk iken (Lokman, 31/13), Allah'ın kullarına karşı yapılan zulüm ise en geniş anlamıyla insanlara karşı hak tanımaz bir şekilde hareket etmektir. Allah elçilerinin görevi hem tevhide çağırıp şirke karşı mücadele etmek, hem de insanlar arasındaki adaletsizliği ortadan kaldırmaktır. Bu mücadeleyi Kur'an-ı Kerim'in şehadetiyle yerine getiren peygamberlerden birisi de Hz. Musa'dır. 








Hz. Musa, hem Yahudilik ve Hristiyanlığa hem de İslam'a göre büyük bir peygamber ve İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden kurtaran bir liderdir. 
O aynı zamanda gerek Kur'an-ı Kerim, gerekse hadislerde geçmiş peygamberler arasında kendisinden en çok söz 





edilen peygamberdir. Nitekim Kur”an”da onun dünyaya gelişi, saraya girişi, ardından Medyen'e gidişi, peygamber olarak seçilişi, İsrailoğullarını kurtarmak için Firavun'a gönderilişi, Firavun ile mücadelesi ve İs- 


railoğullarını Mısır'dan çıkarışı, Sinâ'da ilahi emirleri alışı, çöldeki olaylar ve İsrailoğullarına rehberlik edişi teferruatıyla anlatılmaktadır: “Hatırlayın ki sizi, Firavun taraftarlarından kurtardık. Çünkü onlar size azabın en 





kötüsünü reva görüyorlar, yeni doğan erkek çocuklarınızı kesiyorlar, (fenalık için) kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Aslında o size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı”. 
(Bakara, 2/49.) 


Hz. Musa dünyaya geldiğinde annesine çocuğunu emzirmesi, endişelendiği takdirde onu bir sandığa koyarak nehre bırakması ve kaygılanmaması bildirilerek; oğlunun kendisine geri getirileceği ve ileride peygamber olacağı müjdelenir: “Bir zaman, vahyedilecek şeyi annene (şöyle) vahyetmiştik: “Musa'yı sandığa koy; sonra onu denize (Nil'e) bırak; deniz onu kıyı- ya atsın da benim düşmanım ve onun düşmanı olan biri onu alsın? (Ey Musa! Sevilmen) ve 





benim nezaretimde yetiştirilmen için sana kendimden sevgi verdim. Hani, kız kardeşin gidip “Ona bakacak birini size bulayım mı?” diyordu. Böylece seni, gözü gönlü mutluluk dolsun ve üzülmesin diye annene geri verdik. Ve sen, birini öldürdün de seni endişeden kurtardık. 





Seni iyiden iyiye denemeden geçirdik. Bunun için yıllarca Medyen halkı arasında kaldın. 
Sonra takdire göre (bu makama) geldin ey Musal” (Taha, 


20/38-40.) 


Yine Kur”an”da Hz. 


kaza ile bir Mısırlıyı öldürmesi olayı ve ardından Mısır'dan çıkışıyla ilgili başından geçenler, nihayet Medyen'de yaşadıkları da zikredilir. “Musa şehirde iken biri kendi tarafından, digeri düşman tarafından olan iki adamı birbiriyle dövüşür buldu. 
Kendi tarafından olanı, düşmana karşı ondan yardım diledi. 
Musa da ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. 
(Bunun üzerine:) “Bu şeytan işidir. O, gerçekten saptırıcı, apaçık bir düşman. dedi. Musa: “Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim (başıma iş açtım). Beni bağışla dedi. Allah da onu bagışladı. Çünkü çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olan ancak O'dur. 
Musa: 'Rabbim! Bana lütfettigin nimetlere andolsun ki artık suçlulara (ve suça itenlere) 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asla arka çıkmayacağım. dedi. 
Şehirde korku içinde, (etrafı) gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen kimse, feryat ederek yine ondan imdat istiyor. Musa ona (yardım isteyene) dedi ki: 'Doğrusu sen, besbelli bir azgınsınl” Musa, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince o adam dedi ki: “Ey Musal Dün bir cana kıydığın gibi bana da mı kıymak istiyorsun? Demek, düzelticilerden olmak istemiyor da bu yerde ille yaman bir zorba olmayı arzuluyorsun sen!” Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi: “Ey Musal İleri gelenler seni öldürmek için hakkında müzakere ediyorlar. Derhal (buradan) çık! 
İnan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim. dedi. Musa korka korka, (etrafı) gözetleyerek oradan çıktı. ‘Rabbim! Beni za- 


? Bir gece vakti 
Musa'ya yola çıkması emredilir, Firavun ve adamları da onların peşine düşer. Musa asası ile denize vurur 

ve deniz yarılır. 
İsrailoğulları 

denizi geçer ancak Firavun ile askerleri 





boğulur. 


limler güruhundan kurtar. dedi. 
Medyen'e doğru yöneldiğinde: “Umarım, Rabbim beni doğru yola iletir? dedi. Musa, Medyen suyuna varınca orada (hayvanlarını) sulayan birçok insan buldu. Onların gerisinde de (hayvanlarını) engelleyen iki kadın gördü. Onlara: 'Derdiniz nedir?” 
dedi. Şöyle cevap verdiler: “Соbanlar sulayıp çekilmeden biz (onların içine sokulup hayvanlarımızı) sulamayız; babamız da çok yaşlıdır” Bunun üzerine Musa, onların yerine (davarlarını) sulayıverdi. Sonra gölgeye çekildi ve: “Rabbim! Doğrusu bana indireceğin her hayra (lüttuna) muhtacım. dedi. Derken, o iki kadından biri utana utana yürüyerek ona geldi: “Babam, bizim yerimize (hayvanları) sulamanın karşılığını ödemek için seni çağırıyor. dedi. Musa, ona (Hz. Şuayb'a) gelip başından geçeni anlatınca o: 'Korkma, o zalim kavimden kurtuldun. 
dedi. (Şuayb'ın) iki kızından biri: “Babacığım! Onu ücretle (çoban) tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse, güçlü ve güvenilir olandır. dedi. 
(Şuayb) dedi ki: 'Bana sekiz yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini sana nikâhlamak istiyorum. Eğer on yıla tamamlarsan artık o kendinden, yoksa sana ağırlık vermek istemem. 
İnşallah beni iyi kimselerden (işverenlerden) bulacaksın.” 
Musa şöyle cevap verdi: “Bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım, demek ki bana karşı husumet yok. Söylediklerimize Allah vekildir.” (Kasas, 28/15-28.) 


Hz. Musa, süresini tamamlayın- 


üzerime borçtur. Size Rabbiniz- 





ca ailesiyle birlikte Medyen'den ayrılır. Nihayet Tür civarına geldiğinde dağda ateş görür. Yolu soracak birini bulmak veya bir ateş parçası almak için yaklaştığında vadinin sağ yamacından gelen bir sesle kendisine peygamber olarak seçildiği bildirilir, delil olarak da asa ve beyaz el (yed-i beyzâ) mucizeleri verilir. Mezkür iki mucize, Firavun ve adamlarına karşı Musa'nın haklı ve yetkili olduğunu göstermek üzere Allah tarafından verilmiş iki delildir: “Ve “asanı at!” (denildi). Musa (attığı) asayı yılan gibi deprenir görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. “Ey Musa! Beri gel, korkma. Çünkü sen emniyette olanlardansın. 
(buyuruldu). “Elini koynuna sok; kusursuz, bembeyaz çıkacaktır. 
Korkudan (açılan) kollarını kendine çek. İşte bu ikisi Firavun ve onun adamlarına karşı Rab- bin tarafından iki kesin delildir. 
Çünkü onlar, yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır. (diye seslenildi).” (Kasas, 28/31-32.) 





Hz. Musa İsrailoğullarını kurtarmak üzere Firavun'a gitmekle görevlendirilir. Firavun'a, Allah”ın elçisi olduğunu söyleyip kendisine inanması için ona asa ve beyaz el mucizelerini gösterir. Bunun üzerine Firavun Mısır'ın önde gelen sihirbazlarını toplar. Sonunda Musa'nın asası sihirbazların oyuncaklarını yutar. Aciz kalan sihirbazlar Musa'ya iman edince Firavun tarafından cezalandırılırlar: “Musa dedi ki: “Ey Firavunl Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Allah hakkında gerçekten 


den açık bir delil getirdim, artık İsrailoğullarını benimle bırak!” 
(Firavun) dedi ki: “Eğer bir mucize getirdiysen ve gerçekten doğru söylüyorsan onu göster bakalım. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. O hemen apaçık bir ejderha oluverdi! Ve elini (cebinden) çıkardı. Birdenbire o da seyredenlere bembeyaz görünüverdi. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki: “Bu çok bilgili bir sihirbazdır. O, sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz?” Dediler ki: “Onu da kardeşini de beklet, şehirlere toplayıcılar (memurlar) yolla. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun”a geldi ve: “Eğer üstün gelen biz olursak bize kesin bir mükafat var mı?” dediler. (Firavun): “Evet hem de siz mutlaka yakınlarımdan olacaksınız.” 
dedi. (Sihirbazlar), “Ey Musa sen mi (önce) atacaksın, yoksa atanlar biz mi olalım?” dediler. 
“Siz atın. dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler, onları korkuttular ve büyük bir sihir gösterdiler. Biz de Musa'ya, “Асап! at!” diye vahyettik. 
Bir de baktılar ki bu, onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yapmakta oldukları yok olup gitti. İşte Firavun ve kavmi, orada yenildi ve küçük düşerek geri döndüler. Sihirbazlar ise secdeye kapandılar. 
‘Âlemlerin Rabbine iman ettik. 
dediler. “Musa'nın ve Harun'un Rabb'ine. dediler. Firavun dedi ki: “Ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Bu, hiç şüp- 











başkasını söylememek benim 


hesiz şehirde, halkını oradan çıkarmak için kurduğunuz bir 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tuzaktır. Ama yakında (başınıza gelecekleri) göreceksiniz! 
Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağıml” Onlar da: 'Biz zaten Rabbimize döneceğiz. dediler. Sen sadece Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandığımız için bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimizl Bize bol bol sabır ver, Müslüman olarak canımızı al” dediler.” (Araf, 7/104-126.) 








Bir gece vakti Musa”ya yola çıkması emredilir, Firavun ve adamları da onların peşine düşer. Musa asası ile denize vurur ve deniz yarılır. İsrailoğulları denizi geçer ancak Firavun ile askerleri boğulur: “Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık, Firavun”un taraftarlarını da siz bakıp dururken denizde boğduk.” (Bakara, 2/50.) 
“Biz de ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerinden intikam aldık ve onları denizde boğduk.” (Araf, 7/136.) 





Allah”ın tevhidi ikame etmek ve yeryüzündeki zulmü ortadan kaldırmak için gönderdiği son elçi Hz. Peygamber (s.a.s.) ümmetine “Allah'ım! Fakirlikten, kıtlıktan, zillete düşmekten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.” (Müsned, П, 540.) şeklinde dua etmeyi öğütlemiş, kendisi de “Sakın zulmetmeyin ve kendinize zulmettirmeyin.” tavsiyesinde bulunmuş, bu ifadesinin önemine binaen üç defa tekrarlamıştır. 
(Müsned, V, 72.) (Bu konuda: Ömer Faruk Harman, Musa, DİA, XXXI, 207-213. Ayrıca; Cağfer Karadaş, Hidayet Rehberleri Peygamberler, Bursa 2013, s. 95-102.) m 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BİR ARAYIŞIN ROMANI: 
HAY BİN YAKZAN 


| Suavi Kemal YAZGIÇ 


danın ana karadan 

ayrı olması ütopya yazarlarının, filozofların, 

edebiyatçıların ilgisini çekegelmiştir. Böylece okur, dünyadan soyutlanmış bir karakter üstünden hayata ve insana dair o an içinde bulunduğun- dan farklı bir tecrübeyi tadar. 
“Issız ada” bir tür, bir janr ismi olabilecek kadar çok edebi metne ilham kaynağı olmuştur. 
Daniel Defoe'nin Robinson Cruoese romanı dolayısıyla “Robinsad” anlatı yahut “Adasal anlati” da denir bu türe. Alegorik bir anlatı olan Hay bin Yakzan, her ne kadar yazarının metni kaleme almasındaki murat Batı edebiyatında kaleme alınan “ıssız ada” anlatılarını kaleme alan yazarların muratlarından çok farklı olsa da içeriğiyle değil de temasıyla bir ilham kaynağı olmuştur. 


Alegorik anlatı geleneği 


İslam dünyasında felsefi birikimin gelişiminde alegorik anlatıların önemli bir yeri vardır. 
İbn Sina, Huneyn bin İshak'ın 


Yunanca'dan çevirdiği Salaman ve Absal öyküsünden yararlanarak Hay bin Yakzan”ı kaleme alır. Ibn Tufeyl'in Hay bin Yakzan'ı bu geleneğin en bilinen eseridir. Ancak bu noktada İbn Tufeyl'in Hay bin Yakzan adlı yapıtı ile İbn Sina”nın aynı adı taşıyan hikâyesi arasında hiçbir ilişki olmadığını hatırlatmamız şart. Aynı ismi taşıyan iki anlatı arasındaki en büyük ortak nokta ikisinin de alegorik metinler olmasıdır esasen. İbn Sina'nın eseri felsefi bir diyalogtur. Bilge 


bir kişi olan Hay bin Yakzan bir filozofla konuşmakta, ona gezip gördüğü beldeleri anlatmaktadır. İbn Sina kendi felsefi görüşlerini hikâyenin ana karakteri Hay aracılığıyla aktarmaktadır. 
İbn Tufeyl ise görüşlerini kendi karakteri Hay bin Yakzan'a sembolik tecrübeler aracılığıyla yaşatmaktadır. İbn Tufeyl'in Hay bin Yakzan'ının tahkiye boyutu İbn Sina'nın kaleme aldığından çok daha güçlüdür. 
İbn Sina'nın Hay bin Yakzan”ı daha sonra Şehabüddin-i Sühreverdi'nin el-Gurbetü”ül-Garbiyye”sine ilham kaynağı olur. 
İbn TüfeyVin Hay bin Yakzan”ı ise İbnü”n-Nefis”in er-Risalet”ül Kamiliye isimli kitabına ilham verir. Natık oğlu Fadıl adıyla yayınlanan kitap Hay bin Yakzan'dan yola çıksa da onun bir kopyası değil başlı başına bir kitaptır ve hem genel olarak peygamberliğin hem de son peygamberin gerekliliğinin akledilmesini konu eder. 








İbn TufeyL'in hikâyesi Gelelim İbn Tufeyl'in Hay bin Yakzan'ına. Önce metnin yazarını tanımakta fayda var. 


İbn Tufeyl, Miladi XII. Hicri VI. 
yüzyılda Endülüs'te yaşamış bir filozof. Tam adı Ebu Bekr Muhammed b. Abdülmelik b. 
Muhammed b. Muhammed b. 
Tufeyl el-Kaysi olan İbn Tufeyl, Endülüste Girnata şehrinin yakınlarında küçük bir kasaba olan Vadfaş”ta (Guadix) doğdu. 
Arapların Kays kabilesine mensup olduğu için Kaysi nispetiyle anılan İbn Tufeyl, Latin dünyasında Ebu Bekr künyesinden dolayı Abubacer olarak tanınır. 
İbn Tufeyl, tıp, astronomi, felsefe ve şiir alanında önde gelen âlimlerden biri kabul edilse de bugün anılmasını sağlayan temel eseri Hay Bin Yakzan'dır. 
(İbn Tufeyl hakkında Taneli Kukkonen'in “İbn Tufeyl: Aklın Yaşamı” adlı kitabı dikkat çekicidir.) 
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Hay bin Yakzan'ı Edward Pococke Latinceye Philosophus Autoditactius (kendi kendine öğrenen filozof) adıyla tercüme eder. Kitap hakkında bir başka ilginç not da Fransızcaya tercüme eden Jean Baptiste Brunet'in “Granadalı Robinson” ismini tercih etmesi. 1672 
yılında Hay bin Yakzan'ın Hollanda dilinde yapılan ilk baskısının imzasız tercümesinin Spinoza'ya ait olduğuna dair çalışmalar mevcuttur. Bir başka filozof olan Leibniz, Albert von Holten'e yazdığı mektupta İbn Tufeyl'in kitabından övgüyle bahseder. Hay bin Yakzan'ın Türkçeye kazandırıldığı tarih ise Batı dillerine göre çok daha yenidir. Nitekim Hay ilk kez Türkçeye Babanzade Reşid tarafından 1923'te Mihrab dergisinde çevrilmiş kitaplaşması ise çok daha sonra gerçekleşmiştir. 
Avner Ben-Zaken dilimize “Hay bin Yakzan'ı Okumak” ismiyle 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tercüme edilen kitabında batı literatüründe Hay bin Yakzan'ın yankılarını uzun uzun tahlil eder. 


Türk edebiyatında Hay bin Yakzan'a dikkat çeken yazarlardan biri Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. 
Tanpınar “On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi”nde kitabın önemini şu sözlerle ifade eder: “Müsteşrikler tarafından o kadar ehemmiyet verilen Hay bin Yakzan'ın o çok güzel hikâyesine gelince, Müslüman âleminin tek romanı olan bu zihni dramda psikolojiden ziyade yahut onunla beraber, çok ustaca idare edilmiş bir muâkale vardır.” 


Hay Bin Yakzan'da anlatılan 


Gelin bu muâkeleye (akıl yürütme) bir göz atalım. 


Hikâye, Hay bin Yakzan'ın doğumuna daha doğrusu varlık sahasına çıkışına dair iki varsayımla başlar. İki seçenekle başlamak, bir dilemmayı metnin başına koymak, bütün metni bir olasılıklar haritasına dönüştürmenin anahtarı gibidir. İbn Tufeyl, en baştan yazdıklarını “mutlaklaştırma” ihtimalini imha etmek istemiştir sanki. İlk varsayıma göre, Hay, bir orta kuşak adasında, organik özellikler kazanmış, tüm elementleri muhteşem bir biçimde dengelenmiş bir çamurdan meydana gelmiştir. 
İkinci varsayım ise komşu adadaki hükümdarın kız kardeşinin yaptığı gizli bir evlilik sonucu dünyaya gelmiştir ve ardından annesi tarafından bir sandığa konulmuş, sandık bu adaya ulaşmıştır. Olan bitenin bir adada yaşanmasıyla ilgili olarak Ahmet Sait Akçay'ın yorumu 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gayet çarpıcıdır: “İbn Tufeyl'in ada metaforunu kullanması da ilginçtir. Ada ötekisi olmayanı çağrıştırır. Nitekim Hayy, zihinsel gelişimi tamamlayıncaya; faal akla varıncaya kadar kimseyle yüzleşmez. Bununla İbn Tufely, bireyin kendi melekelerini kullanarak rahatlıkla tanrı fikrini kabul ettiği gibi farklı ulvi mertebeleri de keşfedebileceğini söylemek ister. Ada metaforunun akla tekabül ettiğini düşünürsek romanı aklın bir ütopyası alarak okuyabiliriz.” 








Bundan sonra varlık sahasındaki Hay'ın, adım adım önce kendi varlığını sonra da genel olarak varlık âlemini idrak etmesinin macerasıdır. Ancak bu macera bir kayıpla başlayacaktır. Onu bularak büyüten, anne rolünü üstlenen ceylanın ölümüyle Hay en başta olduğu gibi yine yalnız kalır. Hay, öncelikle anne rolünü üstlenen ceylanın ölümünü idrak etmek zorunda kalır. Sonraki bütün soruları bu sorudan çıkacaktır. Ölümün, daha doğrusu varlığı canlı kılan şeyin ne olduğu bilgisinin peşinde akıl yürüten ve gözlemler yapan Hay, önce ateşi sonra da alet yapmayı öğrenir. Hayatta olmanın ilk aşaması olan günlük hayat pratiklerini düzene koyan Hay, hem kendi ruhunu hem de âlemi gözlemeye başlar ve yaratıcının zaruretini idrak eder. 
Sonra adasında bütün yalnızlığı ile yaşayan Hay, başka bir insanla karşılaşır. Absal ile... Çünkü toplum olmanın anlamını öğrenmeye sıra gelmiştir. Aksi takdirde hakikat eksik kalacak, cemiyet hâlinde yaşayan insanın ne olduğu sorusu karşılıksız kalacaktır. Sonra Hay bin Yakzan hikâyesinin sonuna şahit oluruz 





ki hikâyenin nihayetini okurlara bırakmakta fayda var. 


Robinson Crusoe'nun farkı Hay bin Yakzan'ın en çok kar- 


şılaştırıldığı kitap Robinson Crusoe. Evet, Bacon'ın “Yeni Atlantis”i, Thomas More'un 


“Ütopya”sı da Hay bin Yakzan ile dolaylı olarak ilişkilendirilir ama söz dönüp dolaştırılıp Daniel Defoe'nin romanına illa ki getirilir. Hatta kimileri “ortak nokta” yorumunu uyarlamanın da ötesine taşıyarak “intihal” demeye vardırır. İki hikâyenin de adada yaşanması bir ortak payda olarak tanımlanabilmesi için yetersizdir. Öncelikle Robinson yetişkin, zihin dünyası tamamlanmış bir birey olarak adaya bir kaza ile düşer. Hay bin Yakzan ise adada büyümüş, zihin dünyası orada şekillenmiştir. Zaten Hay”ın hikâyesi bir zihin dünyasının şekillenmesinin hikayesidir. Robinson ise kendi zihin dünyasını yaşamaya mecbur kaldığı adaya ve karşılaştığı, hatta ismini bile verdiği Cuma'ya empoze etmektedir. 





Bu yüzden Defoe'nin romanına bakmakta fayda var. İngiltere'deki evinden yola çıkıp Brezilya'da çiftlik sahibi olan Robinson, Afrika'dan köle ticareti yapan tüccardır. Bir gün yaşadığı deniz kazası ile otuz yıl yaşayacağı o ıssız adaya düşer. 
Adanın başına gelen 15512 sıfatı da ilginç. Bu ada sadece İngiliz tüccar için sahipsizdir. Defoe'yi yetiştiren medeniyet için ıssız olmak, meskün olmamanın çok ötesinde henüz Batılı haritalarda yer almamış, kayıtlara geçmemiş, Batı mülkünün bir parçası olmamış gibi anlamlar içerir. 
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Robinson Crusoe'nun ilk işi kendini adanın kralı ilan etmektir. Kendisini adanın “efendi”si olarak tanımladığı andan itibaren de adada bulunan her şey üstünde keyfi bir tasarruf kurmaya başlar. Mutlu olmak için yapması gerektiğini düşündüğü her şeyi meşru gören Robinson, yiyeceğinden çok fazla üzüm toplayıp çürüyüp ziyan olmalarında sakınca görmez mesela. 





Robinson kendisinden güçlü olanlara kibar ve yardımsever davranırken, zayıflara karşı ise kaba ve kibirlidir. Nitekim zayıf gördüğü ve ismini vererek “Cuma” olarak tanımladığı insanı köleleştirmekte bir sakınca görmez. Robinson, Cuma'yı Hristiyanlaştırırken üstündeki iktidarını daha da pekiştirir. Ancak onun için gerekirse canını bile vereceğini defalarca söyleyen Cuma'ya şüphe ile yaklaşır ve ilk fırsatta kendisini aldatacağını düşünür. Adada yaşadığı dönem boyunca Robinson'un gözü sürekli gördüğü diğer adalardadır. Hiçbir zaman kendi adasıyla yetinmeyen Robinson, adadan kurtulduğunda bile tapusundan vazgeçmez. 


Nitekim Roger Garaudy, “İslam'ın Vadettikleri” kitabında Hay Bin Yakzan ile Robinson Crusoe'nun aralarındaki benzerliklerden ziyade farklara şu 


sözlerle dikkat çeker: “Bu ıssız ada romanının Robinson hikayesi ile hiçbir ilgisi yoktur. 
Robinson, adasına kendisiyle birlikte ferdiyetçiliğini, silahını, tarıma elverişli hale getirdiği tabiat ve hâkimiyeti altına aldığı Cuma üzerindeki iktidar arzusunu da getirmiştir. Aynı şekilde bu “yi vahşi” olmadığı gibi her şeyi baskısız fakat gelenek içinde öğrenen Rousseau'nun Еті” de değildir.” 


? Hay bin Yakzan'ı 
“kamil insana” 
götüren arayış, 
Robinson için 

söz konusu bile degildir. O “ıssız” diyerek mülkiyetine geçirdiği 

adada “nefs-i emmaresi”nden öteye geçmemekte, nefs-i emmaresi dışında da herhangi bir arayışı aklının ucundan bile geçirmemektedir. 





Hay bin Yakzan'ı “kâmil insana” götüren arayış, Robinson için söz konusu bile değildir. O “Issız” diyerek mülkiyetine geçirdiği adada “nefs-i emmaresi”nden öteye geçmemekte, nefs-i emmaresi dışında da herhangi bir arayışı aklının ucundan bile geçirmemektedir. 





Netice 


Zaten bu yüzden de Hay bin Yakzan'ın önemini Roger Garaudy, “İslam'ın Vadettikleri” kitabında şu sözlerle anlatır: “Felsefe ve tasavvufun bütünlüğü içinde düşünce ile hayatın, ilim ile imanın birliğini gösteren İbn Tufeyl'in felsefi romanı, insan, tabiat ve Allah arasındaki ilişkilerin bilincine varılması ve yaratılması hususunda felsefeye Hyraklit ve Empodekles'den bu yana XVI. asırdan beri Batrda kaybetmiş olduğu tüm boyutları iade ediyor.” 


Hay bin Yakzan”ı daha pek çok defa yeniden yazmaya, okunmaya ve anlamlandırmaya ihtiyacımız var. Her yeniden okuma, yazma ve anlamlandırma Hay bin Yakzan” aramızda dolaştırmaya ve derinleştirmeye devam edecektir. 


Bu anlamda “tamamlanmış” bir kitap değildir Hay bin Yakzan. 
Keşfedilmeyi beklemektedir. m 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öneminin hak dini olan Hristiyanlık adına inşa edilen Ayasofya, fetihten sonra da cami olarak yine hak din mabedi olarak kullanılmaya devam etmiştir. 
Kuruluş dönemindeki adına Megale Ekklesia (Büyük Kilise) denilmekte idi. Ancak daha 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sonra teslisin ikinci unsuru olan oğulun vasfı olan sofia (ilahi hikmet) adına Ayasofya denilmeye başlanmıştır. 


Günümüzdeki Ayasofya, aynı yerde mabet olarak kurulmuş üçüncü binadır. Daha önce de burada bir pagan tapınağı bulunduğu rivayetleri vardır. İlk 


bina ahşap çatılı bir bazilika biçiminde yapılmıştır. İnşasına I. Konstantinos döneminde başlanmışsa da oğul Konstantinos döneminde bitirilmiş ve 
15 Şubat 360 tarihinde ibadete 
açılmıştır. Bu ilk bina inşasının bitiminden kırk dört yıl sonra 
20 Haziran 404'te İmparatori- 


çe Evdoksia ve Patrik Krisostomos arasındaki anlaşmazlıktan dolayı çıkan isyanda yakılarak harap edilmiş ve onun yerine П. Thedosius tarafından yeni bir bina inşa edilerek 10 Ekim 415'te tekrar açılmıştır. Bu ikinci mabet de Justinianos ve karısı Teodora aleyhine 13-14 Ocak 532 gecesi çıkan bir ayaklanmada, Nika ayaklanmasında tahrip edilmiştir. Kanlı bir şekilde bastırılan ayaklanmadan sonra İmparator tahrip edilen bu iki binadan daha büyük ve daha muhteşem bir mabet inşa etmeye karar verir. Trallesli (Aydın) Anthemios ile Miletoslu (Milet-Balat) İsidoros”u yeni binanın inşası için görevlendirir. 
537 yılına kadar süren inşaatta 
geniş imparatorluğun her tarafından malzeme getirilmiş, bizzat Justinianos'un gayret ve teşvikleriyle inşaat hızlandırılmış 10.000 usta ve işçi istihdam edilmiş ve nihayet bu muhteşem mabet altı yıl içinde 
tamamlanarak 27 Aralık 537 
tarihinde büyük bir törenle açılmıştır. Bu tören esnasında çok heyecanlı olan İmparator 2ustinianos”un atıyla Ayasofya”nın kapısına kadar gelip içeri girerek “Ey Süleyman seni geçtim.” 
diye haykırdığı rivayet edilir. 


Kuruluşunda kubbe çapı 31-33 metreyi bulan Ayasofya, İstanbuVun deprem kuşağında olmasından dolayı gerek Bizans döneminde gerekse Türkler döneminde epeyce zarar görmüş ve akabinde hemen tamir edilmiş, duvarlara dışarıdan eklenen büyük destek payandaları yardımıyla bugüne kadar ayakta durabilmiştir. 





Nitekim 557 yılındaki depremin de tesiriyle 7 Mayıs 558'de kubbenin doğu tarafının çökmesi üzerine önceki mimarlardan İsidoros'un yeğeni genç İsidoros tarafından tamir edilerek 24 
Aralık 562'de ibadete açılmıştır. 
869 depreminde kubbede beliren çatlaklar ertesi yıl İmparator Basileios tarafından tamir ettirilmiş fakat TI. Basileios zamanında 26 Ekim 986'da vuku bulan depremde kubbenin yine bir kısmı çöktüğünden derhal gerekli tedbirler alınmıştır. Ermeni mimar Tiridat'ın eliyle altı yıl süren tamirden sonra kilise 





KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT ə 


olarak camiye çevrildi. Fetihten hemen sonra Ayasofya'ya kadar gelip avluda şükür secdesine kapandıktan sonra kubbeye kadar çıkarak İstanbul'u seyreden Fatih Sultan Mehmet, yapının ve çevresinin harap görüntüsü karşısında çok üzülmüş ve şu meşhur Farsça beyti söylemiştir: 





“Perdedâri miküned der kasr-ı Kayser ankebüt 
Büm nevbet mizened der târem-i Efrâsiyâb” 





(Kayser”in kasrında örümcek 





13 Mayıs 994”te açılmıştır. 


1204”te IV. Haçlı Seferi ile İstanbulu işgal eden Latinler burada Ayasofya'nın tarihinde görebileceği en büyük tahribata ve hakarete sebep olmuşlardır. 
Bütün zenginlikleri çalınıp Avrupa devletlerine götürülmüş, türlü rezaletlere şahit olmuştur Ayasofya. 





İstanbultekrar Bizans idaresine geçtikten sonra da tamir gören Ayasofya İstanbul'un Türkler tarafından fethine kadar üzerindeki harabiyyeti bir türlü atamamıştır. Hatta Evliya Çelebi'ye göre, İstanbul'un fethinden birkaç yıl önce yine bir depremde zarar gören Ayasofya'nın kuzey tarafını tamir etmek üzere Ali Neccar adındaki Türk mimarı Edirne'den İstanbul'a gönderilmiştir. Gerekli takviyeyi yapan mimar Edirne'ye dönüşünde müstakbel minarenin kaidesini de hazırladığını açıklamıştır. 





Ayasofya, İstanbul'un fethinden sonra dönemin örf ve âdetleri gereği şehrin büyük kilisesi 


perdedarlık ediyor, 


Efrasiyab”ın sarayında da baykuş nevbet çalıyordu.) 


Fatih, burada ilk namazı kıldıktan sonra hem camiyi kendi hayratının ilk eseri olarak vakfetmiş hem de İstanbul'un imarı ve Müslümanlaştırılması için kolları sıvamıştı. Ayasofya artık İstanbul'un ulu camii olmuş, “Ayasofya Cami-i Kebiri” olarak isimlendirilmişti. Papaz odaları medreseye çevrilmiş, batı tarafına hemen ahşaptan bir minare ilave edilmişti. Bu medrese daha sonra epeyce değişikliğe uğrayacak ancak fetihten sonra ilk medrese olma unvanını her zaman koruyacaktır. Minare ise uzun yıllar ahşap olarak kalacak daha sonra yapılan ilavelerle sayısı dörde çıkarılacaktır. Minarelerin hangi sultanlar döneminde yapıldığına dair kaynaklarımızda farklı bilgiler yer almaktadır. Caminin güneybatı köşesindeki tuğla minare II. Bayezid zamanında, güneydoğu köşesindeki minare II. Selim zamanında, kuzeydeki iki minare ise III. Murat zamanında ilave edilmiştir. Caminin içinde mihrabın iki tarafındaki şamdanlar Kanuni'nin Budin seferinden sonra oradan getirdiği şamdanlardır. Ayrıca camiin içerisindeki iki adet mermer küp ise III. Murat tarafından Bergama'dan getirtilip oraya yerleştirilmiş, içerisi normal zamanlarda su ile doldurulup abdest almak için kullanılmış ancak kandil gecelerinde bu küplerin içerisine bal şerbeti veya diğer şerbetler konularak cemaate ikram edilmiştir. 


1651 yılında Teknecizade İbrahim Efendi tarafından yazılan hatların camiyi süslediğine şahit olmaktayız. Daha sonra 1849'da bu yazıların yerini Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından yazılmış olan eşsiz hat levhalarının aldığını görmekteyiz ki bu levhaların çapı 7,5 metredir. Ayasofya müze olduktan sonra bu levhalar dışarıya çıkarılmak istenmiş, kapıya sığmadıkları için içerde bırakılmış ve günümüze kadar gelmişlerdir. Ayrıca mihrabın hemen sağ tarafında yer alan ve hat sanatında eşsiz örnekler olan yazılar ise sırasıyla TI. 
Mustafa, ПІ. Ahmet ve TI. Mahmut tarafından yazılmışlardır. 


Fetihten sonra burası kilise iken kubbenin tam ortasında, “İsa yeryüzünün nurudur.” şeklinde yer alan yazı değiştirilmiş onun yerine Nur suresinde yer alan “Allah yerlerin ve göklerin nurudur.” manasına gelen 35. 
ayet yazılmış ve buna ek olarak bugünkü minberin yerinde bulunan ve üzerinde “İsa Allah”ın oğludur.” manasına gelen yazının yer aldığı papazların vaaz 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ettikleri kürsü kaldırılmış, yerine ise “Allah sameddir, doğmamıştır, o doğurulmamıştır.” 
manasına gelen İhlas suresinin yazıldığı minber konmuştur. 


I. Mahmut döneminde Ayasofya'ya pek çok eklemelerde bulunulduğunu görüyoruz ki bunları kapılarında “Ya Fettah” yazan kütüphane, muvakkitha- ne, sıbyan mektebi, şadırvan ve imarethane şeklinde sıralayabiliriz. Kütüphane kurmakla ünlü olan bu sultanımız bizzat 
kendisi bu kütüphaneye 2000 
civarında kitap bağışlamıştır. 
Şadırvan gerçekten bir sanat şaheseridir. Barok tarzında yapılmış olan şadırvanın üzerinde Kaside-i Bürde'nin ilk on altı beyti, bir tarih beyti ve ayrıca “Biz her şeyi sudan yarattık.” 
(Enbiya, 21/30.) ayet-i kerimesi yazılmaktadır. 





Fatih, Ayasofya'da ilk namazı kıldıktan sonra hem camiyi kendi hayratının ilk eseri olarak vakfetmiş hem de 
İstanbul'un imarı ve Müslümanlaştırılması için kolları sıvamıştı. 





Ayasofya, Sultan Abdülmecid döneminde de büyük bir tamirat geçirmiştir. Bu tamirat, Osmanlı döneminde ilk defa yabancı mimarlar yani Fossati kardeşler tarafından gerçekleştirilmiş olup mozaikler gün yüzüne çıkarılmış ve tamirat esnasında yere düşen mozaik parçaları ile camiin girişindeki meşhur Sultan Abdülmecid'in tuğrası işlenmiştir. Bu tamiratın bütün masrafları Şeyhülislam Mekkizade Mustafa Asım Efendi'nin vasiyeti gereği devlete kalan mirasından karşılanmıştır. 


Camimiz, avlusunda ve içinde П. Selim, III. Murat, III. Mehmet, 1. Mustafa ve Sultan İbrahim olmak üzere beş padişah türbesi ve ayrıca pek çok şehzade ve sultanları barındırmaktadır. Cumhuriyete kadar genellikle padişahlar cuma namazlarını burada kılmışlar kandil geceleri burada ihya edilmiş, bilhassa Kadir gecesinde teravih namazlarını hep burada eda etmişlerdir. O gün iftara bütün yabancı elçilik mensupları ve ruhani liderler davet edilir, iftardan sonra da teravih için Ayasofya Camii'ne gelinirdi. Birkaç defa ruhani liderlerin de padişahla birlikte burada teravih namazı kıldıklarına dair rivayetler vardır. Divan toplantıları yapılacağı gün divan üyeleri sabah namazlarını bu camide kılarlar, akabinde Topkapı Sarayı'na giderek meşhur Kubbealtı denilen yerde divanlarını toplarlardı. Padişah özellikle Kadir Gecelerinde ve Cuma Selamlıklarında burada halk ile buluşma imkânı bulur ve halk da padişa- 


ha burada arzlarını sunar, dileklerini iletirdi. 


1931 yılında Amerikan Bizans 
Enstitüsü adına Thomas Whitmore'un Bakanlar Kurulu kararıyla Ayasofya'nın mozaiklerini ortaya çıkarma iznini aldığını görüyoruz. Bu şahıs 1932'de çalışmalarına başlar ve bu çalışmalar sonucunda, şimdi- ki güney tarafı girişi üstünde Meryem, Konstantin ve Justinianos”u tasvir eden mozaik, İmparator Kapısı üstündeki alınlıkta VI. Leon”u İsa önünde secde eder vaziyette tasvir eden mozaik bulunmuş, apsis yarım kubbesinde büyük bir Meryem ile önündeki kemerin alt kısımlarında iki baş melekten biri meydana çıkarılmıştır. 
Yukarı katta ise kuzey galerinin kuytu bir kemer aralığında İmparator Alexandros'un portresi, kuzey kemeri içindeki kalkan duvarının alt kenarında üç aziz, güney galerinin ortalarında İsa, Meryem ve Joannes üçlüsü, nihayet aynı galerinin dip duvarında İmparatoriçe Zoe ve IX. 
Konstantin Monomakhos ile TI. 
İoannes Komnenos”un karısı ve oğlunun resimleri bulunmuştur. 


Bu çalışmalardan sonra Ayasofya 24 Ekim 1934'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilerek Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. Bundan sonra da medresesi yıktırılmış, içerideki halılar kaldırılmış, pek çok kiymetli hat levhaları yerlerinden indirilmiş, eşyaları dağıtılmıştır. Pek çoğunun da akıbeti o bilinmemektedir. Bu levhalardan, sadece yukarıda bahsettiğimiz çapı 7,5 metre olan levhalar geri yerine asılmış 


ancak diğerlerinden bir haber yoktur. 


1934'ten sonra müzeye çevrilen Ayasofya'nın tekrar camiye çevrilmesine dair pek çok müracaatlarda bulunulmuş ancak hiçbir sonuç alınamamıştır. Ta ki 10 Temmuz 2020 tarihine kadar. Bu tarihte, daha önce 


KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT ə—— 





yapılmış bir müracaatı değerlendiren Danıştay 10. Dairesi; buranın vakıf olduğu ve vakfın kuruluş amacından gayrı kullanılamayacağı gerekçesi ile tekrar camiye çevrilmesine karar vermiş ve 86 yıllık bir aradan sonra Ayasofya Camii esaretten kurtularak tekrar cami olarak ibadete açılmıştır. m 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Allah Kur'an'da elçilerine ve mümin kullarına yardım edeceğini bildiriyor. Fakat görüyoruz ki Müslümanlar savaşta yeniliyor, tartışmalarda mağlup oluyor, gelişmişlikte geri kalıyor. Burada bir çelişki yok mu sizce? 


Kitabın da hayatın da ortasından soruyorsun. insanlar genellikle bu tür soruları ve serzenişleri kötü duruma düştüklerinde, yardıma muhtaç olduklarında dile getirirler. Rahattayken, bolluktayken, mutluyken hiç akıllarına gelmez. 
Denizde fırtınaya yakalandıklarında, uçak türbülansa girdiğinde, bir sıkıntıya maruz kaldığında Allah'ın yardımı akıllarına gelir insanların. Onlar da haklı. 
Muhtaç olduğu zaman yardım ister insan, yoksa neden istesin ki? Birisi hocaya oğlundan şikayetlenerek “Efendim, bizim oğlan sınav zamanları namaz kılıyor, sair zamanlar aksatıyor” demiş. Hocanın cevabı ilginç: “Kerata zor zamanda kime başvuracağını çok iyi biliyor”. 


İyi de hocam biz yardım istemeyi değil, yardım yapılmamasını soruyoruz. 

İstemeden yardım yapılır mı, güzel kardeşim? Önce istemesini bileceğiz, istemenin şartlarını yerine getireceğiz, imkanlarımıza bakacağız, daha da önemlisi isteğimiz yerine geldiğinde hakkını verebilecek miyiz, altından kalkabilecek miyiz? Bunun da hesabını yapacağız. Herkes makam ve zenginlik peşinde, layık olup olmayacağını, hakkını verip veremeyeceğini düşünen kaç kişi var? 


Hocam biz bir sıkıntıdan kurtulalım dedik, siz işi zora soktunuz. 


Eee... dünyada yaşamanın kolay olduğunu kim söyledi? Dünya bir yarış meydanı. Taşıyabileceğin kadar yükleneceksin, kaldırabileceğin yükün altına gireceksin! Yüce Allah kullarına acıyor da kullar kendilerine acımıyor. Anadolu insanı ne güzel demiş: “Allah dağına göre kış verir”. Allah'ın verdiğine razı olunmalı, şükredilmeli ki daha fazlasını versin. Kendini de düşünmeli insan, ağır yükün altına girip ezilmemeli, az alıp başkasına muhtaç olmamalı. Nitekim hac ibadeti, sağlık ve mali imkânı olanlara farzdır. 


Hocam sorunu getirip bize bağladınız. 

Evet, sorun biziz zaten. Yüce Allah, bilmemiz için akıl, irade ve duyular; iş yapmamız için güç vermiş. Bu imkânları kullanma- dan, halkımızın deyimiyle “ar- 


ALLAH NEDEN 
YARDIM 
ETMİYOR? 


mut piş ağzıma düş” yok öyle. 
Önce şairin ifadesiyle “ben neyim ve bu hal neyin nesi?” diye bir sormalı. İmkânları ve şartları görmeli, değerlendirmeli ve ardından kendine uygun seçimlerde bulunmalı ki ona göre bir istek listesi oluşturulsun ve bir planlama yapılabilsin. Biradam tabibe gidiyor “ben çok hastayım” diyor. Tabip “nerenizden şikâyetiniz?” diye soruyor, hastanın cevabı “doktor değil misin, sen bileceksin!” şeklinde. 
Tabip bu hastaya nasıl bir teşhis ve tedavide bulunabilir? 


İyi de Yüce Allah her şeyi biliyor, insanların istemesine bile gerek yok? 

Yüce Allah her şeyi biliyor ama hiçbir şeyi de boşa yaratmış değil. Biz bazen olaya tek taraflı yaklaşıyoruz ve esas noktayı kaçırıyoruz. Yüce Allah herkesin ihtiyacını hiçbir çaba ve çalışma olmaksızın karşılayacaksa o zaman akla, iradeye ve duyulara ne ihtiyaç var. Bunlar boşa mı yaratıldı? Öte yandan herkesin isteği her an yerine gelecekse, evrende bir düzen ve işleyiş kanunu olmasına ne gerek var? 
Eğer Yüce Allah evrene bir işleyiş kanunu koymuşsa, insana akıl ve irade vermişse, bunların dikkate alınması ve kullanılması gerekmez mi? 





Öyleyse yardım istemede şartların ve imkanların gözetilmesi gerekiyor. 

Tam da öyle. Şunu bilelim ki bu tür şikayetler ve sorular yüzyıllardır sorulmuş ve hâlâ soruluyor. Sözgelimi bin yıl önce yaşamış olan İmam Matüridi'ye de sorulmuş. O da iki örnekle açıklamış. 


Nedir o örnekler hocam? 


Birincisi neden Müslümanlar savaşlarda yeniliyorlar? Yüce Allah'ın sevgili kulu Hz. Peygamber zamanında da yenilmişler. Matürid”nin verdiği cevap şartlar ve imkânlar gözetilmezse yenilgi kaçınılmazdır. 
Yüce Allah, koyduğu kanunlara uyulduğunu ve yarattığı imkânların kullanıldığını görmek ister. Sabretmek boş oturmak, şükretmek sadece “şükürler olsun!” demek değildir; şartlara ve imkânlara bakmak, ona göre planlama yapmaktır. Aksi tutum, Allah'ın kanunlarını umursamamak ve imkanlarını göz ardı etmek olur. Savaşa çıkıyorsan, şartları gözetecek, kendini ve düşmanı tanıyacaksın, hazırlıklarını yapacak, birlik ve dirliğini sağlayacaksın. Bunlar olmazsa yenilgi kaçınılmazdır. 
Nitekim Uhud Savaşı'nda okçuların emirleri dinlemeyip yerlerini terk etmeleri yenilgiyi getirmiştir. Ne Hz. Peygamber ne de sahabiler dönüp Allah'ı suçlamamışlar ve kendilerine yardım etmediğini düşünmemişlerdir. 
Şu bilinmelidir ki başarıda akıllı planlama ve sağlam irade çok önemlidir. Bu, bilinçli ve kararlı harekettir. Ondan sonrası Allah'a kalmıştır. Tevekkül de bundan sonra başlar. Eğer hâlâ başarılı olunmamışsa, sabırla başarı yolları aranmalı, planlar tekrar gözden geçirilmeli, Al- 


lah'a dua ederek işlerin kolaylaşması ve başarılması talep edilmelidir. Öte yandan tutulan yol yanlışsa derhal dönülmeli, doğruysa başarı için Allah'tan umut kesmeden kararlı bir şekilde devam edilmelidir. Bütün bu değerlendirmeler, Allah'ın indirdiği Kitap ve Elçisinin sünnetinin kılavuzluğunda akıl ve irade imkânlarının kullanılmasıyla olur ancak. 





İkinci örnek demiştiniz? 

İkincisi ise bilimsel ve düşünsel tartışmalarda (o Müslümanların mağlup olması, geri kalması. 
Bilimsel ve düşünsel noktada başarının iki sırrı vardır: Ömrünü ilme vakfetmek, uygun ve başarıya götürecek bir yöntem izlemek. Eğer bu ikisinden birisi yoksa başarısızlık yine kaçınılmazdır. Aslında iki örnek birbirinden bağımsız değildir. Dikkat edilirse her ikisinin de altında insanın aklını, iradesini ve duyularını kullanması; şartlarını ve imkânlarını gözetmesi yatmaktadır. Nitekim tarihe baktığımızda ve günümüzdeki halimizi gözlemlediğimizde başarının ve başarısızlığın nedenlerini çok açık bir şekilde görmemiz mümkün. Allah bazı Müslümanlara petrol gibi bir imkan vermiş ama çıkarmasını ve işlemesini yapabilecek bir bilgi ve donamına sahip olmadıkları için hep başkalarına muhtaç olmuşlar. İşte akıl ve fikir burada kullanılmalı ki bilgi ve donanım elde edilsin, eloğluna muhtaç olunmasın. 
Allah petrol verdi bir de mühendis versin demek ne kadar saçmaysa, Allah akıl-fikir verdi bir de para pul versin demek aynı şekilde saçmadır. Daha da acısı, Allah”ın verdiği akıl ve iradenin isyankara, sahtekara, zorbaya, hayalciye ve rüyacıya kiraya ve- 


KAFAMA TAKILANLAR e 


rilmesi. İşte bu tiplerin öte dünyada mazeretlerinin kabul edilmeyeceğini Yüce Allah açıkça bildirmektedir (Rum, 30/57.) 





Bütün bu söyledikleriniz yapıldığı halde, başarısızlık yine de olursa? 


Öncelikle gerekenlerin yerine getirildiğinin tespiti iyi yapılmau. Buna rağmen olmuyorsa ya yol yanlış ya da yöntem. Eğer bunların da doğru olduğu düşünülüyorsa umutla ve sabırla Allah”tan başarının gelmesi beklenmelidir. Eskilerin vakt-i merhun diye güzel bir ifadesi var. 
Zamanı gelmeden bir şey olmaz, başarı gerçekleşmez. Bir de bilelim ki bu dünya imtihan alanıdır. Yüce Allah bazen vererek bazen de alarak kullarını sınar. 
Bunun da bilincinde olmak gerekir. “Gevşeklik göstermeyin ve üzülmeyin, siz üstünsünüz, çünkü müminsinizl” (Al-i İmran, 3/139.) 
buyuruyor Yüce Allah. Üstünlük sadece bu dünyada değildir. Öte dünyayı da hesaba katmak gerekir. Alimlerimizin dikkat çektiği en önemli husus da budur. 
Başarı ve üstünlük sonuca göre değerlendirilir. Gerçek sonuç ve gerçek başarı mahşer yerinde belli olacaktır. O yüzden mümin kişi bütün düşüncesini ve çalışmasını bu dünyayla sınırlamaz. 
“Ey Rabbimiz bize hem dünyada hem ahirette güzellik ver” (Bakara, 2/201) diye dua eder. Bu dünyada neyin hayrımıza olduğun tam bilmeyebiliyoruz. O yüzden isterken hayırlısını istemek gerek. 





“Elbette biz hem dünyada hem de şahitlerin bulunacağı mahşer gününde elçilerimize ve müminlere yardım edeceğiz” (Mümin, 40/51; İmam Matüridi'nin görüşü için Te'vilâtü”l-Kur'an'daki bu ayetin 





yorumuna bakılabilir.) m 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ILIMLE TEZYIN 
EDİLMİŞ BİR ÖMÜR: 


MUHAMMED HAMİDULLAH 
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Koray ŞERBETÇİ 








X. asır İslam dünyası için 

politik anlamda bir yılanlı 

kuyu gibiydi. Sömürgeciligin etkisi zirveye ulaşmış, Müslüman milletlerin çoğu siyasi bağımsızlıklarını kaybetmişlerdi. I. 
Dünya Savaşı sonucu Osmanlı Devleti'nin yıkılması da bu krizi derinleştirmişti. 


Bunun yanında Batı dünyasının teknikte ilerlemesinin meydana getirdiği, yeryüzüne tahakküm edici iklim de Müslümanların bu hâlini pekiştirmekteydi. Müslüman dünya sadece siyasi krizlerle uğraşmıyor, bu hegemonyanın etkisiyle sosyal bir krize de sürükleniyordu. İşte tam 


bu noktada ortaya çıkan ilim ve fikir sahasındaki öncü Müslüman şahsiyetler bu karanlık havada adeta bir deniz feneri gibi XX. asrın fırtınalı ikliminde Müslümanlara yol göstermek için hayatlarını ilme adıyorlardı. 
Bu ışıklardan birisi de 19 Şubat 1908'de İngiltere sömürgesi olan Hindistan”ın Haydarabad şehrinde parlamaya başladı. 


Köklü ilmi geleneğe sahip bir ailede, Haydarabad Nizamlığı başmüftülerinden Ebu Muhammed Halilullah'ın oğlu olarak dünyaya gelen Muhammed Hamidullah, adını XX. asrın İslam âlimleri arasına yazdıracak ve yetiştirdiği talebeleriyle bir fikir yolu inşa edecekti. 


Hamidullah pek çok Müslüman âlim gibi ilk eğitimini babasın- dan aldıktan sonra dini eğitimini Camia Nizâmiyye'de tamamladı ve günümüzün yüksek lisans derecesine denk “mevlevi kâmil” unvanını aldı. Ardından Osmâniye Üniversitesi Hukuk Fakültesinde devletler hukuku alanında yükseköğrenimine devam etti. Bu sağlam eğitimden sonra o dönemde Hanefi alimlerinin eserlerini neşretmek amacıyla oluşturulan “Meclisü İhyai”l-mağrifi”n-Nu”möniyye”- ye katıldı. 





Muhammed Hamidullah, devletler hukuku alanında uzmanlaştığından okulu tarafından doktorasını tamamlamak için Almanya”nın Bonn şehrindeki Rheinische Friedrich Wilhelms Üniversitesine gönderildi. 
Bu zaman diliminde kendisini Avrupa ile sınırlamadı. Çalışmalarını San'a, Mekke, Medine, 


Beyrut, Şam ve Kahire gibi Müslüman ülkelerin kütüphanelerinde sürdürdü 


Bu süreçte yolu Türkiye'ye de düştü. Takvimler 1932 yılını gösterirken İstanbul'a geldi ve Şerafettin Yaltkaya, İsmail Saib Sencer, Hellmut Ritter, Osman Reşer gibi ilim adamlarıyla görüştü. 


Aslında ülkesine dönüp orada çalışmalarını devam ettirmek istiyordu ama 1948 yılında Hindistan'ın Haydarabad Nizamlığı'nı işgal etmesi üzerine ülkesine dönmedi. Zaten Haydarabad'ın bağımsız bir devlet olarak tanınmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yaptığı için Hindistan hükümeti de onun Haydarabad topraklarına girmesini yasaklamıştı. Uzun yıllar İngilizlerce yönetilmiş Hindistan'ın İngiltere ile arasında suçluların iadesi antlaşması yapması üzerine İngiltere'ye de gidemez ve nihayetinde Fransaya sığınma başvurusunda bulundu. Kabul edilince bu ülkeye yerleşti 1996 yılına kadar orada vatansız (heimatlos) statüsünde yaşadı. 





Sürgün hayatının hüznünü ilmi çalışmalarıyla gidermeye çalışsa da rahatsızlığı ilerleyince 1996'da Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Florida eyaletinin Jacksonville şehrindeki akrabalarının yanına yerleşti. 
17 Aralık 2002 tarihinde vefat 
etti. 


Paris'te çatı katında bir âlim 


Aslında Muhammed Hamidullah gibi bir âlimin hayatı çok basitçe tarif edilecek olursa iki 


ÖNCÜ ŞAHSİYETLER ə— 


nokta bütün meramı anlatır gibi görünmektedir: Mütevazı bir yaşam ve çalışma aşkı. 


Yaşamına kuş bakışı bakıldığında tüm ömrünü İslam araştırmalarına adamış olan Hamidullah, bir aile bile kurmamış, günümüz insanının vazgeçilmez hak saydığı ihtiyaç ve etkinliklere bile el uzatmamıştır. 
Onun dünyası kütüphaneler, ilim meclisleri ve seyahatlerin- den ibaret kalmıştır. 


Bütün dünyanın dünyevi ışıltısıyla gözlerini kamaştıran Paris gibi bir şehirde o, küçük bir apartmanın çatı katında, tek oda denebilecek sade daire- de, kendi hayatıyla ve gündelik ihtiyaçlarıyla ilgili hiç kimsenin yardımını kabul etmeden yaşamıştır. 


Öyle ki ilerleyen senelerde ortaya koyduğu eserler milyonlarca insan tarafından okunmus olmasına rağmen hayatının son dönemini ciddi bir maddi sıkıntı içinde geçirmiştir. Ortaya koyduğu eserlerin hacmi düşünülünce bunun bir çelişki olduğu akla gelebilir ama onun bütün adımlarını maddi bir beklenti 


olmadan ilahi rızayı eksene alarak attığı göz önüne alınırsa çok da garip bir durum olmadığı rahatlıkla görülebilir. 


Çalışmaya ve üretmeye programlı bir hayat 





Muhammed Hamidullah”ın sosyal bakımdan sade hayatı yanında çalışma hayatı ise oldukça yüksek tempoluydu. Hamidullah bu bakımdan çok disiplinli ve çok çalışkan birisiydi. 
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budur. 


Öğrencilerinin tanıklığı ışığında denilebilir ki çalışma tarzında çok titiz olan Hamidullah, çalışacağı konu üzerine iyice odaklanır ve onu birçok kaynaktan araştırarak çalışırdı. Zamanı bir kuyumcu terazisi hassasiyetin- de verimli bir şekilde kullanan ve bir anını dahi israf etmeyen bir alimdi. Örneğin çalışmaları sırasında bir eliyle tutup sayfalarını çevirdiği kitabın bölümlerini âdeta fotokopi çeker gibi hızlı bir şekilde Arapça not aldığı, öğrencileri tarafından aktarılmıştır. 


Çok yönlü bir zihne sahip olan Hamidullah; Arapça, Farsça, Urduca, İngilizce, Almanca, Fransızca makale ve kitaplar yazabilecek dil kabiliyetine sahip bir ilim adamıydı. Öyle ki bu diller arasında Türkçe de vardı. 


Bu çalışma sistemini ancak sıkı bir disiplinle sağladığı için harcayacak boş bir zamanı olmadığını herkes bildiğinden ziyaretine gidenler soracaklarını sorarlar ve ayrılırlardı. Kendisi davetlere pek katılan biri deёна. Ama bunun tek istisnası ilmi toplantılardı. Böyle bir top- 
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* Hamidullah'a göre bir alanı derinlemesine bilen ama bütünü ıskalayan bir âlimin pratikte Müslümalara yol göstermesi çok zordu. Kendisinin uzmanlık alanı İslam Hukuku olmasına rağmen İslam Tarihi, hadis, tefsir, dil gibi diğer ilimlerde de eserler kaleme alabilmesindeki mantık 


lantıya çağrılsa hemen davete icabet ederdi. Bu tutumunu da yine Müslüman bir âlimin ciddiyetiyle ve sorumluluk duygusuyla temellendirmişti. Şöyle demişti: “Gel, İslam'ı ve peygamberi anlat. diye davet geldi mi, senin reddetme lüksün yok!” 


Hamidullah modern 

insana ne anlattı? 

İslam dünyasının ciddi krizlere girdiği ve seküler yaşam tarzının egemen olduğu bir asırda tabiri uygunsa dinin, modern hayatin müştemilatına hapsedildiği bir dönemin âlimiydi Muhammed Hamidullah. Bu nedenle o, eserlerini farklı bir tarzda kaleme aldı. Derin bilgisi dolayısıyla ele aldığı konuları oldukça basit ve anlaşılır bir tarzda yazmıştı. 
Eserlerinin çoğunun hedef kitlesi, İslam hakkında hiçbir bilgisi olmayanlardı. 





Onun hedefi; İslami araştırmaları bir uzman ciddiyetiyle yapmak ama uzmanlığın en büyük hastalığı olan fildişi kulede hapsolup kalmaktan kurtarmaktı. 
Bu nedenle sadece masabaşı 


çalışmalarla yetinmemiş, saha- ya da inerek ilmi konferanslarla bu bilginin yaygınlaşmasını arzulamıştır. Eserlerini yazarken temel derdi de budur. 


Modern ve seküler bir dünyada İslamiyet'i anlatma derdini omuzlayan Hamidullah, 1ѕlam'a bütüncü bir yaklaşım geliştirmeye gayret etmişti. Peki, bunun yararı ne olacaktı? 


Ona göre bir alanı derinlemesine bilen ama bütünü ıskalayan bir alimin pratikte Müslümalara yol göstermesi çok zordu. 
Kendisinin uzmanlık alanı İslam Hukuku olmasına rağmen İslam Tarihi, hadis, tefsir, dil gibi diğer ilimlerde de eserler kaleme alabilmesindeki mantık budur. Böylece Hamidullah, İslam'a bir araştırma alanı olarak bütünsel yaklaşma düşüncesini elle tutulur hâle getirmiştir. 





Hamidullah'ın yaklaşımıyla İslam'ı tüm boyutlarıyla anlayan Müslümanlar, onu pratiğe dökebilecekler böylece günümüz dünyasında ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve düşünsel süreçlere katılabileceklerdir. 
Aksi takdirde İslam? tarih bilinci içinde kavramadan, bir bütün olan İslam'ın herhangi bir sahasında yapılacak araştırmanın anakronizme düşme ihtimali yüksek olacaktır. 


Bu yol takip edildiğinde hem Müslümanların halk boyutun- da hem de akademik düzeyde XIX. asırda şiddetlenen ve XX. 
asırda zirveleşen bunalım aşılabilecektir. 


İslam Peygamberi 


Elbette bütün bir ömrü araştırma, çalışma ve yazmayla geçen Muhammed Hamidullah gibi ciddi bir İslam âliminin pek çok değerli eseri mevcuttur. Gerek büyük çapta eserleri gerekse kitapçık hacmindeki eserlerinin hepsi bilimsel yöntemle ve aynı ciddiyetle kaleme alınmış çalışmalardır. Ama bu eserler içerisinde birisi daha yaygın bir okumaya tabi tutulmuş ve tabiri uygunsa daha fazla kişi tarafından tutulmuştur. Bu, “İslam Peygamberi” adlı çalışmasıdır. 
Peki, nedir bu eserin teknik özellikleri? 


Hamidullah, Hz. Peygamber'in hayatını ilk elden verilere ve kaynaklara dayanarak incelediği bu eserin üzerindeki çalışmasında bu konudaki diğer çalışmalardan farklı olarak yeni baskılarına sürekli yeni bilgiler eklemiştir. 
Çeşitli dillere çevrilen bu çalışmada konular bildiğimiz siyer kitaplarının aksine sistematik düzenle anlatılmıştır. 


Hz. Peygamber'in hayatı hakkında yapılmış diğer çalışmalara bakıldığında Hamidullah”ın “İslam Peygamberi” çalışmasında yöntem olarak çok büyük farklılıklar hemen okuyucu tarafından hissedilebilir. Bir örnek vermek gerekirse uzun seneler üzerinde çalıştığı bu eserinde yer alan “Dünyanın İlk Yazılı Anayasası” kısmı genişletilerek ayrı basım ile neşredilmiş ve bu çalışma “Dünya Anayasa Tarihi” çalışmalarına Hamdullah”ın getirdiği yeni bir katkı olarak kaydedilmiştir. Bu 





bakımdan velut bir eserdir demek yanlış olmayacaktır. Peki, Hamidullah'ın bu eseri kaleme alma düşüncesi neydi? 





Kendisi bu mühim eserin ortaya konuluş amacını şöyle dile getirmiştir: “İnsan hayatı iki büyük ayrım taşımaktadır: Maddi ve manevi. Bu iki alan arasında ayarlı bir denge meydana getirmek, böylesine dengeli bir hayatın yaşanan örneğini diğer insanlara vermek, şu fani insanlara hidayet yolunu göstermeye çalışan biri için herhâlde ideal bir şey olacaktır. Tarihte, hayatları taklit ve takip edilmeye değer iyi bir örnek teşkil eden çok sayıda hükümdar, âlim, veli ve diğer birçok büyük şahsiyetler görülmektedir. Vefatının üzerinden on dört asır 


* Hamidullah, Hz. 
Peygamber'in hayatını hem 
Batı'ya hem de Müslümanlara yeniden ama çağın ilmi metotlarını kullanarak anlatmış ve Hz. 
Peygamber'in rehberliğini modern insana bir kurtuluş pusulası olarak teklif etmiştir. 





ÖNCÜ ŞAHSİYETLER e 


kadar bir zaman geçmiş ve bu arada, ilim inanılmaz gelişmeler kaydetmiş ve hayatımızın şart ve durumları, anlayışları bile derin değişikliklere uğramış olduğu günümüzde, acaba niçin Muhammed aleyhi “s-selamın hayatını inceliyoruz? Bir Müslüman için bu sualin cevabı basittir. Hayatta o rehberin (Resulüllah) gösterdiği yol takip edilmezse Müslüman olunmaz.” 

Bu ifadesiyle Hamidullah, Hz. 
Peygamber'in hayatını hem Batı'ya hem de Müslümanlara yeniden ama çağın ilmi metotlarını kullanarak anlatmış ve Hz. Peygamber'in rehberliğini modern insana bir kurtuluş pusulası olarak teklif etmiştir. 


Geride ne bıraktı? 


Muhammed Hamidullah, çalışmalarında tüm alanlardaki eserlerinde İslam'a daima bir bütün olarak bakmış ve ömrünün tamamını İslam'ı, hukuk, tefsir, tarih, hadis gibi çeşitli ilim dalları içerisinde anlamlı bir bütün olarak görmeye ve anlatmaya adamıştır. Çeşitli İslami ilimler dalında yapmış olduğu çalışmalarıyla İslamiyet'e, Müslümanlara ve insanlığa büyük hizmetlerde bulunmuştur. 


Modern dünyada uzmanlaşma- nın günden güne derinleştiği bir hengamede bu derinleşmenin getirdiği dar alana sıkışıp kalma tehlikesini görerek, İslami ilimlerin birden fazla alanında yazmış olduğu eserleriyle Müstümanlara yepyeni bir yol açmış ve canlı bir saha bırakmıştır.m 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ükemmeliyetçilik son yılların vazgeçilmez trendlerinden biri. 
Sosyal medya, iş dünyası, çevremizdeki insanlar, öğretmenler, ebeveynler bizi daha mükemmel olma yarışı içine dâhil ediyor. Medyada sürekli pompalanan “Sen her şeyin en iyisine layıksın, kusursuz ol, mükemmeli ara!” ifadeleri sahip olduklarımızı görmezden gel- 





memize yol açıyor. Mükemmellik dünyasından içeri bir adım attığımız andan itibarense farkına varmadan ya tüketiyor ya da tükeniyoruz. 


En mükemmeli olsun 


Belki bu cümle sizin de kulağınıza çok hoş geliyor. Başarılı olmak hedeflerinize ulaşmak için mükemmel olmanın, mükemmeli talep etmenin gerekli olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat uzmanlara göre mükemmeliyetçiliğin beslediği “üstün olma arzusu, sıfır hata, katı kurallar” çoğu zaman sağlığımıza, ilişkilerimize zarar veren olumsuz bir durum olabiliyor. 
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25 yıllık klinik tecrübesinde mükemmeliyetçilik 






Ë konusunda yardima ihtiya- 


cı olmayan tek bir hastasının dahi olmadığını ifade eden Dr. 
Dianne Grande'in itirafı, bu sonucu doğrular nitelikte. Virginia Üniversitesinde görev yapan Katie Rasmussen'e göre de mükemmeliyetçilik, bir salgının ve kamu sağlığı sorununun habercisi. Yaptığı araştırmalar her beş çocuk ve gençten ikisinin mükemmeliyetçi olduğunu gösteriyor çünkü. 


Uzmanlara göre hayatta mükemmel olmanın en üst kriter olduğunu düşünen kişiler katı mükemmeliyetçilerdir. Öz degerlerini mükemmellik yolundaki başarıları belirler. Sadece 


inandıkları için bu beklentiye zarar vermeme adına üstün performans sergilemeye çalışırlar. Çevresinden onay görmek ve takdir edilmek çok önemli olduğu için onların isteklerini karşılayamadıklarında sürekli depresif hisseder ve yargılanma korkusu duyarlar. 


İnsanız, mükemmel değiliz 

Daha iyiye ve daha güzele ulaşma çabası aslında Rabbimizin fıtratımıza yerleştirdiği bir eğilimdir. Mearic suresinin 19. 
ayetinde Allah Teâlâ bu özelligimizi hatırlatır bize: “Gerçekten insan tatminsiz yaratılmıştır.” Tatminsiz yaratılmak sahip olduklarımızla yetinmemek, hep daha fazlasını, daha iyisini, daha güzelini talep etmektir. 
Keşifler, gelişim, ilerleme, hayatımızdaki yeni icatlar bu eğilim sayesinde gerçekleşir. Bu 








kendilerine empoze edilen en yüksek standartlara ulaştıklarında değerli olacaklarını kabul ederler. Kişinin kendisine yönelik mükemmeliyetçiliği olarak tanımlanan bu durum, bazı bireylerde ise başkasına yönelik mükemmeliyetçilik olarak ortaya çıkar. Kendi belirlediği yüksek sınırlara çevresinin, ailesinin, eş ve çocuklarının da uymasını bekleyen bu kişiler yapılanları beğenmez, her şeyde bir hata bulurlar. Mükemmeliyetçiliğin bir diğer türü de sosyal odaklı mükemmeliyetçiliktir. Hayatında yer alan kişilerin kendisinden yüksek beklentileri olduğuna 


eğilim olmasaydı kim bilir belki de ilk keşfedilen araçla yetinecek ilk kullanılan telefonla haberleşmeye devam edecektik. 





İnsan hata yapan bir varlıktır. 
Hz. Peygamber'in ifadesiyle “Hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir.” (Tirmizi, Kıyamet, 
39) Hata ve kusurlarımızdan öğrenmek, deneyimlerimizden tecrübeler devşirmek insan olmanın kaçınılmaz sonucudur. 
Her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet kayde- den yalnızca Yüce Allah'tır. 





Mükemmeliyetçi kişi tüketir, muhsin kişi üretir 
Her şeyin en iyisini ve en güzelini 













yapma çabası çoğu zaman mükemmeliyetçilikle karıştırılır. En iyiye talip olarak “ihsan” bilincine sahip kişiler, yaptıkları her işten zevk alır. En büyük gayeleri Allah rızası olduğu için eleştirilmek onları kaygılandırmaz. Hayatın kontrol edilemez yanları olduğunu kabul eder tam ve kusursuz olmanın yaratıcıya mahsus olduğunu bilir, hataları deneyim ve tecrübe olarak görür. Mükemmeliyetçi kişiler ise sürekli tedirgin ve panik hâlindedir. En iyiye ulaşma çabası ve hataya tahammül edememe onları sürekli kaygı içerisinde tutar. Hata yapmaktan ve eleştirilmekten korkarlar. Bu durum fiziksel ve ruhsal problemlere yol açtığı gibi iletişim hatalarını da arttırır. 





Hata yapmak ve bunlardan ders almak insan olmanın doğal sonucudur 

Çok çalışıp kötü bir sonuçla karşılaştığımızda “Üzgünüm, hayal kırıklığına uğradım ama sorun değil, genel olarak iyi bir insanım.” diyebiliyorsak sağlıklı bir kişiliğimiz vardır. Ama hatalar karşısında “Hep başarısız oluyorum, çok daha iyi olmalıydım, yeterince iyi değilim.” şeklinde değerlendirmeler yaptığımızda benliğimize zarar verdiğimizi unutmamalıyız. Kendimize karşı acımasız olduğumuz bu durumlarda bizi rahatlatacak en değerli bilgiyi Peygamberimiz- 


” den öğreniriz: “Eğer siz günah işlemeseydiniz Allah sizi helak eder ve yerinize günah işleyip peşinden tövbe eden kullar yaratırdı.” (Müslim, Tevbe, 9.) 








Günah işlemek, yanlışlarımızdan dönmek, hata ve kusurlarımızın olacağını kabul edip onları iyileştirmeye çalışmak bizim insani yönümüzdür. Sosyal ilişkilerimiz de bu insani yönümüzün varlığı ve gelişmesiyle zenginleşir. 


Pratfall Etkisi 


Araştırmalar mükemmellikten uzaklaştığımızda, hatalarımızı kabul ettiğimizde sevilme oranımızın da arttığını gösterir. 
Sosyal Psikolog, Elliot Aronson tarafından yapılan ve Pratfall Etkisi olarak psikoloji literatürüne giren bir deney bize bu konuda ilginç sonuçlar veriyor. Beynimiz hata yapanları, hatasına gülüp geçenleri, mükemmel olan ya da mükemmel olmaya çalışan kişilerden daha fazla seviyor. 





Deneyde iki farklı gruba sorular sorulur ve cevaplar ses kaydına alınır. İki grubun cevapları insanlara dinletildiğinde ikinci grubun daha çok sevildiği ve daha yüksek puanlar aldığı görülür. İkinci grubun sevilme nedeni ne olabilir dersiniz? İkinci grupta soruları cevaplayan kişiler ufak tefek telaffuz hataları yapmış, sakarlıklarını konuşmalarına da yansıtmıştır. Bu sakarlıklar onları dinleyen insanların gözünde daha doğal ve samimi bir iz bırakmıştır. Karşımızdaki 


kişinin de bir insan olduğuna dair bir iz. 
Tıpkı kendisini görünce heyecanlanıp korkan kişiye; “Sakin ben de senin gibi Kureyş'ten, güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum!” hatırlatmasını yaparak insan insana iletişimle gelişip uzlaşacağımız mesajını her daim veren Peygamber Efendimiz gibi. 








Pratfall Etkisi olarak açıklanan deney elbette bize hatalar yapmamızı telkin etmez. Ama hata yapmanın insani bir olay oldugunu gösterir. “Her şeyde bir çatlak var, ışık oradan sızar.” der L. Cohen. Zayıflıklarımızı kabullenmek, hata ve kusurlarımızla barışmak, hayatın mutlak kontrolünün yaratıcıya has olduğunu idrak etmek bizi insan yapar. 





Her şeyimiz tam ve mükemmel olursa faniliğimizi nasıl anlayabiliriz ki? 

Varsın her şeyimiz tam ve mükemmel olmasın. 


Biz kemale doğru yolculuğa çıkalım! 

Her gün dünden daha iyi olmaya gayret edelim, 

Kâmil insan olma çabası olsun hedefimiz, 

Mükemmel olma değil! 

Her günümüzü bir öncekinden daha iyi ve daha faydalı hâle getirelim. 

Getirelim ki bu yolculuk hep devam etsin. 





İyiye, güzele, kemale doğru... m 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HATIRA DEFTERİ 


HAYATA DOKUNM 


Döndü DEMİRCİ 
İstanbul Sultanbeyli Vaizi 


ayat, yapılan güzel ve nitelikli işlerle anlamını bulur. Yıl 2010, aylardan Kasım, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde Kuran kursu öğreticisi olarak göreve başladım. Daha önce İstanbul'un bazı semtlerinde Kur'an gönüllüsü olarak çalışırken artık meslek hayatıma kadrolu olarak devam edecektim. 


Yıllardır yaşadığım İstanbul'dan ayrılmak, ailem ve çocuklarımla farklı bir yerde yeni bir düzen kurmak oldukça zordu. 
Ancak yapılacak iş, İslam'a ve Kur'an'a hizmet olunca tüm 


zorlukları göze alarak yola çıkıyor insan. Allah ve Resulü'nün yolunda hicret etmek gibi yüce duygularla yüklü olarak... 


Sokullu Mehmet Paşa Camii'ni ilk gördüğümde çok etkilenmiştim. Atalar yadigârı bu caminin avlusundaki eski bir medresede Kur'an eğitimi verecektim yurdumun güzel insanına. Yüksek kubbeli, içerisinde mihrabı ve bir vaaz kürsüsü bulunan bu tarihi mekânda istihdam edilmiş olmak beni ziyadesiyle mutlu etmiş, “Acaba bu mekâna layık olabilecek miyim?” endişesiyle hizmete başlamıştım. 
Kursumuz tek sınıflı olduğu için 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iki arkadaş birimiz sabah, diğerimiz öğleden sonra olmak üzere iki kalabalık bayan grubuyla derslerimizi yapıyorduk, gün geçtikçe talebelerimizin sayısı artıyordu. 


Türkiye'nin batısında, Trakya olarak bilinen, daha çok Balkan göçmenlerinin yaşadığı, Avrupa ile yakın komşu olan bu yerde din hizmetinde bulunmak ayrı bir itina ve önemi haizdi. Bulunduğun bölgeyi tanımak, insanların sosyal yaşam, kültür, dini inanç ve yaşantılarını gözlemlemek, problem ve ihtiyaçları tespit edip ona göre bir irşat stratejisi belirlemek gerekiyordu. En korktuğum şey kendimi sevdirememekti. Çünkü sevgi, insanların kalbine ve gönlü- ne giden en önemli yoldu. Çok şükür korktuğum olmadı, ortak nokta insanlık ve din kardeşliği olunca her şey yoluna giriyor. 





Kur'an kursları ve camiler sadece din eğitimi verilen yerler değil, aynı zamanda insanların bir araya geldikleri, arkadaş edindikleri, dertlerini ve sıkıntılarını paylaştıkları sosyal yaşam alanlarıdır. Özellikle Kur'an kurslarımız hanımlar için manevi bir terapi merkezi gibiydi. Kur'an ayetlerinin okunduёи, Resulüllah'ın (s.a.s.) fem-i muhsinlerinden dökülen hadis-i şeriflerin paylaşıldığı, sahabe hayatlarının anlatıldığı bu mekânlar âdeta bir ilaç gibi insanlara tesir ediyor, huzur ve güven veriyordu. Dünyanın çeşitli sıkıntı ve imtihanlarıyla karşılaşan insanımız bu mekânlara gelerek rahatlıyor, yeni şeyler öğrenmenin, farklı bakış açıları geliştirmenin verdiği rehberlik- 





le hayatlarını daha anlamlı kılmanın sırlarını keşfediyorlardı. 


Kursiyerlerin hayatı anlama ve anlamlandırma, gaye ve hedefler edinme, bundan sonraki zamanlarını planlama hususunda bir rehberliğe ihtiyaçları vardı. İçlerinde ciddi bir enerji ve potansiyel olmasına rağmen ne yapacaklarını bilemiyorlardı. 
Bu, hem benim hem de onların tespit ettiği manevi bir boşluktu. Öğrencilerim arasında daima hüzünlü ve ağlamaklı, gurbetçi bir kardeşimiz vardı. Hem evlenmeden önceki hem de evlendikten sonraki hayatında birçok imtihanla karşılaşmış, bu yüzden öz güveni sarsılmıştı. 
Buna rağmen bir şeyler yapmak ve kendini geliştirmek istiyordu. 
İlerleyen zamanlarda bir gün bana şöyle demişti: “Hocam siz benim hayatımı etkilediniz. 
Kendimi yeniden bulmam ve geliştirmem noktasında bana ışık oldunuz, Allah sizden razı olsun.” Bu sözler üzerine çok duygulandım, iyi ki buradayım ve böyle bir işle iştigal ediyorum diye Rabbime şükrettim. 











Kur'an'ın bir hayat kitabı oldugunu, onu lafzen öğrenmenin yanında hayata geçirmenin asli vazifemiz olduğunu idrak ediyor, dini algı ve bakış açılarımızı gözden geçiriyor, büyüklerimizden bizlere tevarüs eden dini kültür ve yaşayışımızın ne kadarının doğru ne kadarının yanlış olduğunu masaya yatırıyor, inandığımız İslam'la yaşadığımız İslam arasındaki farkı anlamaya çalışıyorduk. 


Hizmet hayatım boyunca benim için en önemli olan şey, insan- 


HATIRA DEFTERİ e 


ların hayatına dokunmak, onlara yeni bir pencere açmak, küçük de olsa hayatlarına anlam katmaktı. Genciyle, yaşlısıyla, yetişkiniyle her birine vereceğim bir şeyler olmalıydı, benim de onlardan öğreneceğim. 





Haseki eğitiminden sonra Lüleburgaz'a tekrar vaiz olarak görevlendirilmiştim. Burası da çok manidar. Aynı yere, aynı bölge- ye ikinci kez... İlk gelişimin üzerinden tam dört yıl geçmişti. 
Ancak ne oradaki öğrencilerim beni unutmuştu ne de ben onları. Bu yüzden olsa gerek sık sık görüşüyor ve birbirimize dualar ediyorduk. Günlerden bir gün müftü bey beni aradı. 
Görme engelli bir öğrencimize Yıldız Camii'nde hatim programı yapılacağını söyledi ve benim de orada bulunup vaaz ve nasihatte bulunmamı istedi. 
Ben de kurstaki hoca hanımla görüştükten sonra hazırlıklarımı yapıp yola çıktım. Oraya vardığımda hanımlar toplanmış bekliyorlardı. Görme engelli kızımızla ilk kez orada tanıştım. 
Beraber rahlenin başına geçtik. Ben vaazı yaptıktan sonra öğrencimiz kabartma yazılı Kur'an-ı Kerim'den Yasin-i Şerif okudu ve devamında da ilahiler söyledi. Hayat akıp giderken karşılaştığımız bu güzel hadiseler bizi mutlu ediyor, salih ameller yapma hususunda bizleri yüreklendiriyordu. Nitekim baki kalacak olan da salih ameller değil miydi? Fani dünyada güzel bir iz bırakmak ümidiyle..m 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Kırmızı gül demet demet Sevda değil bir alamet Gitti gelmez ol muhannet Şu Resmo'da morom kaldı Yavrum kaldı morom nenni 


nadolu yarımadasının güneyindeki 
Toros dağlarının bir devamı gibi batı-do- 


gu istikametinde uzanan Girit, Akdeniz'in sayılı büyük adalarındandır. Kudret kalemi onu, Adalar Denizi'ni Akdeniz'den ayıran doğal bir sınır gibi çizmiştir. Üç kıtaya mesafesiyle, deniz yolları üzerinde oluşuyla, kendisine hâkim olanı Doğu Akdeniz'de söz sahibi yapacak eşsiz bir konumdadır. Ada'da M.Ö. 4000'lerde yerleşik bir kültürün yaşadığı ve Girit'in ilk sakinlerinin ön Asya'dan yani Anadolu'dan geldikleri tespit 
edilmiştir. M.Ö. 3000 ile 1400 


yılları arasında varlık gösteren Girit uygarlığının ise bir döneme damga vuran ve Avrupa kıtasına medeniyeti taşıyan uygarlık olduğu kabul edilir. 


M.Ö. 66 yılında Roma hâkimiyetine geçen Ada, imparatorluk ikiye bölününce Doğu Roma'da kaldı. İlk denizaşırı seferlerini Emeviler döneminde yapan İslam orduları Girit'e akınlar yapsa da Ada'nın fethi Abbasi halifesi Memun döneminde, 





Endülüslü kumandan Ebu Hafs Ömer b. İsa tarafından gerçekleşti. (827) Yeni kurulan Kandiye şehri, Endülüs ile devam eden ilişkiler sayesinde Doğu Akdeniz'de önemli bir ticaret, ilim ve kültür merkezi olmuştu. 
Girit, 150 yıla yakın İslam adası olarak kaldıktan sonra Bizanslılar tarafından yeniden ele geçirildi. Müslüman halk din değiştirmeye zorlanarak Ada büyük ölçüde Hristiyanlaştırıldı. IV. 
Haçlı Seferinde Bizans” ve İstanbulu hedef alan Katolikler, Venediklilerin desteğiyle amaçlarına ulaştılar. (1204) Konstantinopolis'in Latin istilasıyla talan edildiği bu sefer sonrasında Girit, Venediklilere devredildi. Akdeniz'de büyük ticaret filosuna sahip Venedikliler için Girit doğuda önemli bir karakol oldu. Sahillerdeki kale şehirleri tahkim ettiler, iç kısımlara yeni 


kaleler yapıp garnizonlar kurdular. Ada halkı üzerinde baskı kurarak toprak ve mülk sahiplerinin mallarını ellerinden alıp çiftçileri ağır vergilere maruz bıraktılar. Bu baskılardan Ortodoks kilisesi ve Ada'daki ruhban sınıfı da nasibini aldı. 


Girit”in Osmanlılarca fethi 


Girit'te beş asır hüküm sürecek olan Venedikliler, başlangıçta Anadolu kıyılarındaki Türk beylikleriyle, devamında da Osmanlı Devleti'yle ticari ve siyasi ilişkiler kurdular. Fatih Sultan Mehmet döneminde bozulan Osmanlı-Venedik ilişkileri sonrasında Girit farklı zamanlarda Osmanlı akınlarına maruz kaldı. Ada, Doğu Akdeniz'e hâkim olan Osmanlı'nın Trablus, Tunus ve Cezayir'e giden gemileri için ciddi bir tehditti. Fetih hareketi IV. Murad zamanında Hanya'nın fethiyle başladı. 
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(1645) Venedikliler Çanakkale Boğazı'nı ablukaya alarak Girit'e destek kuvvetlerinin gitmesine mani oldukları için sefer uzadı. 
Girit'in kale şehirleri Avrupa'dan takviye görmesine rağmen tek tek alındı. Sadrazam Fazıl Ahmed Paşa'nın başında bulunduğu Osmanlı kuvvetlerinin iki buçuk yıl süren kuşatması sonrasında Kandiye de ele geçirildi. 
25 yıla yayılan fetih sürecinde 
Girit, Devlet-i Aliyye'nin “talimhane-i harbi”si (savaş talimleri yaptığı yer) söylenceleri yayılsa da nihayetinde Girit tümüyle Osmanlı toprağı olmuş, Doğu Akdeniz'de Venedik hâkimiyeti sona ermişti. (1669) 


Osmanlı Girit'i 


Fetihten sonra Girit, imtiyazlı bir eyalet olarak üç sancağa ayrıldı. 
Merkez Kandiye'ydi. Fethedilen bütün Osmanlı topraklarında olduğu gibi Ada halkının can ve 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mal emniyetleri, din hürriyetleri devlet güvencesi altına alındı. 
Venediklilerin yükledikleri ağır vergiler kaldırıldı. Cemaati kalmayan Katolik kiliseleri camiye çevrildi. Ada'nın yerli ahalisi olan Rumların kiliselerine ise dokunulmadı. Kandiye, Hanya ve Resmo başta olmak üzere şehirler çeşmeler, sebiller, hamam ve sarnıçlarla, imarethane, mektep, şifahane, bedesten gibi sosyal ve ticari amaçlı vakıf eserleriyle imar edildi. Osmanlı, Girit'te Balkanlarda olduğu gibi Anadolu'dan göçlerle nüfusu dengeleme politikasına gitmedi. XVII. yüzyıl kadı sicillerine bakıldığında Ada halkı arasında tek tek ve toplu olarak yoğun bir ihtida sürecinin başladığı görülür. Katoliklerin dini, siyasi ve ekonomik baskısı altında yaşayan Giritliler, Osmanlı yönetiminde medeni bir tavırla karşılaştılar. Fethe katılan Bektaşiler başta olmak üzere Ada'ya yerleşen Kadiri, Halveti ve Mevlevilerin gönüllere dokunan faaliyetleri Müslümanlaşma sürecinde etkili oldu. Ada'da muvazzaf Osmanlı memur ve bürokratları ile mühtedi Rumların gayrimüslim kadınlarla yaptıkları evliliklerden doğan çocuklar da Müslüman olarak yetiştiler. XVII. yüzyıldan itibaren taşrada “yerli-gönüllü kullar” uygulamasıyla yeni bir yapılanmaya giden yeniçerilik teşkilatının da İslamlaşma sürecinde payı büyüktür. Girit'te geçerli olan bu sistem yerli halk ile devleti ortak bir paydada buluştururken imrendirici olmuş, yerli yeniçeriler eliyle ihtida süreci hız kazanmıştır. 
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Megali İdea ve Girit meselesi 


Ada ahalisi Osmanlı Girit'inde 
150 yıl esenlik ve refah içinde 
yaşadı. Ancak Devlet-i Al-i Osman'ın zayıflamasıyla vaziyet değişti. Fransız İhtilali sonrasında gelişen milliyetçilik fikri, Rusya'nın Doğu Avrupa'da Ortodoks halkları tahriki, Mora ve diğer adalarla eş zamanlı olarak Girit'te de isyanlara sebep oldu. 
Yunan isyanının ardından Rumların bağımsızlık elde etmeleri ve Yunan Devleti'nin kurulması (1830), Yunanistan'ın kışkırtıcı politikaları, Etnik-i Eterya Derneği'nin faaliyetleri, Osmanlı topraklarında ve adalarda yaşayan Rum halk üzerinde etkili oldu. Başkenti İstanbul olan Batı Anadolu, Ege Adaları, Trakya, Karadeniz kıyıları, Rodos, Girit, Kıbrıs ve Makedonya'yı içine alan Büyük Helen İmparatorluğu topraklarına yeniden sahip olma ülküsü demek olan “Megali İdea” fikri yayıldı. 


Girit'te ayrılıkçı hareketler, bir buçuk asır iç içe ve huzur içinde yaşayan Ada halklarını birbirine düşman etti. 1821'de gerçekleşen ilk isyan Mısır valisi Mehmet Ali Paşa tarafından bastırıldı. Bundan sonra neredeyse her on yılda bir Yunanistan'ın desteklediği, Rum çetelerin öncülük ettiği kanlı ayaklanmalar baş gösterdi. Türk kasaba ve köylerine saldıran çeteler öldürüyor, yağmalıyor, yakıp yıkıyor, el koyuyor, Müslümanları yıldırarak Ada'dan uzaklaştırmak için zulmün her türlüsünü uyguluyorlardı. Islahat Fermanının oluşturduğu zeminden faydalanarak statülerini genişleten, büyük mülkler edinen 


Ada Rumları her isyanın sonunda siyasi, iktisadi ve sosyal ayrıcalıklar elde ettiler. Osmanlı yönetiminin ayaklanmaları yatıştırmak ve Rum nüfusu Yunan devletinin etkisinden korumak için verdiği imtiyazlar, yeni isyanların çıkmasına mani olmadı. 1866'da çıkan büyük ayaklanma sonrası Rumlar geçici bir hükümet kurarak Giritin Yunanistan'a ilhakını ilan ettiler. Bundan sonra Avrupa devletleri ve Rusya kendi çıkarları doğrultusunda duruma müdahil olacak ve Girit meselesi uluslararası bir sorun hâline gelecekti. 1878'de Osman- ı- Rus savaşını firsat bilen Girit Rumları yeniden ayaklandılar. 
Halepa Fermanı ile Osmanlı'nın Rumlara tanımak zorunda kaldığı ayrıcalıklar Girit'e nerdeyse 
muhtariyet sağlamıştı. 1896 
yılında gerçekleşen ve Ada'nın tamamına yayılan son büyük ayaklanma sırasında Müslümanlara yönelik katliamlar Osmanlı-Yunan harbine sebep oldu. Bu savaşta Osmanlı kesin bir galibiyet kazanmasına rağmen Avrupa devletlerinin kararıyla Girite muhtariyet verildi. 
(1897) Artan baskılarla birlikte can ve mal güvenliği kalmayan Giritli Müslümanlar Anadolu'ya göç etmeye başladı. Bu tarihten sonra fiilen kaybedilmiş sayılan Girit, Balkan Savaşlarının ardından Yunanistan'a ilhak edildi. 
(1913) 


Girit muhacirleri ve Girit mübadilleri 





XVII. yüzyılın ikinci yarısında fethedilen Girit yaklaşık iki yüz elli yıl Osmanlı egemenliğinde kalmıştır. Daha yüz yıl geçme- 


den Ada'daki Müslüman nüfus yerli Rum nüfusla eşitlenmiştir. 
Müşterek dilleri ve hayat tarzları iki toplum arasında barış ve huzurun güvencesi iken XIX. 
yüzyılda yaşananlar derin bir ayrılık oluşturmuştur. Osman- i-Türk kimliğine tutunan ve sahip çıkan Girit Müslümanları iki büyük göç dalgası ile Anadolu'ya yerleştiler. İlk dalga yüzyılın sonunda Müslüman Türk toplumunun maruz kaldığı katliamlar sonrası gerçekleşen zorunlu muhacerettir. İkincisi ise Osmanlı'nın Girit'te egemenliğini kaybetmesiyle kendi topraklarında azınlık statüsün- de kalan Girit Müslümanları- nın “mübadele” anlaşmasıyla gerçekleşen göçüdür. Ada'da son elli yıl hayat memat müca- 


delesi veren Girit Müslümanları için mübadele “ölümü hayata değişmek”ten başka bir şey değildir. Muhacir ya da mübadil olarak Anadolu'ya göçen Giritliler, Tarsus'tan Mudanya'ya kadar Akdeniz, Ege ve Marmara kıyıları başta olmak üzere farklı bölgelere yerleştirilmiş, onlar için hususi köyler ve mahalleler kurulmuştur. 


Şehitlerimizin kanlarıyla mayalanan toprakların evlatları, kendilerini Müslüman-Türk diye tanımladıkları için her türlü zulüm ve tecavüze maruz bırakılmış; camileri, dükkânları, tarlalaп, bahçeleri tahrip edilmiş ve nihayet vatanlarından koparılmışlardır. “Tarih bir fendir ki geçmişleri söyler, geleceği bildirir.” der İsmail Gaspıralı. Yu-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Piri Reis'in Kitâb-ı Bahriyye adlı eserinde Girit'i gösteren harita. ` 


nan Megali İdea'sı ve ENOSİS hayali Girit”ten sonra Kıbrıs'ta da hayata geçirilmeye çalışılmış, Türk devleti buna müsaa- de etmemiştir. Girit'te Osmanlı varlığı ve kültürüne dair eserlerin büyük çoğunluğu tahrip edilmiştir. Ayakta kalan cami, tekke, çeşme ve sebiller maksatları dışında kullanılsalar da şehir hafızasının ve şehirleşme kültürünün nadide birer örneği olarak berhayattırlar. Kültürün canlı taşıyıcıları olan muhacir ve mübadillerin acı hatıraları ise ağıtlara, türkülere konu olmuştur: 


Kırmızı gül her dem olsa Yaralara merhem olsa 

Ol tabipten derman gelse 

Şu Resmo'da morom kaldı Yavrum kaldı morom nenni...m 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 — FETHİN NİŞANESİ VE FATİH”İN EMANETİ OLARAK AYASOFYA 





stanbulun fethinin önemli sembollerinden biri olan 

Ayasofya'nın yeniden cami 

olarak hizmete açılması- nın akabinde Diyanet İşleri Başkanlığı önce Diyanet Dergisi'nde Ayasofya'yı konu edinmiş, birkaç ay sonra İslam dünyasına sürur getiren bu konuyu önemli isimlerin dilinden Fethin Nişanesi ve Fatih'in Emaneti Olarak Ayasofya eserinde işlemiştir. 





Ön söz Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kaleme alınmış, Ayasofya'nın öneminden, temsil ettiği değerlerden, Müslümanlar ve İslam dünyası üzerindeki etkilerinden söz edilmiştir. İlk bölüm 
ise yine Sayın Başkanımızın 24 
Temmuz tarihinde camide okuduğu hutbeye ayrılmıştır. 

Ar. Gör. Zeki Boleken, “Bizans Döneminde Ayasofya” ve Prof. Dr. 
Said Öztürk, “İstanbul'un Fethi ve Ayasofya Camii” başlıklı yazılarıyla Ayasofya'nın tarihçesini ele 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almışlardır. 


“Medeniyete Işık Saçma Yolunda Camiden Külliyeye Evrilen Ayasofya” bölümü ise Doç. Dr. Halide Arslan tarafından kaleme alınmıştır. Ayasofya'nın külliye yönünün ele alındığı makalede hangi padişahın Ayasofya'ya ve çevresine ne gibi eklemeler yaptığı, yapının nasıl külliye hâline geldiği aşama aşama anlatılmıştır. “Ayasofya ve Mimar Sinan” başlıklı makale Doç. Dr. Hasan Fırat Diker tarafından yazılmıştır. Makale Mimar Sinan tarafından yapının onarılması, zarar gören minare, kubbe gibi bazı unsurların yenilenmesi, cami çevresindeki imar faaliyetlerinin denetimi ve meka- nın bazı yapısal özelliklerini konu etmiştir. Hayrullah Cengiz tarafından kaleme alınan “Camiden Müzeye Bir Kutsal Mabet: Ayasofya-i Kebir Camii” başlıklı makale dönemin siyasi havasına dair bilgilendirmeden sonra Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesi hususuna ve resmi kaynaklara dair yazışmalara odaklanmaktadır. 

















“Ayasofya Külliyesi Vakıflar” başlığında Prof. Dr. Mustafa Güler anlatacaklarına İslam dünyasında vakıf faaliyetlerine dair bir girişle başlamaktadır. Ardından Ayasofya'nın vakıfları ve bu vakıflarda çalışan görevliler hakkında bilgilere yer vermiştir. Prof. Dr. Murat Sülün, “Ayasofya Camii ve Müştemilatındaki Hat ve Levhalar” konusunu ele aldığı makalede Ayasofya'da ve onunla bir külliye sistemi meydana getiren diğer 


yapılarda mevcut bulunan hat ve levhalara dair bilgiler vermiştir. 


“Birinci Tepeden Yükselen Şaheser: Ayasofya Camii” adlı makalesinde Prof. Dr. Fatih Özkafa yapının sanata ve mimariye yön veren etkisini ön plana çıkarmıştır. Ayasofya, Selimiye ve Süleymaniye'nin yapısal özelliklerine dair malumat aktarılmıştır. Dr. Abdullah Çakmak “Müslümanların İstanbul'daki İlk Eğitim Kurumu: Ayasofya Medresesi” adlı makalesine Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan Ayasofya Medresesi'ni konu etmiştir. İnşasından onarım faaliyetlerine, çalışan ve eğitimcilerinden okutulan derslere, burada eğitim alanlara dair bilgilerden yıkımına dek medreseye dair çeşitli bilgiler ortaya konmuştur. 

“Fethin Sembolü Ayasofya'da Cuma Selamlığı” başlığında cuma selamlığı törenlerinin gelenek halini alma süreci, Prof. Dr. 
Eyüp Baş tarafından anlatılmıştır. 
Dr. Arzu Güldöşüren in kaleme almış olduğu “Ayasofya'da Din Hizmetleri ve Bu Görevi Yürüten Meşhur Şahsiyetler” başlıklı metinde Ayasofya”da görev almış hatip, vaiz ve şeyhlerin isimleri ve görevlerine dair bilgiler verilmiştir. Çalışmanın son bölümü Beşir Ayvazoğlu tarafından yazılmış “Ayasofya Hasreti” başlıklı metindir. Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesinden duyulan üzüntü şair ve yazarlardan anekdotlarla ortaya konulmuştur. m 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Böylece, sizler insanlara birer şahit (ve örnek) olasınız ve Peygamber de size bir şahit (ve örnek) olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık. Her ne kadar Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına ağır gelse de biz, yönelmekte olduğun ciheti ancak; Resul'e tabi olanlarla, gerisin geriye dönecekleri ayırt edelim diye kıble yaptık. 
Allah, imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz Allah, insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. 


(Bakara, 2/143.) 








FİYATI: 7 TL 


